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TURK MİLLİYETÇİLİK 1DEOLOJİSİ 


ALPARSLAN leş 
MHP. Genel Başkanı 


Muhterem Basın MesUplarE 
Aziz Misafirler ve 
Muhterem Ülküdaşlarım; 


Partimizin Büyük Kongresi, Türk Tarihinin önemli bir dönemine rastlamaktadır. Son Kongremizden bugüne kadar geçen zaman zarfında Miliet ve Devtimizin önemli hiç bir meselesi halledilmemiş, problemler yüz üstü bırakılmıştır. Yabancı fikir ve ideolojilere karşı, milli bir ideoloji tesbit edilmemiş,. 


.. Siyasi ve iktisadi anarşi yuvaları yıkılamamıştır. 


Hemen belirtelim ki, yabancı  ideolojilerle sava- 


“ şacak tek'güçlü ideoloji, Türk Milliyetçiliği ideoloji- 


sidir. Türk Milliyetçiliği ideolojisi, iktidar olmadıkça, meselelerin görülüp, çözümlenmesi mümkün değildir. Millet ve Ülkemizi bölüp yıkmak isteyen her türlü yabancı ideoloji zehirlerinin panzehiri, Türk Mil liyetçiliği ideolojisidir. Bu ideoloji bugün bir dernek veya grup çalışması olmaktan çıkmış, Partimizin, 


u 

9 Haziran 1973 günü toplanan Milliyetçi Hareket 
Partisi'nin XI nci Kurultayında Genel Başkan Alparslan Türkeş'in yapmış olduğu açış konuşması. 


Milliyetçi Hareketin temel proğram ve felsefesi olmuştur. 


Aziz Arkadaşlarım; 


“Milliyetçi Hareket, insan “sevgisine, tam demokrasiye inanır. İnsanlığa düşman, insanlığ. bölücü her sistem ve ideolojiye karşıyız. Amacımız, milli sınırlarımız ; içinde yaşayan bütün yurttaşlarımızı hiç bir ayırım yapmaksızın, din, mezhep ve ırk farkı gözet meksizin kucaklamak, sevmek, insanca yaşama Şartlarına kavuşturmaktır. Millet ve ülke bütünlüğümüzü bölücü, her türlü sınıfçı, mezhepçi ve: ukçı sistemlerin amansız düşmanıyız. Sınıfçı sosyalizme, kapitatizme, bunların birer sapması olan komünizme: faşizme ve nasyonal sosyalizme karşıyız. Başka (milletlerin bir kültür ve tarih ürünü olan bu yabancı ideölojilerin Türk Devlet felsefesinde yeri yoktur. 


MİLLENİERA NASİ POLİTİKA LA 


— Sayın Delegeler; 


Milletlerarası Politika günümüzde büyük gelişmelerin eşiğindedir. Dünya kuvvet dengesi (değişmekte, yeni süper devletler ortaya çıkmaktadır. Eskiden Dünya kuvvet dengesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya arasındaki dengeye dayanmaktaydı. Bugün bu iki süper Devlet yanında Birleşik Avrupa, Japonya ve Komünist Çin gibi yani üç süper varlık ortaya çıkmıştır. Dünya kuvvet dengesi, bu beş süper devletin ilişkilerine göre yeniden kurulmaktadır. Bu süper Devletler arasında" Türk -Devletinin, durumunu .yeniden gözden geçirip, milli menfaatlerimize en uyğun olan tercihi yapmak gerekir. 
Avrupa, Birleşik Avrupa idealine doğru hızla: ilerle 


2 


mektedir. Bu amaçla DOKUZLAR diye bilinen Avrüpanın kalkınmış ülkeleri, kendi aralarında ortak pazarı kurmuşlardır. Dünyanın değişen şartları içinde, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, NA-TO Devletleri tarafından, içide Japonya'nın da yer alacağı yeni bir NATO ittifakının kurulmasından da söz edilmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin eski ittifak ve taahhütlerini, milli menfaatlerimizin ışığında yeniden düzenliyerek, bütün Dünya milletleri ile barışa, adalete ve dostluğa o dayanan münasebetler kurulmasına taraftardır. İttifak bağları ile bağlı bulunduğumuz, Amerika Birleşik Devlet leri ve Batı Avrupa Devletleri ile daha samimi ve yakın ilişkiler kurmayı yararlı görmekteyiz. Özellikle, son yıllarda 1 Milyona yaklaşan Türk işçisinin çalış makta olduğu Batı Almanya ile, eski tarih dostluğumuzdan da kuvvet alarak, daha sıkı ve geniş münasebetler kurulmasını isteriz. Orada çalışan işçilerimizin, durumlarının düzeltilmesi ve haklarının süratle teminat altına alınması için, bu eski dostumuzun desteği sağlanmalıdır. Ayrıca, Sovyet Rusya ve diğer komşularımız ile de iyi komşuluk ilişkilerinde fayda görmekteyiz. Bağımsızlığa ve toprak bütünlüğüne saygı, iç işlerine karışmama, bir arada barış içinde yaşama esaslarına dayalı olarak, Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri uyguladığımız dostluk ve barış politikasını gerekli saymaktayız. 


Din, tarih ve kültür bağları ile derin bir şekilde sevgi ve saygıyla bağlı bulunduğumuz Arap memleketleri ve İran ile ilişkilerimizi iktisadi, siyasi ve kültürel alanda hızla, çok samimi bir işbirliği haline sokmayı gerekli görmekteyiz. Gpta Doğu'da sürekli bir barışın kurulması için İsrail ile Araplar arasında süratle, adalete dayanan bir barış andlaşmasının kur rulmasını zorunlu saymaktayız. 


- DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER 


Muhterem Ülküdaşlarım; 
1 — Dış ekonomik ilişkilerde ölçü milti yarardır. 


2 — Milliyetçi Hareket Partisi Yabancı sermayeye karşı değildir. 


3 — Mili menfaatleri gereğince osavunabilen 
milli bir iktidarın elinde yabancı sermaye milli ülkülerin gerçekleştirilmesinde bir araç olarak kullanılabilir. 

4 — Dış ilişkiler, zayıf ünitelerin aleyhine sonuç doğurmıya müsait ve müstaittir. Bu bakımdan bu istidada galebe çalacak tarzda ve özel bir itina ile düzenlenmesi esastır. 


5 — Milliyetçi Hareket Partisi mücerret olarak 
ekonomik organizasyonlara karşı değildir. 


6 — Milli ülkülere ters düşmiyen tek alternatifin, kısa dönemde uygulama kabiliyeti olmadığı için Milliyetçi Hareket Partisi bölgesel ekonomik organizasyonların ekonomiyi aşarak sosyal kültürel ve siyasal bütünleşme aracı olarak kullanılmasına karşı açıkça vaziyet almayı milli bir görev sayar. 


7 — Yabancıların ülkenin istediği yerinde istediği ölçüde arazi ve imkân edinmelerine fırsat vererek Sevr Antlaşmasının dolaylı uygulamasına sebep olacağı, kültürel ve sosyal deformasyona yol açacağı ve milli sanayiinin gelişmesini engelleyeceği için, Milliyetçi Hareket Partisi ortak pazarın açıkca ve kesinlikle karşısındadır. 


8 — Milliyetçi Hareket Partisi kalkınma .için 
bölgesel işbirliği Anlaşmasının milli. yararlar açısından geliştirilip genişletilmesinden yarar umar. 
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9 — Milliyetçi Hareket Partisi 3. Dünya Ülkeleri, özellikle Ortadoğu ve Afrika'nın müslüman ülkeleri ve Kıta Çin'iyle ticari ilişkileri geliştirmenin büyük yararlar sağlıyacağına inanır. 


10 — Milliyetçi Hareket Partisi Dışişleri teşkiiâtında köklü bir anlayış ve kadro değişikliğini, dış ekonomik ilişkileri geliştirmekle (sağlanacak yararların ilk şartı sayar. 


YABANCILAŞMA VE TÜRK DEVLET FELSEFESİ 


Aziz Arkadaşlar; 


Türk Milleti, milletler ailesinin şerefli bir üyesidir. Türk Milleti büyük, öğünmeye değer zengin bir tarih ve devlet felsefesine sahiptir. Türk Milletinin yüksek medeni vasıfları, kültür üstünlükleri (vardır. 
Türk Milleti tarihi boyunca üç kıta üzerinde yayılan cihan imparatorlukları kurmuştur. Türk Milleti bu imparatorlukları kurarken daima kendi devlet felsefesinden, kendi öz kültüründen ilham almıştır. Ancak, 
170 yıldanberi Milletimiz, devlet felsefemiz bazı zaaflara uğramıştır. Bunurı sebebi, kendi milli kültür ve devlet felsefemizden uzaklaşmamız, yabancı kültür ve akımların istilâsına uğramamızdır. Devlet felsefesi ve kültürde görülen bu yabancılaşma müesseseleri milli ülküden uzaklaştırmış, Türk Milleti, bugün milli sınırları içinde azgelişmiş bir ülke haline gelmiştir. 
Mili ülküsünden uzaklaşmış, milli kültürüne yabancılaşmış bir milletin, azgelişmiş, geri kalmış olması tabiidir. Son on yıl içinde ülkemizde görülen, anarşist komünizmin, bölücülüğün, mezhepciliğin ve azınisk ırkçılığının milli serveti imhaya kalkışan o sabotajların, kundakçılığın sebepleri, milli ülkü ve kültüre yabancı nesiller yetiştirilmiş, olmasıdır. Vatan ve millet bütünlüğünü parçalayıp, bağımsız son : Türk 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Devletini yıkmak, komünist .emperyalizme bağlamak isteyen zihniyet, 170 yıldanberi yerleşt'rilmek istenen, köksüz, ruhsuz Felsefenin bir sonucudur. 


MİLLİ BÜTÜNLEŞME — MİLLİ DEMOKRASİ 


Aziz Atkadaşlarım ; 


Türk Miletinin büyük, güçlü v ve > kalkınmış devletini yeniden kurabilmesi, onun kendi kültür ve devet felsefesine yeniden dönmesine bağlıdır. Türk Mik leti yabancı akımların tasallutundan kurtulup kendi öz devlet felsefesine yeniden döndüğü gün, .büyük devlet vasfını tekrar kazanacak, dünya milletleri arasındaki üstün yerini alacaktır. Şunu gururla belirt- 
“mek siterim ki, Türk Milli Kültür ve devlet felsefesi- 
'ni savunan, bunu kendi anlayış ve programının temeli yapan tek siyasi kuruluş, Milliyetçi Hareket .Partisiyle Türk Millyeltçiliği akımı, tarihte ilk defa .siyasi bir partinin proğram ve.dünya görüşü olmuştur. 


- Kıymetli Delegeler; 


. Türk Milletinin kültür ve devlet felsefesi, Türk Milliyetçiliği Dünya görüşü içinde, MİLLİ BÜTÜNLEŞ-ME ve MİLLİ DEMOKRASİ ülküsüdür. Türk Miletinin tarih ve töresinde bölünme, parçalanma, zümre veya "sınıflara ayrılma yoktur. Devletin başı, barışta ve savaşta, tasada ve kıvançta yönettiği milletle aynı .kaderi paylaşmıştır. Milleti sınıf veya zümrelere bö-Jen, bir sınıfı: diğer sınıfa ezdiren yöneticileri mil etten ayırıp ona tepeden: bakmayı öğreten sistem .Ne ideolojiler, yabancı ve bölücü ideolojilerdir. Her türlü yabancı ve bölücü -ideolojiyi, yozlaşmış, köhne .marksist, kapitalist ve faşist sistemleri ezip, parçadıyacağız. Milliyetçi .Hareket lake e ei vereceğimiz SÖZ. budur... i 
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“Muhtemer Ülküdâşlarım; 


. 12 Mart 971'de Yatendeiei Türk, Silâhlı Kuüvet- 
(eri, bağımsız son-Türk: Devletini ,parçalayıp, yok" -etmek, komünist emperyalizme bağlamak ısteyen: hain komünist çetelerin elinden kurtarmıştır. o Bugün bu hainlerin emelleri bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmış bulunmaktadır. Türk Milletinin bu, kahramanca kurtarılış işlemi, temenni ederiz ki, âciz ve gafil 'iktidarlara bir ders olsun. Keza-inancımız odur ki, Büyük Türk Milleti, bundan böyle âciz've gafillere iktidarı vermeyecek, onu koruyup savunabilecek. kahraman evlâtlarını seçecektir. 


© İKTİDAR ALTERNATİFİ : MİLLİYETÇİLİK 


ç 


Aziz Arkadaşlarım; ' 


Türkiye'de iktidarın tek alternatifi Milliyetgi. Hareket Partisi ve Türk Milliyetçiliği ideoiojisidir. Bu: güne kadar diğer bütün alternatifler denenmiş bunların hiçbiri ülkemizi kalkındıramamıştır. İçeride güç: lü ve kalkınmış dışarıda milletler ailesine (sözünü dinletecek bir Türkiye kuracağız. Yozlaşmış, yabancı sistemlerle bunun kurulabilmesi mümkün değildir. 


Muhterem Arkadaşlarım; 


Her vesile ile tekrarladığımız bir hususa yine temas etmek istiyorum. Bugün milletlera:ası mücade-' lenin esasını, milti kültür ve ideolojiler teşkil, etmek: tedir. Millet (mücadelesinden ibaret gördüğümüz ! 
tarih, göstermiştir ki, güçlü ve büyük clan her mil-' let diğerleri üzerinde hakimiyet. kurmak istemektedir. Milli sınırları aşan her taşma hareketi kendisinö beynelmilel. bir ideoloji arar: Büridan dolayıda, bu! 
gün beynelmilel ideolojiler, emperyalizme “aracılık” 


Th: 


etmektedir. Milletler ailesi şeklinden dünya düzenini, insanlığı mutlu edecek tabii bir kompozisyon kabul ettiğimiz için, daima milli varlıklara saygılı olma esasına dayanan münasebetler kurulmasını savunüyor ve beynelmilel ideolojilere bu gerekçeyle karşı çıkıyoruz. 


il - Aziz Arkadaşlarım; 


© Türkiye'de görülen ideolojileri iki ana gurupta toplamak mümkündür. Bunlar, yabancı kaynaklı ideolojiler ve yerli, milli ideolojilerdir. 


Yabancı kaynaklı ideolojiler bizden hiçbir zaman iltifat görmemişlerdir, göremezler, Çünkü, bu guruptaki ideolojiler, beynelmilelci karakterlerinden dolayı, emperyalnizmin aracıdırlar. Yabancı kaynaklı olup da beynelmilel karaktere sahip olmâyan ideolojilere gelince; bunlar da, Türk düşünce hayatını dışarıya bağlı, güdümlü hale getirdikleri ve Türk Milleti'nin tarihi gerekçeleriyle ve iddialarıyla ilişkili bulunmadıkları için, millet ve devlet MaYALMUZUA yer almaları gayet tehlikelidir. 


Bu kısa açıklama kâr$ısında, ister kapitalist, ister marksist, ister nazist-faşist menşeli olsun bütün bu ideolojiler yabancı kaynaklı olduklarından Türk Milletine ve devletine zararlı görüşlerdir. Birinciler emperyalizme aracılık eder, ikinciler Türk insanını kendi halinde düşünemez duruma sokar. Milli tarihten ve toplumdan koparır ve bölücü, parçalayıcı maceracı bir istikamete sürükler. Milliyetçi Hareket Türk tarihinden, Türk Milleti'nin binlerce yıllık mazisinden sürükleyip getirdiği kıymet (hükümlerinden kuvvet alır; İdeolojisinin temeli bu kutsal kaynaktır. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi, yerli ve yüzde yüz milli görüşün partisidir. Diğer partiler (o yabigi kayhalar beslenen, . siyasi hareketler olarak karşımıza çıkarılmıştır. © - 


Kıymetli Delegeler; - 


Milliyetçi Hareket olarak, iktidarı almak, iktidar olmak zorundayız. İktidarımızın kaynağı Türk Devlet Felsefesi olacaktır. Türk Devlet felsefesi, milli ideoloji içinde, MİLLİ BÜTÜNLEŞME VE MİLLİ .DEMOK-RASİ ülküsüne dayanır. Demokrasi en dar anlamında millet eğemenliği demektir. Demokrasi milletin, siyasi, kültürel ve iktisadi yönetime katılması, siyasi ve kültürel iktisadi. eğemenliğin millete ait olması dır. Burada önemle belirtelim ki, millet kavramı, mücerret bir kavram değildir. Millet, ne kapitalistlerin savundukları gibi, fertlerin maddi toplamlarından, ne de komünizmde olduğu gibi, komünist partisi üyelerinden ibarettir. Millet; geçmişi, hali ve istikbali kapsayan maddi ve manevi bir varlıktır. Milletin halde- 
.ki, bölümü altı sosyal dilimden; yani KÖYLÜDEN, İŞÇİDEN, ESNAFTAN, MEMURDAN, İŞVERENDEN ve SERBEST ÇALIŞANLARDAN ibarettir. Bu itibarla egemenliğin (hakimiyetin) sadece işverene veya İşçiye ait olduğu ülke ve sistem demokratik değildir. 
Bir ülkenin demokratik olabilmesi .için, siyasi, kültürel ve iktisadi kararların alınmasına bütün milletin; köylünün, işçinin, esnafın memurun, işverenin ve serbest çalışanların katılması lâzımdır. 


Muhterem. Ülküdaşlarım; . 


Demokrasiyle hürriyet kavramı arasında çok yakın bir münasebet vardır. Demçkrasi, genel anlamda hürriyet demektir. Hürriyet bir Sahsın başkasından emir almadan kendi iradesine göre karar verebilmesi, hareket edebilmesidir. Başkasının baskı ve etkisi altında olan insan hür değildir. Demokrasi ve hürri- 
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-yet ikiye ayrılır. Bunlar, siyasi hürriyei, siyasi demokrasi; iktisadi hürriyet, iktisadi demokrasidir. 


Siyasi demokrasi, siyasi hürriyetler rejimidir. 
SİYASİ DEMOKRASİ, milletin bütün fertlerinin, si- 
,yasi kararların, alınmasına eşit bir şekilde katılabi!- .mesidir. Vatandaş siyasi kararların alınmasına, si- 
“yasi organlara seçme ve seçilme şeklinde katılır. Si- 
.yasi "organların başında parlemento gelir. Parlemento, .siyasi .temsil organı olduğundan, gerçek siyasi de- 
“mokrasiden bahsedebilmemiz için, o parlemehtoda milleti meydana getiren bütün.sosyal dilimlerin; köylünün, işçinin, esnafın, memurun, işverenin ve ,serbest çalışanların temsil edilmesi gerekir. 


Milliyetçi Hareket Partisi, gerçek siyâsi demok- 
'rasiye irianır. Bu amaçla, milletin siyasi yönden tam 'temsil edilebilmesi için, parlementoda köylü millet- 
“vekilleri, işçi milletvekilleri, esnaf (o milletvekilleri, “memur milletvekilleri ve serbest meslek mensupları milletvekillerinin bulunmasını savunur. Böylece si- 
'yasi demokrasi, sınıf demokrasilerinden ayıklanmış, "hâkim sınıfların yönetim ve sömürüsünden uzaklaştırılmış olur. 


İKTİSADİ “DEMOKRASİ 
Aziz Arkadaşlarım; 


Siyasi demokrasinin varlığı, gerçek demokrasinin. mevcudiyeti için kâfi değildir. Bir ülkede gerçek- 
.demokrasiden bahsedebilmemiz için o ülkede siyasi “demokrasiyi otamamlayan iktisadi demokrasinin de kurulmuş olması gerekir: İKTİSADİ DEMOKRASİ bir .Mmilletin. iktisadi meselelerde serbestçe oy sahibi ola- 
:bilmesi; memleketin iktisadi kararlarına eşit bir şekilde katılabilmesidir..Eğer bir ülkede fertler ve sosyal dilimler, iktisadi kararların 'alınmasına' eşit “ve serbestçe katılamıyor, öy vermiyorsa, © ülkede iktisadi demorkasi yoktur. İktisadi demokrasinin varlığı, milleti meydana getiren sosyal dilimlerin, üretim araçlarının mülkiyetine sahip olmasina, kâra, Zarara ve yönetime katılmasına bağlıdır. Bu bakımdan iktisadi hürriyet ve demokrasi Vavramlarıyla mülkiyet ve yönetim arasında yakın bir münasebet vardır. 


MÜLKİYET — DEMOKRASİ MÜNASEBETİ 


Sayın Delegeler; 


, Mülkiyet dediğimiz zaman, birinci plânda üretim araçlarının mülkiyetini kasdediyoruz. En. basit anlamıyla üretim aracı demek, fabrika, makina, toprak ve işyeri demektir. Bugün Dünya toplumlarına baktığımızda, üretim araçlarının mülkiyetinin belirli sınıfların elinde olduğunu görürüz. Böylece. SINIF MÜL-KİYET İ denilen yeni bir mülkiyet tipiyle karşılaşmaktayız. Kapitalist sınıf toplumunda fabrikaların sahibi bir avuç patrondur. Patronların dışında kalan fert ve sosyal dilimlerin üretim araçlarının mülkiyeti ile alâ-Kası yoktur. Kapitalist sınıf toplumu karşısında marksist-sosyalist veya komünist sınıf toplumu yer almaytadır. Sosyalist toplumda, .mülkiyetin sahibi teorik bakımdan işçi sınıfıdır. Ancak bu sözdedir. Bizzat sosyalist ülkelerin anayasalarına göre, mülkiyetin sahibi devlettir. İşçinin, üretim araçlarının mül- 
“ kiyeti “ile hiçbir alâkası yoktur. İşçi çalışır, üretir. 
sosyalist devletonu sümürür. Durumu basit bir milsallesele alırsak, bugün Sovyet “Rusya'da ortalama işçi ücreti; ayda, .bin liradır. Her işçinin ekonomiye aylık ortalama, üretim katkısı ise 7000 — liradır. Koehünist DRLİŞİ, yedibin liranin sadece b'n lirasını işçiye vermekte, kalan altı bin lirasını ise gaspetmek-. 
tedir. Bu misâl bize sosyalist sömürünün en tipik. 
örneğini vermektedir. 


Muhterem Ülküdaşlarım; 


Milliyetçi Hareket, sınıflar toplumu yerine bizzat MİLLET'i sınıf mülkiyeti yerine de MİLLET MÜL-KİYETİ fikrini savunur. o Sınıf mülkiyeti kaldırıldığı gün, sınıf toplumları yerine millet geçer O halde yapılacak iş, SINIF MÜLKİYETİ YERİNE MİLLET MÜELKİ-YETİNİ koymaktır. Millet, mülkiyete sahip olduğu zaman, iktisadi kararların alınmasına eşit bir şekilde katılma imkânını bulur. Böylece iktisadi demokrasi tam manasıyla gerçekleşir. 


ALTI SOSYAL DİLİM 
Aziz Arkadaşlarım; 


Türk Milletine, sosyal iş bölümü veya sosyal statü yönünden bakıldığı zaman, Türk Milletinin o ALTI SOSYAL DİLİMDEN meydana geldiği görülür. Türk Milletinin siyasi ve iktisadi çarkını yürüten bu altı sosyal dilimdir. Bunlar KÖYLÜLER, İŞÇİLER, ESNAF, MEMUR. İŞVEREN ve SERBEST MESLEK MENSUPLA: RIDIR. Türkiye'de gerçek siyasi ve iktisadi demokrasi, bu altı sosyal dilime dayanıldığı zaman kurulabilir. 
Bunu için Türk Milletinin bu altı sosyal dilime göre teşkilâtlandırılması lâzımdır. Şimdi sizlere bu teşkilâtlanmanın, hukuki siyasi, iktisadi ve sosyal şeklini anlatacağım : 


MİLLETİN HUKUKİ TEŞKİLÂNMASI 


Sayın Delegeler; 


Marksist ve kapitalist hukuk teorisi, toplumu iki sınıfa ayırır. Bunlar, sermaye sınıfı ile emek (işçi) 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sınıfıdır. Kapitalist hukuk teorisi sermayeyi esas aldığından, sermaye mensupları için tek've mecburi teşkilâtlanmayı, işçi sınıfı için çokçu (plüralist) ve gönüllü teşkilâtlanmayı öngörür. Gerçekten bu sis temde işverenler, bulundukları yerde kurulmuş olan meslek teşekkülüne üye olmak zorundadırlar. Bu üyelik, teklik ve mecburilik ilkesine dayanır. Böylece kapitalistlerin aynı yerde ikinci bir mesleki kuruluş kurmaları mümkün olmadığı gibi, mevcut kuruluşa üye olmayan da meslek ve sanatını icra edemez. Tek ve mecburi kuruluş, birlikten kuvvet doğar ilkesine dayanır. Kapitalizmin istediği de esasen budur. Buna karşılık kapitalist sistem işçiler için tekçi kuruluş ilkesini kabul etmez. Çünkü tek bir kuruluşta birleşen işçiler, kuvvetli olacaklarından, sömürü imkânı azalır veya ortadan kalkabilir. Bu ise kapitalizmin felsefesine uygun düşmez. 


Marksist hukuk teorisi ise, işçi sınıfının * dışın- 
,deki sınıfları yok ettiğinden bu düzende sözde S$adece işçi sınıfı teşkilâtlandırılır. Ancak, işçi sınıfı- 
.nın teşkilâtlanması, hürriyet ilkesine göre olmaz. İşçi, komünist partisinin emir ve baskısı, dolayısiyle sömürüsü altında tutulmak için teşkilâtlandırılır. 


| Bu iki teori Türk Milli menfaatlerine 'aykırı 
düşen, ' milleti sınıflara bölüp bunlari birbirine düşman eden yabancı! tecrilerdir. Kaldı ki, bu teoriler moderri bilim ve sösyal “gerçeklere de uymamaktadır. Milliyetçi Hareket, bölücülük yerine MİLLİ BÜ-TÜNLEŞME ÜLKÜSÜNE dayandığından, canlı bir varlik olan toplumu, sosyal gerçeklere göre ele alır. 
Her varlığın belirli orğanları, uzuvları vardır, Nasıl ki, insanın, beyni eli, kolu ve ayakları varsa sosyal bir varlık olan MİLLET'in de 'pargaları, dilimleri, vardır. 
Bunlar, millet denilen canlı. varlığın SOSYAL PAR-ÇALARIDIR. Türk Milletinin sosyal uzuv ve parçaları 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onu meydana getiren ALTI SOSYAL DİLİMDİR: KÖY-LÜLER, İŞÇİLER, MEMUR, ESNAF, İŞVEPEN ve SER-BEST ÇALIŞANLARDIR. O halde Milliyetçi Hareketin, MİLLİYETÇİ HUKUK TEORİSİNE GÖRE, BU ALTI SOS-YAL DİLİM TEŞKİLATLANMASI LAZIMDIR. Bu teo ride, her sosyal dilim, milli uzuv olduğu için birbirinden üstün tutulamaz. Burada ne işçi işverene, ne köylü, esnafa, ne de işveren memura üstün tutulabilir. Bunların hepsi . Türk Milletinin uzuvlarıdır ve birbirine eşittir. i 

Altı sosyal dilimimizin hukuken teşkilâtlandırı!- ması, sonucu TÜRK KÖYLÜ TEŞKİLATI, TÜRK İŞÇİ TEŞKİLATI (SENDİKASI), TÜRK ESNAF TEŞİKLATI, TÜRK* MEMUR TEŞKİLATI, TÜRK İŞVEREN TEŞKİLA-TI. ve TÜRK SERBEST MESLEK MENSUBU TEŞKİLATI kurulmuş olacaktır. Böylece her sosyal dilim hukuki teşkilâtı içinde organize edilecektir. Bugün üzülerek belirtmek isterim ki, bu teşkilâtların izo DU kurul muş değildir. b 


MİLLETİN. SİYASİ TEŞKİLÂTLANMASI 


Muhterem Ülküdaşlarım; 


- Marksist ve kapitalist siyaset teorisine göre, yine millet denilen toplum, birbirine hasım iki sınıfa bölünmüştür. Bunlar sözde bir işçi sınıfı ile kapitalist sınıftır. Kapitalist siyaset teorisinde, siyasi kararların alınmasına sadece veya çoğunlukla kapitalist srnıf katılır. Bu teoride milleti parlamentoda kapitalist sınıfla onun bürokratları temsil eder, Kapitalizme göre, millet, burjuva sınıfından ibarettir. Halbuki (oyukarıda milletin, burjuva (kapitalist) sınıfı dışında beş sosyal dilimi de kapsadığını açıklamış bulunuyoruz. 
Bu itibarla, kapitalist siyaset teorisine göre, siyasi demokrasi, MİLLİ DEMOKRASİ değil, sadece kapitalist sınıf demokrasisidir: Marksist siyaset teorisi de yalnız sözde bir işçi sınıfına dayandığından. bu sistemde de parlemento, sadece komünist partisi üyelerinden teşekkül eder. Binaenaleyh burada da milli demokrasi yerine komünist partisi. diktatörlüğü söz konusudur: —... . ENİ 


Milliyetçi siyaset teorisi, milleti altı sosyal 'dilimden: oluşan bir bütün olarak. görür: Bu itibarla MİLLİ TEMSİLDE, parlementoda altı sosyal dilimin temsil: edilmesini öngörür.- Burada parlemento ne sadece kapitalist sınıfın; ne de sadece sözde işçi sınıfının organıdır. Parlemento bütün milletin organı dır. Bu sebeple siyasi demokrasi ve bütünleşmeyi, gerçekleştirmek için, MİLLİYETÇİ HAREKET, belirli sayıda KÖYLÜ MİLLETVEKİLİNİN, .İŞÇİ  MİLLETVEKİ-LİNİN, ESNAF MİLLEVEKİLİNİN, MEMUR MİLLETVE-KİLİNİN, İŞVEREN MİLLETVEKİLİNİN, SERBET ÇA-LIŞANLAR MİLLETVEKİLİNİN GELMESİNİ SAVUNUR. 
Altı sosyal dilimin milletvekili meclisi. geldiği zaman, TÜRK: MİLLETİ BİR BÜTÜN OLARAK SİYASİ KARAR-LARIN ALINMASINA KATILMIŞ VE .SİYASİ DEMOK-BASİ MERGEKLE SM olur... ; 


TEK BAŞKAN — TEK MECLİS sisemi ie 


bi Kıymetli Ülkücü Arkadaşlarım; 

i Milliyetji 'Hâreket, TEK. BAŞKAN, TEK  MEĞLİS sistemini savunur. Çağımız. kuvvetli, adi: va hızlı. ic: ra çağıdır. Türk Milleti, dünya imparatorlukları kurdu: ğu devirlerde, KUVVETLİ, ADİL ve HIZLI ICRA sistemini uygulamıştır. Kuvvetli ve hızlı icra, icra gücünü. 
tek elde toplanmasıyla mümkündür. Bunun için Tarih ve Töre'mize uygun olarak, BAŞKANLIK ' SİSTEMİNİ savunuyoruz. İcrayi Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanhk olarak ikiye: böl&meyiz. Her konuda bütünleşmeci olduğumuza göre, icranın başında da bütünleşmeci! 
olmalıyız. Türk tarih felsefesi ve tarihinde İCRA OR: GANI, hiçbir zaman bölünmemiş' yani, TEK BİR BAŞ-KAN tarafından yürütülmüştür. Milliyetçi Türkiye'de de Demokratik Milli Cumhuriyet ilkesi içinde BAŞ: KAN, Türk Milletinin dal organının tek başı olacaktır. 


“ Tek Başkan istemine uygun olarak, yasama or-- ganı yönünden de TEK MECLİS SİSTEMİNİ o savunuyoruz: Avrupa kırallık veya federal devlet rejimleri- nin bir mirası olan senatonun, millet meclisi yanın : da yasama işlerini geciktirici bir hüviyet taşıması dolayşsiyle kaldırılmasını istiyoruz. 


v 


MİLLETİN İKTİSADİ TEŞKİLÂTLANMASI 


Aziz Arkadaşlarım; 

Türk Milletinin iktisadi teşkilâtlanması: iktisadi demokrasi ve iktisadi bütünleşme prensibine uygun olarak gerçekleştirilecektir. . Kapitalist ve marksist iktisat sistemleri, iktisadi gelir (kaynaklarına göre toplumu, kapitalist ve işçi sınıfı olarak ikiye böler. 
Bu sistemler bugün ilmen hatalı oldukları gibi, eskimiş, zararlı ve bölücü sistemlerdir. Modern sosyo-Toji, hukuk ve iktisat ilmi, toplumları, fertlerin s0osyal statülerine göre analiz etmektedir. Bu analize göre millet denilen en geniş anlamdaki toplum, köylü, işçi, esnaf memur işveren, ve serbest meslek mensuplarından meydana gelmektedir. Modern toplum bilimlerde iki sınıf yerini ALTI SOSYAL DİLİME TERK ETMİŞTİR. 


İktisadi demokrasi, milleti meydana getiren s0syal dilimlerin iktisadi kararlara katılmasıdır. Eğer bir ülkede altı sosyal dilim, üretim ve gelir dağılımı 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sürecine katılamıyorsa, o ülkede iktisadi demokrasi yoktur. Altı sosyal dilimin üretim ve gelir dağılımına katılabilmesi, onların üretim araçlarının mülkiyetine ortak olmasına bağlıdır. Bugün ülkemizde Türk Milletini meydana getiren bu altı sosyal dilim, üretim araçlarının mülkiyetine sahip olmadığı için, Türkiye'de iktisadi demokrasi yoktur: Milli ve iktisadi bütünleşmeyi kurmak için altı sosyal dilimimizi,' köylümüzü, işçimizi, esnafımızi,, memurumuzu, işverenimizi o ve serbest meslek mensuplarımızı, üretim araçlarının sahibi, ortağı yapacağız bunun için takip edeceğimiz iktisat politikamızın esasları şunlardır : 


İKTİSADİ KALKINMA — İKTİSADİ DEMOKRASİ: 


Sayın Delegeler; 


İktisadi demokrasiyle kalkınma ve sosyal adalet arasında yakın bir münasebet vardır. Kalkınacak Türkiye'de binlerce üretim. aracı, fabrika yapılacaktır. 
Bu, fabrikaların ürettikleri ürünler satılacak ve burdan meydana gelen gelir milletin fertleri arasında adil bir şekilde dağıtılacaktır. Kalkınma TASARRUF ve YATIRIM “adını verdiğimiz iki unsurdan ibarettir. 
Tasatruf, gelirin bir kısmının tüketilmeyerek artırılmasıdır. Artırılan bu gelir fabrikalara yatırıldığı takdirde, sermaye birikimi ve kalkınma;:görçekleşmiş olur. Milliyetçi Hareketin tasarrüf"'ve yatırım politikası, altı sosyal dilimin katılmasıyla ' bâşarılacaktır. 
Bunun iğin” hukuken teşkilâtlandırilmış “olan köylü, işçi, esnaf, memur, işV&ren ve serbest meslek mensuplarının gelirlerinin “bir kısmı tasarrufa ayrılacaktır. Durumu bir misâlle anlatalım: Meselâ İşçi Sendikalarımız içinde teşkilâtlandırılmış iki milyon, işçimizin her birinden ayda 50 lira tasarruf edilecek, her işçinin yıllık tasarrufu 600 lirayı bulacaktır. İki mik 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yon işçiden yapilâcak bü tasarruf bir yılda BİR MİL-YAR İKİ YÜZ MİLYON lira edecektir. Bu kalkınmanın tasarruf. tarafıdır. Yatırım politikamızın esası ise, FABRİKA YAPAN FABRİKALAR KURMAKTIR. Fabrika yapan fabrika, bize makina ve fabrika üretir, Bugün Türkiye'mizin ihtiyacı budur. Halbuki ülkemizde: henüz fabrika yapan fabrika yoktur. Çeşitli iktidarların tatbik ettiği iktisat politikasıyla daha uzun m bunun mm de mümkün değiller, 


“ Aziz : Ülküdaşlarım; 


Bir fabrika yapan tabrlkariin” iliyeti asgari altı milyar lira olup, bunun yapılması yine en azından beş yıl sürer. Şimdi işçilerimizden yılda bir' milyar iki yüz milyon lira tasarruf ettiğimize göre, bu para beş yılda 6 milyar lira yapar. Demekki işçi tasârruflarımızla beş yılda fabrika yapan fabrika kurabiliriz. 
Aynı tasarruf ve ' 'yatırım işlerini, köylü, esnaf, memur, işveren ve serbest meslekte çalısanlarımızdan da yaptığımız taktirde, ülkemiz dev sanayi kuruluşlarına kavuşacak ve, , iktisadi bakımdan kalkınmış olgçaktır. — Ki 


kii Ni , meg Sep 


Bu fabrikaların sahibi im olacaklır: Kepiialler ve marksist ekonomilerde aynı tasarruflar çalışanlara yatırılır, fakat fabrikaların sahibi, bir avuç -patron veya komünist devlet olur. Bu, insanın insan veya. devlet tarafından sömürülemesi, sosyal adaletsizliğin en tipik örneğidir. Türk Milli Demokrasisin- de devlet veya fert ya da sınıf sömürüsü, ortadan kalkacağına göre, BU FABRİKALARIN SAHİBİ, TÜRK MİLLETİNİN BÜTÜN FERTLERİ; KÖYLÜLER İŞÇİLER 'ESNAF; MEMUR, İŞVEREN ve SERBEST ÇALIŞANLAR olacaktır. Meselâ yukarıdaki misâlde her işçimiz beş yılda ortalama 'üç bin liralık bir tasarrufta bulunaca- 
.ğındân, her*işçi fâbrikanın mülkiyetine bu oranda ortak. olacak, böylece Türk Ekonomisi Millileştirilecektir. Milliyetçi düzende herkese hakkı, kanun hâkimiyeti altında verilecek, temin edilecektir. 


SOSYAL ADALETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Muhterem Arkadaşlarım; 


— Altı sosyal dilimimiz . fabrikanın sahibi olunca, üretim araçlarını mülkiyetine, kâra ve işyerinin yönetimine de katılmış ortak olmuş olacaktır. Bunun s0- nunda tam manasıyla SOSYAL ADALET de sağlanıp, gerçekleştirilecektir. Tekrar yukarıdaki misâle dönecek olursak, her işçimiz her yıl sonu, . fabrikanın kârından hisse senedi nisbetinde gelir elde edecektir. 
Böylece her işçi, işyerinin hem sahibi, hem işçisi olacak, aylık ücreti dışında fabrika kârından hissesi: ni alarak ek bir gelir kazanacaktır. Böyle bir iktisadi düzende, gelir dağılımı da adi! olacaktır. Türk Milletini meydana getiren altı sosyal dilim fabrikaların mülkiyet ve kârına ortak olma yanında ayrıca yönetime de eşit bir tarzda katılacaktır. 

Bu sistem, Türk Milletinin : iktisadi bütünleşmesini sağlıyacaktır. Edirne'deki, işçi veya köylümüz, Hakkari veya Kars'taki fabrikanın ortağı olacak, Hakkari'deki bir köylü veya esnafımız Edirne'deki o bir fabrikanın ortağı olacaktır. Böylece bütün vatanda$- larımız, aziz Yurdumuzun her köşesine iktisadi alâ- ka ile bakacak, milli servet bütün vatandaşlarımız tarafından korunacaktır. Milli serveti imhaya kalkışacak gözü dönmüş bir hain, bütün Türk Milletini karşısında bulacaktır. 


YENİ SEKTÖR — MİLLET SEKÖRÜ 
Sayın Delegeler; Y 


Altı sosyal dilimin üretim araçlarına sahip olmasıyla ekonomimizde yeni bir sektör ortaya çıkacaktr. Bu MİLLET SEKTÖRÜDÜR. Milliyetçi o düzende Türk Ekonomisi, ÜÇLÜ SEKTÖRE DAYANAN YENİ BİR KARMA EKONOMİ DÜZENİ OLACAKTIR. Bu sektörler, DEVLET SEKTÖRÜ, ÖZEL SEKTÖR ve MİLLET SEKTÖRÜDÜR. Bu vesileyle şurasını önemle belirtetimki, Milliyetçi Düzen, özel sektöre düşman deği!- dir. Yalnız, özel sektör, bugünkü başıboş halinden çıkarılıp milli menfaat ve plân hedefleri açısından daha verimli hale sokulacaktır. 


Devlet sektörü de yeniden düzenlenecektir. Çağı geçmiş, eskimiş, ekonomiye ve milli kalkınmaya yük olan devletçilik yerine, çağdaş, modern milli strajeji hedeflerine yönelmiş bir devlet sektörü -kurulacaktır. Bu düzende, devlet ağır harp sanayii, alt yapı hizmetleri, maden sanayii gibi ekonomik hizmet:- leri görecektir. Basit bir deyimle halâ gaz, tuz ve bez satan, ayakkabı satan bir devlet, modern ve çağdaş ekonomide yer alamaz. 


Bankacılık, sigortacılık, iç ve dış ticaret hizmetleri, üçlü sektör yani, devlet sektörü, millet sektörü ve özel sektör tarafından koordineli bir tarzda yeniden ele alınıp düzenlenecektir. 


TARIM KENTLERİ 


İktisadi demokrasinin kürulmasında, en önemli meselelerden birisi de köy ve köylü meselesidir. Bugün nüfusumuzun üçte ikisi köylerde yaşamaktadır. 
Köy sayısı 60 bin ' civarındadır. Köylümüz Türk insanı olduğuna göre insan haysiyetine yaraşır bir hayat seviyesine kavuşması gerekir. Oysa köylerimizin pek çoğunda en iptidai hizmetler dahi mevcut değildir. Her köye, yol, su, elektrik, hastahane okul, kütüphane açmak, doktor, ebe, öğretmen bulmak imkânı yoktur. Bu ise 'köylümüzün ilkel bir şekilde yaşaması sonucunu doğurmaktadır. Buna, bu ülkede hiç kimsenin, hiç bir iktidarın hakkı yoktur. Köylerimizi, cazibe merkezleri etrafında hizmetler yönünden toplayıp, tarım kentlerini kurmak zorundayız. Yıllardır savunduğumuz bu görüş, 3. Beş Yıllık Plâna alınmış olmakla birlikte, mevcut siyasi iktidarların bu projeyi gerçekleştirebileceğine inanmıyoruz. Bunlar, uyutma ve savsaklama politikalarıdır. Tarımkentleriyle köylerimizin sosyal ve ekonomik yapısı değişecektir. Her tarım kentlerinde fabrikalar atölyeler, küçük imalathaneler, modern okul ve hastahaneler kurulacaktır. Tarım kentlerinin kuruluşunda köylülerimizin tasarruflarından istifade edilebileceği gibi, devlet de teşvik ve kredi tedbirleriyle bu kuruluşlara öncelik tanıyacaktır. Unutmamamız gerekir ki, Türk Osmanlı İmparatorluğu en yüksek siyasi ve iktisadi seviyesine ulaşmış olduğu 16. yüzyılda köy sayısı 
8 ile 10 bin arasında değişmekteydi. Kalkınmış toplum ve ülkelerde küçük ve parçalanmış köy yapısı yerine, büyük, kalkınmış köy yapısı bulunmaktadır. 
Tarımkentleriyle köylülerimiz, büyük iktisadi o sosyal ve kültürel merkezler haline gelecektir. 


MİLLETİN SOSYAL TEŞKİLÂTLANMASI 


Muhterem Ülküdaşlarım; 


Türk Milletinin sosyal teşkilâtlanması, Altı sosyal dilimin TOPLUM GÜVENLİĞİ KURUMU içinde birleştirilmesiyle ogerçekleştirilecektir. Bugün kısmen işçilerimiz, kısmen de esnafımız bazı sosyal risklere karşı sigorta edilmiş bulunmaktadır. Ancak, bu teşkilâtlanma eksik ve yetersizdir. Bu sebeple Milliyetçi Düzende, Altı Sosyal Dilimin Sigorta ve güverlikleri teminat altına alınacak böylece İşçi Sigortaları gibi Köylü Sigortaları, Esnaf Sigortaları, Memur 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Sigortaları, İşveren Sigortaları, ve Serbest Meslek Mensupları Sigortaları kurulacaktır. Bu sigortalar, sosyal risklerle mesleki riskleri karşılayacak, her vatandaş sağlık sigortası, hastalık sigortası ihtiyarlık .sigortası, -analık -sigortası, işsizlik sigortası, malüliyet sigortasına kavuşmuş olacaktır. Bu sistem, her Türk Vatandaşını kara gününde dayanışma ve bütünleşme içinde yarınından emin hale getirecektir. 
Altı Sosyal dilimin Sosyal Sigorta ve güvenlik teşkilâtlarını kurulmasıyla Ülkemizde yeni kurumsal tasarruf müesseseleri de doğmuş olacaktır. Sigortalıların bu teşkilâta ödeyecekleri primler her yıl milyarlayı bulacaktır. Bu tasarruflarla da yeni yatırımlar yapmak mümkün olacaktır. Ancak, bu  teşkilâtlara ödenecek prim ve paralar, bugünkünden farklı bir kaynak anlayışına dayanacak Teşkilâtların mali kaynağı, sigortalı üyelerin ödeyecekleri prim yanında büyük oranda devletin mali katkıda bulunmasını gerektirecektir. Sosyal güvenlik, en önemli bir sosyal politika tedbiri olduğu için, devletin buraya yardım etmemesi, onun milli sosyal devlet niteliğine aykırı düşer. Kuvvetli mali kaynaklara sahip olacak bu teşkilâtlar, yurdun her köşesinde dev hastahane ve' sağlık tesisleri kuracak, buralarda bütün vatandaşlarımız parasız olarak tedevi göreceklerdir. Bu sağlık hizmetlerinin millileştirilmesi sonucunu doğuracak, yediden yetmişe, erkek, kadın çotuk, çocuk, her. Türk Vatandaşı sigortalı olacaktır. 


. MİLLİYETÇİ HAREKET VE DİĞER SİYASİ PAR-TİLER İ | | 
Aziz Arkadaşlarım; 


Milliyetçi Hareket, yukarıda açıklanan felsefesiyle her sahada, özellikle hukuk iktisat, siyaset ve 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sosyal -politika sahasında. MİLLİ BÜTÜNLEŞMEYİ sağ-Jayıp, çağın en büyük demokrasi modeli olan MİLLİ DEMOKRASİYİ kuracaktır. Bunun sonunda Türk Milleti bütün fertleri ve sosyal dilimleriyie gerçekten EGEMEN, HÜR VE KARAR SAHİBİ OLACAKTIR. Milliyetçi Hareket, çok partili siyasi düzene candan inanır. Farklı siyasi ve iktisadi düşüncele'in savunulamadığı bir ülkede totaliter bir rejim, özellikle komünist veya faişist nazist bir rejim söz konusudur. Bize göre, kapitalist ve sosyalist sistemler de -Anayasamizın özüne aykırı sistemlerdir Zira bu sistemler, siyasi ve iktisadi yönlerden, bir sırıfın diğer sinif üzerindeki hâkimiyetine dayanir. “Anayasamız, Sınıf hâkimiyetlerini' kesin olarak reddetmiştir. Esas niteliği DEMOKRATİK MİLLİ CUMHURİYET olan devletimizin İLHAM VE HIZ KAYNAĞI TÜRK MİLLİYET: ÇİLİK ÜLKÜSÜ olduğuna göre, siyasi ve iktisadi hâkimiyetinin kullanılmasını sadece sözde bir işçi Sinıfının veya bir avuç patronun inhisarına bırakan “kepitalist ve sosyalist sistemler, anayasa dış, e mokratik sistemlerdir. 


Ülkemizde . kurulu partilere bü açıdan bakıldığı taktirde, bunların bir çoğunu oyukarıdaki . .ölçülere uymadığı görülür. Milliyetçi Hareket. dışındaki partileri iki ana grupta analiz etmek. mümkündür. Bunlar, sosyalist sistemi esas alan partiler: ve kapitalist sistemi esas alan partilerdir. Cumhuriyet Halk-Partisi sosyalist bir partidir. Esasen bu partinin Başkanı ve Yetkili Organları, bu görüşlerini yazı ve . sözleriyle her yerde açıkça söylemektedirler. Sosyalist partiler, sınıfçı, yani bölücü partiler oldukları için, milli bütünleşme ve milliyetçilik ideolojisine karşıdırlar. Bu partilerde esas dlınan sosyul sınıf, işçi sınıfıdır. Ayrıca bunlarda milli barış, uzlaşma ve denge yerine, sınf mücadelesi esastır. Toprak işgallerini, fabrika işgallerini, yüksek okul ve fekülte işgalrini, fabrika işgallerini, yüksek okul ve fakülte işgâllerini, sinıf mücadelesi silâhı olarak kullanırlar. Bütün bu söylenenler. G.H.P.. sinin davranış, eylem ve düşüncelerin. yıllardır hâkim fikri olmuştur. 


. Kapitalist sınıf toplumu eğiliminde olan partiler, Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Güven ' Partisidir. : Bun: ların siyasi iktidarları hiçbir zaman milletin bütün sosyal dilimlerini kucaklamamış, daima mahdut bir azınlığın tesiri altında kalmışlardır. Bu güne kadar ülkemizde iktidar olan partiler ve .onların siyasi fel sefeleri, kapitalist eğilimi olduğundan, Türkiye'miz kalkınşmamış, az gelişmiş bir ülke olarak kalmıştır. 
Bu partiler iktidar oldukları sürece de ülkemizin kalkınması mümkün: değildir. Kapitalist eğilimli partiler, bilhassa ekonomik ve sosyal yönden eksik ve yetersiz olduklarından ve halk yığınlarının ihtiyaçlarını sağlıyamadıklarından iktidara zayıf ve âciz olmaktadırlar.. Bu yüzden de milletin, destek ve yardımlarından mahrum kalmaktadırlar. Bunun » sonucu olarak, parlemento dışı muhalefet belirtmekte; sokaklar, eğitim yuvaları, anarşi kaynağı haline gelmektedir. Bu partiler, böyle durumlarda: zaaflarını kapatmak. için «Her demokraside biraz anarşi vardır», «yürümekle sokaklar aşınmaz» gibi gayri ciddi : beyanlarda bulunmaktadırlar. Oysa gerçek sebep, milli bütünleşmeci ve miliyetçi olmayışları, milleti bütün olarak temsil edemeyişleridir. 


Mubterem Ülküdaşlarım; 


Türk siyasi hayatına baktığımız zaman parti enf. 
lâsyonuyla karşılaşmaktayız. Sosyalist ve kapitalist felsefelere göre ortaya çıkan bu partilerin birbirlerinden farkları nedir? Niçin birden çok parti olarak Türk Milletinin önüne çıkmaktadırlar? Bunu h'çbir zaman izah etmemişler ve suni kavgalar ve şekil meseleteriyle Türk Milletini bugünlere kadar oyalamışlardır. 
.Kapitalist anlayışa göre, devlet büyük anonim -şir- 
.ketlerden ibarettir. Bunun tabii neticesi olarak da, .fertleri harekete geçiren tek unsur, kârdır. Yani mad- 
.di menfaattır. Bu noktada, kapitalist felsefeyle, mark- 
.sist felsefe aynı temele oturmaktadır. Maddenin esas oluşu, maddenin üstünlüğü, Aradaki tek fark, üstün olan, esas olan, maddeye tek tek fertler mi sahip olsun tartışmasından ibarettir. Esasta aynı köke bağlı, metodda ayrılan ve batı cemiyetinin şartlarından doğmuş, bize yabancı bize aykırı bir felsefe, Karşımızda bulunan ve birbirleriyle zıtlaşıyor gibi görünen partilerin aynı tabana oturdukları, aynı "Dünya görüşünden doğdukları açıkça görülmektedir. 


.. Türk Milletinin sahibi olduğu Türk Milliyetçiliği ideolojisi, maddeyi esas ve gaye kabul etmez. Onu mutlu ve müreffeh olmak için vazgeçilmiş bir araç olarak görür. Çünkü, kutlu olan; insan şahsiyeti, in- 
.san düşüncesi, insan inancıdır. Milleti besleyen yegâne kutsal kaynak ise, milli kültürlerdir. Aynı mil- 
-letin evlâdı durumunda bulunan, insanlar, milli kültürden beslendikleri için, düşüncede inançta duyguda, şahsiyet yapısında; milletten koparılmış, onun bütün özelliklerini taşıyan bir parçadırlar. Bu parçalar ne kadar millet özelliğini bünyelerinde bulundururlarsa, millet o kadar güçlüdür, sağlamdır. Hedefi, milteti kudretli ve müreffeh yapmak olan Milliyetçi Hareket Partisi için ana mesele böylece ortaya konmuş olmaktadır. 


Aziz Arkadaşlarım; 


Burada karşımıza milleti üstün yapan kaynak çıkmaktadır. Bizim anlayışımızâ' göre, parası çok olan millet üstün millet değildir. Medeniyetler sadece pa- 
.ra çokluğu ile yaratılamaz. Bugün Suudi Arabistan'- 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.da, Küveyt'te: insan başına düşen milli. gelir, en ileri -toplumlardaki seviyelere ulaşmaktadır. Ama, bu böy- 
.ledir diye, bu milletler, üstün ve mederiyet yarata- 
“cak millet ojamamaktadırlar. O halde medeniyeteri ve sürekli..maddi zenginlikleri doğuran, kaynak kültürdür. Bir milletin kültürü, kendi öz değerlerine .bağlı bir şekilde işlenerek, güçlendirildiği teklifçi ve atılımcı bir seviyeye getirildiği zaman; medeniyet yaratmak: üzere sıçrama safhasını yaşar ve medeniyeti yaratır. i 


Bildiğimiz gibi, medeniyet, manevi ve mâddi .kompozisyonun en 'iedal ölçüler içinde zirveye ulaşması hadisesidir. Medeniyet yaratan kültürler için- 
“deki insanlar, karşıliklı olarak; birbirini sevmeyi ve saymayı; fedakârlıkta, gayrette, yaratıcılıkta yarış yapmayı, bayraklarını göklere yükseltmeyi, bir görev bir mutluluk vesilesi sayacaklardır. İşte gerçek tekamül budur. Gerçek kalkınma budur. Sadece maddi . menfaate dayanan kalkınma hodbinlik, egoizm, insan sevgisinden ve millete hizmet duygusundan mahrumiyet gibi fertlerde zararlı bir anlayışır yerleşmesi- ne meydan verir ki, bu millet ve devlet hayatı için büyük mahzurlar taşımaktadır. Toplumu huzursuz ve tedirgin kılan, fertlerin tatmin olamadığı bir kalkınma modelini reddederiz. i 


Muhterem Arkadaşlarım; 


Sözün burasında Türk gençliğinin durumuna ve mill eğitim hayatımıza temas etmek istiyorum. Bizim gözümüzde gençlik, milletin en kıymetli varlığıdır. Mukaddes emaneti teslim' almaya hazırlanan gençliğin eğitimi, yetiştirilmesi milletimizin geleceği bakımından hayati önem taşımaktadır. Ni 

i2 Mart öncesi beliren ve Türk Gençliğinin bir kesimini kendi öz 'devletine isyana sürükleyen' gerçek sebepleri ortaya koymak, buna göre gerekli güçlü ve muhtevalı . tedbirleri almak lâzımdır” Yoksa, sathi, sun'i ve problemi daha da karışık hale getirici palyatif tedbirlerle bu milii ve hayati mesele geçiştirilemez. Türk geçliğinin bir kesimi kendi devletine açıkça ihanet edeken, öbür kesimi atelarına lâyık bir asalet ve kahramanlıkla devletini nasıl ve niçin savunmuştur? Aynı memlekette yaşayan, aynı tahsili görmüş, ayni milletin evlâtları; niçin ihanetle, vatanseverlik gibi sert ve tehlikeli zıttaşma içine düşürülmüşlerdir? 


Memnuniyetle ifade edelim ki, vatanını savunan gençler, Türk Milliyetçiliği ülküsüne bağlı oldukları için, ne emperyalizme alet olmuşlar, ne de Türklüğün son bağımsız biricik devletine baş kaldırmışlardır. 


Milliyetçi Türk gençliğinin yabancı emperyalizmin öncüsü yabancı ideolojilere karşı geçmiş yıl larda gösterdiği yüksek uyanıklık ve yaptığı feragatlı mücadele her türlü takdirin üstündedir. o Onların fedakâr çalışmaları sayesindedir ki, 12 Mart Müdahalesinin yapılması imkânı doğmuş ve bu suretle Türkiye uçurumun kenarından kurtarılmıştır. Türk Milletine hizmet yolunda Milliyetçi Türk Gençliği, emperyalizmin uşakları olar komünist çeteleri tarafından haince suikastlara uğramışlar ve şehitler vermiş-İerdir. Ömürlerinin baharında gözlerini dünyaya kapayan bu genç kahramanların aziz hatıralarını rahmetle anarak, kendilerine minnet ve e kl sunarım. 


“Milliyetçi gençliğin uğradıkları büyük bir talihsizlik vardır ki, o da komünist propoganaoa ve tesiri altında kalan kendi hükümetlerimiz tarafından oda anlayışsızlıkla (okarşılaşmış olmalarıdır. Bu yüzden gençler devamlı haksızlıklara, zulüm ve baskılara maruz kalmışlar ve kalmakta bulunmaktadırilar. Fakat 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gerçeklerin er-geç tamamiyle anlaşılarak takdir olunacağından ümidimizi kesmiyeceğiz. 


Milliyetçi Türk Gençlerini yakından tanımış olmanın verdiği bir güvenle söyleyebilirim ki (onlar milletimizin her çeşit güvencine ve teveccühüne lâyıktırlar. Onlardaki uyanıklığı, yüksek vazife duygusunu, yüksek ahlâkı gördükçe, milletimizin yarınına derin bir inançla bakmaktayız. 


Gençlerimizin üzücü olaylara meydan vermemek için, kışkırimalara tahriklere, şimdiye kadar olduğu gibi asla kapılmamalarını tavsiye ederim. Bu vesile ile Milliyetçi Türk Gençlerine en derin sevgisaygı ve güvencimizi belirtmekten şeref duyarım. 


Aziz Arkadaşlarım; 


Amacımız, DEMOKRATİK MİLLİYETÇİ TÜRKİYE" Yİ KURMAKTIR. Bu yol çetin, bu dava kutsal, bu ülkü BÜYÜK TÜRKLÜK ÜLKÜSÜDÜR. Bu büyük ülkünün fedakâr evlâtları, Bozkurtlar! Ülkümüzün bayrağı açılmış, mes'alesi yakılmıştır. Onu bu kutsal Vatanın her yanına götürüp dalgalandırınız. Büyük iktiderımızın zafer günü yakındır. Bu iktidar, Türk Millet ve Devletinin güçlü iktidarı olacak; Bu iktidar, marksist, faşist, kapitalist, her türlü yabanci ideolojileri ezip geçecektir. 


Yaşasın Türk Milliyetçilik Ülküsü! 
Yaşasın Kudretli Büyük Türkiye Cumhuriyeti! 
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i Türklük Bilinci 


Sayın Delegeler ; 


Büyük kongremizi yapmış bulunuyoruz. Bu kong reden daha kuvvetli, daha bilincli, daha dayanışmalı çıkıyoruz. Partimiz Türk Milliyetçilik Ülküsünden  ilham alarak, Genel Seçimlerde büyük başarılar elde edecektir. Bundan asla şüphem yoktur. Hedefimiz, Türk Milletinin sevgi ve güvenini kazanmaktır. Mitliyetçilik (OÜlküsü, Büyük Milletimizle bütünleşmek, Türk Milletinin güçlü büyük iktidarını kurmak ülküsüdür. Hepiniz bu kutsal ülkünün dönmez savunucusu, bu büyük iktidarın yılmaz kurucusu olacağız. 


Ülkümüz, Partimiz yurt sathında bütün vatandaşlarımızı kucaklamak zorundadır. Milliyetçi Hareket, Dünya üzerinde yaşayan her Türk'ün partisidir, her Türk Vatandaşına açıktır. Türkçülük, Milliyetçilik anlayışımız; manevi oşuurlanmaya dayanır. Bu temel üzerinde Türklük şuuruna erişmiş, samimi olarak «Ben Türk'üm» diyen herkes Türktür. Türkçülük ve Türk” ün tâyininde, sapık ölçülere, özellikle mezhepçiliğe, coğrafyacılığa, laboratuar (o ırkçılığına inanmıyorum. 
Başka milletleri küçük gören, Dünya barışını tehlikeye koyan antropolojik ırkçılık, Türk Milliyetçilik 

9 Haziran 1973 günü başlâyan ve 10 Haziran 1973 
günü sona eren Milliyetçi Hareket Partisi XI nci Kır rultayıdan. Genel Başkan Alparslan' Türkeş'in zi nış konuşmasının tam metni: 
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Ülküsünün dışındadır. Milliyetçilik anlayışımız, ma- 
-neviyatçı, akılcı, demokratik, çağdaş bir milliyetçiliktir. Nazist Hitler ırkçılığının, komünist ırkçılığının, her türlü antidemokratik, insan sevgisine dayanmayan emperyalist ırkçılığın karşısındayız. Emperyalist ırkçılık, milli devlet fikrini tanımaz. Milliyetçi Hareket, milli devlet fikrine inanır, bütün devletlerin eşit- 
.lik. ve bağımsızlığını savunur, her milli devletin ülke ve miilet bütünlüğüne saygı duyar. 


MİLLİ BÜTÜNLEŞME ÜLKÜSÜ 
© Muhterem Ülküdaşlarım; 


Milliyetçi Hareket, bütün davranışlarında, hep, tek sosyal değeri esas alır. Bu değer, TÜRK MİLLE-Ti'dir. Bu anlamda partimiz, mutlak fertçi ve sınıfçı sistemlere her zaman karşıdır. 


Temel felsefemiz olan millet eğemenliğinin gerçekleşebilmesi, milleti meydana getiren (fertlerin, sosyal dilimlerin bütünleşmesine ve kendilerini ilgr .lendiren kararlara katılmalarına bağlıdır Bir cümle ile özetlemek gerekirse, ülkümüz, milli bütünleşme ülküsüdür. Milli bütünleşme, bir ülke üzerinde yaşayan insanların aynı millete mensup olma şuuru içinde siyasi, ekonomik ve kültürel yönden birbirleriyle birleşip kaynaşmalarıdır. Milli bütünleşme hareketin de, bölünme yerine birleşme, farklılaşma yerine kaynaşma fikri hâkimdir. ATATÜRK, «Sınıfsız, imtiyazsız kaynaşmış bir milleti» cümlesiyle milli bütünleşmeyi anlatmak istemiştir. Milli bütünleşme, belirli bir millete mensup olma inancının, milli şuurun doğmasıyla gerçekleşir. Milleti meydana getiren fertlerin, sosyal dilimlerin siyasi, ekonomik ve kültürel yön- 
.den büyük ölçüde farklılaştığı toplumlarda .milli. bütünleşmeden söz edilemez. . bas 3 lr 
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> SOSYAL DİLİMLER GERÇEĞİ - ir 

©. MİLLET, soyut 'bir kavram değil, sösyolojik bir :bütündür.. Bu açıdan bakıldığı zaman; MİLLET'i mey- 
.dana getiren çeşitli sosyal dilimler vardir. Bu dilimleri, sosyo-ekonomik yönden, işçi, köylü: esnaf me- 
.mur, işveren Ve serbest çalışanlar diye ayırmak “mümkündür. MİLLİ BÜTÜNLEŞMENİN VE MİLLET EĞEMENLİĞİNİN. gerçekleşebilmesi, bütün bu sosyal “dilimlerin kendi kaderlerini ilgilendiren siyasi, ekonomik ve kültürel kararların alınmasına katılmasına, bu Konularda söz sahibi olabilmesine bağlıdır. Her sosyal dilimin kendisini ilgilendiren kararlara katılma imkânının bulunmadiğı bir: düzende, milli. bütünieşme ve milli eğemenlik olamaz. Böyle bir düzem- de sadece belirli bir sınıf veya tabaka eğemen olur. 
Kapitalist ve marksist sistemler, sınıfçı sistemlerdir. 
Bu sistemlerde siyasi, ekonomik. ve "kültürel kararların.alınmasına ya bir avuç işveren ya da. komünist Partisi diktatörleri katılır. a 

Bütünleşmenin gerçekleşebilmesi, kararlara katılabilmekle olur. Katılma, sosyal dilimle;in kendi bağımsız teşkilâtlarını kurmalarını gerektirir. Her s0S- 
.yal dilim kendi teşkilâtı içinde ve bunun aracılığıyla alınacak kararlara etkili bir biçimde katilma imkânını bulur. Teşkilâtsız sosyal dilimler kendi çıkarlarını savunamazlar. Bu ise, kendilerini ilgilendiren kararlara katılamamaları ve dolayısiyle başka bir si- 
'nıf veya tabakanın .diktasına tâbi olmaları sonucunu .doğurur. Artık burada bütünleşmeden değil, ancak .bölünmeden söz edilebilir. i 


“42 MART MUHTIRASI VE MİLLİ. BÜTÜNLEŞME Aziz Arkadaşlarım; VE e > 
12 Mart öncesi. olaylar göstermiştir. ki, ülkemizde: milli: bütünleşme henüz: gerçekleşmemiştir. Miltet 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bütünlüğünü bölücü amâçlar izleyen bölgeci mezhep- 
.çi ve sınıfçı eylemler bunun en tipik örneği olmuştur, Üzülerek belirtmek gerekir ki, 12 Mart öncesi- 
'nin siyasi iktidarları milletin çeşitli kesimleri arasın- 
'da ekonomik, sosyal ve kültürel kaynaşmayı sağlaya» "cak çabalarda bulunmamıştır. Şehir ve köyler, bölgeler ve sosyal dilimler arasındaki farklılaşmalar azaltılacağı yerde yoğunlaştırılmıştır. Anayasamızın ön- 
"gördüğü Türk Milleti'nin bütün fertleri»... kaderde, '>kıvançta ve tasada ortak, bölünmez, bir bütün halinde, milli şuur ve ülküler etrafında..» toplanamamıştır. 


Yhamını Milliyetçi düşünceden alan Türk Ordu- 
-su, 12 Mart Muhtarısını, her türlü sapmaları önle- 
.mek, milli bütünleşmeyi bütün yönleriyle gerçekleştirmek için vermiştir. Türk Ordusunun bugün de yakından izleyip beklediği şey, milli bütünleşmeyi gerçekleştirecek Demokratik Milliyetçi Devletin kurulmasıdır. i 


DEMOKRATİK MİLLİYETÇİ DEVLET 


Sayın Delegeler; 


Demokratik Milliyetçi Devlet, aynı millete men- 
-sup insanların, siyasi ve hukuki yönden teşkilâtlanıp, içeride kendi kendilerini yönetmesini (milli demokresiyi), kendi ekonomik kaynaklarına sahip çıkmasını (milli ekonomiyi); dışarıda ise, diğer milletlerle eşit hakka sahip olmasını (milli bağımsızlığı) (öngörür. 
Milli Devlet deyimi ile milliyetçilik hukuki bir nitelik kazanır. Demokratik Milliyetçi Devlette, milleti meydana getiren fert ve sosyal guruplar kendi kaderlerini kendileri çizer, devlet yönetimine etkili bir şekilde katılır. Bu iç olaya, devletin demokratik ursuru (milli demokrasi) adı verilir. Her fert, siyasi 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iktidarın, özellikle yasa ve yürütmenin oluşumuna katkıda bulunur. Milletler, iç yönetimlerinde bağımsız olmak, kendi geleceklerini serbestçe kararlaş-. 
tırmak hakkına sahiptir. Bu, millet eğemenliğinin iç şeklidir. Milfi Devlette, eğemenliğin dış şekli ise, devletin diğer devletlerle eşit olması, onların baski ve etkisi altında kalmamasıdır. Buna milli bağımsızlık adı verilir. Dış eğemenlik, milletlerarası toplumda, devletlerin eşitliği ilkesine dayanır. Hiç bir devlet, eşit ve bağımsız olan diğer bir devlete müdahale GÜMEZ: 


Mlubtsrsi Ülküdaşlarım; 


Demokratik Milliyetçi Devlet, milletlerin yalnız siyas) kaderlerini değil, iktisadi kaderlerini çizmek hakkına da dayanır. Milli Devlet, bu anlamda milli ekonomiye dayanan, ekonomisini milleştirmiş olan devlettir. Demokratik Milliyetçi Devlet olabilmek için, Devletin, milli toplumun kendi öz kaynak ve kuvvetlerine dayanması gerekir. Milli bağımsızlık ve milli demokrasi, ancak milli gücün, ekonomik milli kuvvetin gelişmesi ve sağlanmasıyla gerçekleşebilir. 
emi milii kuvvetine dayanan devlet» deyimindeki «milli kuvvet» milli iktisat ve milli savunma gücüdür. Milli Devlet, dışarıya karşı, kendi varlığını korumak ve devam ettirebilmek için, milli güçlerini birleştirmiş, seferber etmiş bir devlet biçimidir. Milli devletin en zorunlu şartı, kendi iktisadi kaynak ve güçleriyle kendi varlığını muhafaza ve devam ettirebilmesidir. Milli güce dayanan Devlet, prensip itibariyle ekonomik yönden kendine yeten ve kendi varlığinı koruyabilen bir ekonomiyi gerektirir. Yabancı ekonomilere muhtaç, yaşayan bir devletin, milli olması mümkün değildir. Yaban&i ekonomilere tam bağlı bir devletin, iç ve dış siyasetinde bağımsız olabilmesi mümkün değildir. İşte bu sebeple, milli 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devlet kendini yabancı güçlere 'sömürtmemek için, kendi iç kaynaklarıyla kalkınmasını - tamamlamak, ekonomisini geliştirmek zorundadır. 


“Demokratik Milliyetçi Devlet, milletin . bütün fert ve sosyal dilimlerinin yükselmesi, -ekonomik' ve moral kalkınması amacını taşır. Devlet, faaliyetlerin- de bu amacı gerçekleştirmek zorundadır. Bir avuç ferdin veya belirli bir sınıfın menfaatiri ön plânda. 
tutan, fert veya sınıf diktasına dayanan devlet, milli devlet olamaz. Milli Devlet, milleti esas alan bir hiz-. 
met ve refah devletidir, milletin bütün fertlerine hizmet etmek, onların refahını gerçekleştirmek zorundadır., i 


REFORMLAR VE MİLLİ BÜTÜNLEŞME 


Aziz Ülküdaşlarım; 


- Türk Devlet Felsefesiyle Anayasa ilkelerinin temel esprisi, milli bütünleşmedir. 12 Mert muhtırası da bu düşünceden hareketle milli bütünleşmeyi gerçekleştirecek reformların yapılmasını oöngörmüştür. Ancak, hükümetlerin bu bütünleşmeyi sağlamak için kamu oyuna sunmuş oldukları reformlar, karlaatimizce eksiktir. Önce, Hükümet Proğramlarında Anayasanın başlangıç kısmında yer alan «MİLLİ ÜLKÜ» belirlenmemiş, bu ülküyü gerçekleştirerek ilke :ve strateji gösterilmemiştir. Milfi bütünleşmenin moral ve sosyopsikolojik unsuru «MİLLİ ÜLKÜ» ve «MİLLİ BİLİNÇTİR». Gerçi, Ordu'nun çok yerinde ısrar ve uyarmalarıyla Anayasa değişikliğinde bir çok maddelere, «millet ve ülke bütünlüğü» eklenmiştir. Ancak: bu sadece normatif bir değişikliktir. Dinamik bir özden yoksun norm değişiklikleri, istenilen amacı gerçekleştiremez. Kanaatımızca, milif'ülkkü ve milli bi-. 
lincin dinamik özü, milli kültür, başka bir deyimle . 
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KÜLTÜR BÜTÜNLEŞMESİDİR. Partimiz, bütün bildirilerinde milli kültüre .değinmiş, buna önem vermiş, milli. bütünleşmemizin en büyük engeli olan halkbürokrat. kültür ikileşmesini gidermek. istemiştir. 


“Kültürel bütünleşme yönünden eğitime çok büyük görev düşmektedir. Eğitim reformları bu bakım- 
“dan önemlidir. Her seviyede eğitim, milli bilinç ve -ekonomik kalkınmanın tabii okuludur. Ancak, eğitim reformlarından kamu oyuna açıklananlardan anlaşıldığına göre, bu reformlara hâkim düşünce, daha çok ekortomik düşüncedir. Oysa eğitimin ekonomik yönü kadar, moral yönü, milli bilinçlendirme yönü de önemlidir. 


DİKEY EĞİTİM — MİLLİ ELİT 


; Milliyetçi Hareket, eğitim politikasında «dikey> ve «yatay eğitim»i savunur. Dikey eğitimle seçkin elit; yetiştirilir. Bu elit, devletin, Milliyetçi - Ülkücü, araştırmacı ve bilimci kadrosudur, Kendi milli elitini, bilimci ve ülkücü aydın kadrosunu, teknisyenini yetiştirmemiş bir milletin, kalkınması, varlığını devam ettirmesi mümkün değildir. Avrupa ülkeleri, Amerika ve;hatta Rusya kalkınırken önce milli el tini yetiştirmiş ve halen de yetiştirmeye devam etmektedir. Ülkemizin az gelişmiş, kalkınmamış olmasının en önem li sebeplerinden birisi, iktidarların «milli elit» politikasına sahip olmayışıdır. Milliyetçi Hareket, «dikey eğitim» yanında «yatay eğitime» de önem verir. Bu eğitimle milletimizin bütünü; köylümüz, işçimiz, esnafımız milli ülküyle bütünleşmiş olur. 

Ekonomik kalkınmamıza yönelen reformlar, yeterli değildir. EKonomik kalkınmanın temeli, sınaf Kal- 


kınmadır. Sermaye birikimini sağlıyamamış bir devletin, demokratik milli sosyal devlet niteliğini * taşıması mümkün değildir. Bu açıdan bakıldığı takdirde reformlar arasında kalkınmanın iki temel unsuru olan tasarruf ve yatırımın sorunlarına yeteri kadar yer verilmemiştir. 


Hükümet programlarında sosyal (bütünleşmeyi gerçekleştirecek reformlara da rastlanmamıştır. Üretim sürecinde, sermayenin emeğe hâkim olduğu bir toplumda, bütünleşme değil, sınıflaşma doğar. Emeksermaye arasında milli barış ve dengenin kurulabilmesi için, iktisadi (demokrasi şarttır. Ekonomik kararlara katılamayan kimselere, siyasi (katılma hakkının tanınması, şekilci bir demokrasiden başka bir şey değildir. Emeği sermayeye, sermayeyi emeğe sömürtmemek için, işçinin işyerinin mülkiyet ve yönetimine kâr ve zararına katılmasını sağlıyacak reformlara ihtiyaç vardır. 


TOPRAK REFORMU MU, KÖY REFORMU MU? 


Sayın Delegeler; , 


Mitli bütünleşmemizin gerçekleşebilmesi, nüfusumuzun çok büyük bir kısmını içine alan KÖY TOP-LUM YAPISININ düzeltilmesine bağlıdır Köy toplum yapısının düzeltilmesi, çok yönlü sosyal, ekonomik ve kültürel tedbirlerin alınmasını gerektirir. Köy kalkınması, dar kapsamlı bir toprak reformuyla gerçekleştirilemez. Bugünkü köy nüfusu ve bunun yıllık artış hızı ile dağıtılabilecek toprak miktarı karşılâştırılacak olursa, tek başına toprak reformu hareketinin yanıltıcı bir tedbirden başka bir şey olmadığı anlaşılır. O halde yapılacak iş, bir yandan dar anlamlı toprak reformunu gerçekleştirirken, diğer yandan da KOY REFORMU'nu gerçekleştirmektir. Bugün ülkemizde 60 bin civarında köy vardır. Bu köylerde 25 
milyon insan yaşamaktadır. Köyde yaşayan insanı, insanca yaşamak imkânına kavuşturabilmek için, her köye alt ve üst yapı gibi ekonomik tesisleri; okul, hastahane gibi kültürel ve sosyal tesisleri götürmek şarttır. Ancak, 60 bin köye bu tesisleri götürmek mümkün değildir. Bu durum karşısında köyleri, sosyal, ekonomik ve kültürel hizmetler bakımından birleştirmek şarttır. Bunun için aynı bölgede kurulmuş köyler arasından en müsait olanı seçilir. Buna «Merkez Köy» adı verilir. Bütün alt yapı tesisleri, sosyo» kültürel hizmet ve kurumlar bu köyde toplanır. Böyiece hizmet bizzat köye götürülmüş ve köyler kentleşmiş, Şehir haline gelmiş olur. Merkez köye, civar köyler çeşitli yönlerden bağlanır. Bu köy. bir ekonomi ve kültür merkezi olacağından, buredaki tesis ve işletmelerde çalışacak, memur, işçi ve müstahdem, belirli Bir oranda öncelikle civar köylerden alınır. 
Böylece köyde birikmiş açık ve gizli işsizlik ordusuna istihdam imkânı bulunmuş, köydeki fazla nüfus sarayi ve hizmet sektörüne aktarılmış olur. 


TOPRAK REFORMU TOPRAK DAĞITIMINDAN 
İBARET DEĞİLDİR. 


Aziz Ülküdaşlarım; 


Toprak dağıtımı, toprak reformunun yalnız bir ünsurundan ibarettir. Toprak reformunun diğer iki önemli unsuru, UFAK TOPRAKLARIN TOPLULAŞTI-RILMASI ve TOPRAĞIN BÖLÜNMESİNE MANİ OL:- MAKTIR. Ülkemizde toprakların “ 87'si 100 dönümden ,daha küçük parçalara bölünmüştür. 100 dönümden; küçük tarım işletmesi, iktisadi olmaktan uzaktır. 
Bu itibarla yapılacak ilk reform, küçük oarçalara bötünmüş toprakların toplulaştırılmasıdır Toprak toplulaştırılması zorunlu olmalıdır. Bugün Belçika gibi demokratik ülkelerde zorunlu toprak top.ulaştırılması 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yapılmaktadır. Gönüllü toplulaştırılmanın gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir. Ayrica miras dolayısıyl&: toprakların bölünmesine mani olacak hükümlerin Konulması da şarttır. Toprak dağıtımında özel mülk arazi yönünden üst sınırın tayini çok önemli bir sorundur. Tarım -ekonomisinde büyük işletme daha verimti olmaktadır. Ülkemiz şartları yönünden dağıtılacak özel mülk arazi çeşitli bölgelerin ekolojik şartları göz önüne alınarak, sulu toprakta 1250, kuru top» rakta ise 2500 dönümden yukarı araziyı kapsamalıdır.. Mülk sahibine daha küçük arazinin bırakılması, toprak reformundan beklenen ekonomik faydayı 'ihlâl eder. Diğer taraftan toprak reformunda Güneydoğusve Doğu bölgesinde öncelik tanınmalıdır. Zira bu .bölgelerde 700 köy; kişi veya aile mülkiyetinde olduğu için, feodal tarım tipine rastlanmaktadır. Bu durum ise milletimizin demökratik yaşama biçimine, insanlık haysiyetine aykırı düşmektedir. 

—  Kooperatifleşme, toprak reformunun tamamlayıcı bir unsurudur. Tarım işletmeciliği, teknoloji, sermaye ve pazarlama ister. Küçük çiftçilerin tek başlarna bunu başarmaları mümkün değildir. Bunlar yalnız birleşme ve dayanışma yoluyla gerçekleşebilir. 
Bu da ancak ekonomik bir kuruluş olan kooperatifler yoluyla sağlanabilir. ANCAK DEMOKRATİK. DÜ-ZENDE HÜRRİYET ASILDIR. OHÜRRİYETİN TEK GA-RANTİSİ -İSE ÖZEL. MÜLKİYETTİR. Bu sebeple KOO-PERATİFE GİRECEK KÖYLÜ, TOPRAĞININ ÖZEL VE FERDİ. MÜLKİYETİNE SAHİP OLMALIDIR. Mülkiyet hakkının. kooperatife tanınması, SOVYET MODELİN-DE OLDUĞU GİBİ KOLHOZLARIN DOĞMASINA YOL AÇAR.. i 


Muhterem Arkadaşlarım; 
-: Şimdi Aziz Vatan'ın dört bir köşesine dağılacaksınız. Ülkümüz, Milli Bütünleşme, Demokratik Milliyetçi Türkiye Ülküsüdür. «Ben Türküm» diyen, gönlünü bu Büyük Millet ve Ülkeye sıcak bir tutku ile bağlamış herkesi sevin, kucaklayın. Birlik ve bütünlüğe, sevgi ve saygıya her zamandan daha çok muhtacız. Türkün ebedi, büyük zaferi; Milli Devlet, Milli İktidar zaferidir. Zafer Türk Milliyetçilerinin, (Türk | Ülkücülerinindir. 


Yaşasın Milli Bütünleşme Ülküsü! 
Yaşasın bu ülkünün dönmez erleri! 


Yaşasın Demokratik Milliyetçi kudretli» Büyük Türkiye..Cumhuriyeti. 


Xİ 


39 


Dış Politika Gelişmeleri 


ALPARSLAN TÜRKEŞ 
MHP. Genel Başkanı 


İçinde yaşadığımız çağ, milliyetçilik ve halkçılik çağı olmaya devam etmektedir. Dünya üzerinde milletler ve devletler arasındaki münasebetleri yalnız ve sadece milli menfaatler ayarlamaktadır. Devlet halinde teşkilâtlı topluluklar oOolarak yaşamakta olan insanlar birbirleriyle temaslarını ayrı ayrı mil letler kimliği içinde sürdürmeye devam etmektedirler. Henüz hiç bir toplumun falan ülkenin halkı veya halkları adıyla ortaya çıktığı görülmemektedir. Buna karşılık, milletler kendi içlerinde belirli zümrelerin yararına bir idare içinde olmak yerine, halk yığınlarının refâhını, yükselişini, kalkınmasını öngören bir zihniyeti esas alan bir yönetim peşindedirler. 


19. Yüzyılın son yarısı ile 20. yüzyılın ilk yarısı içinde sınıfçılık görüşünün yer yüzünde egemen olacağı, millet ve milliyetçilik kavramının kalkacağı ve bunun yerine proloterya sınıfının egemen olduğu, beynelmilelci, hümanist bir sistemin kurulacağı bir çok kimseler tarafından iddia edilmiştir 


Bu görüşlere rağmen, olaylar başka türlü gelişmiştir. Hiç bir ülkede proloterya sınıfnının dışında kalan diğer sınıflar yok edilerek ortadan kaldırılamamış olduğu gibi, milliyetçilik görüşünden ayrı bir sistem de gelmemiştir. 


Komünist rejimlere sahip olmalarına rağmen, bir çok komünist memleketler milli menfaat çatışması yüzünden birbirleri ile kanlı bıcaklı düşman haline gelmişlerdir. İlk önce Yugoslavya ile Sovyetler Birliği arasında başgösteren, milli menfaat çatışmalarının sebep olduğu düşmanlık daha sonra Arnavutluk Macaristan ve Çekoslovakya ile Sovyetler Birliği arasında da meydana gelmiştir. Batılıların yakın desteğini sağlayan Yugoslavya, Sovyet tecavüzünden kurtulabildiği gibi Arnavutluk da coğrafva durumunun sağladığı imkân dolayısı ile kendini koruyahilmiştir. 
Fakat Macaristan kanlı bir şekilde Rus tankları tarafından ezilmiş ve daha sonra Çekoslovakya kuvvet zoru ile işgâle uğramıştır. i f 


Bu sıralarda iki büyük komünist blok olân Sovyetiler Birliği ile Çin'in arası milli menfaatlerinin çatışması yüzünden açılmış, iki taraf arasında kanlı hudut : çarpışmaları meydana gelmiş ve araldrındaki gerginlik bugüne kadar devam eder olmuştur. 


Buna karşılık, kapitalist bir ülke olan A.B'D. ile Batı Avrupa - Devletleri ve: yine kapitalist bir ülke olan Japonya ile gerek Komünist Çin ve gerekse Sovyetler Birliği -çok yakın münasebetlere ve antlaşmalara gitme yolunu tutmuşlardır. Komünist Çin'le Komünist Rusya'nın arasında önümüzdeki 15 yıl, içinde: büyük savaşın çıkması çok muhtemel görülmektedir. Taraflar şimdiden bunun için siyasi, askeri ve ekonomik yönlerde büyük bir hazırlığa girişmiş, bulunmaktadırlar. N ih 

İşte yukardan beri kısa olarak özetlenmeye" çalışılan durumlar dolayısı ile çağımızın milliyetçilik ve halkçılık çağı olduğu iyice anlaşılabilir. 
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Dünya yüzündeki politika” değişikliklerinin, ilim ve teknikteki gelişmelerle :büyük ilgisi' vardır. İkinci Cihan savaşının sonunda A.B.D. atom çekirdeğinin parçalanmasından yararlanarak yapılan atom bomba:- sına sahip bulunmakta idi. Komünist cephede ise konvansiyonel kuvvetler (o bakımından büyük üstünlük bulunmakta idi. Fakat atom silâhının kitle tahrip kudreti karşısında komünist blokun bu üstünlüğü kullanması mümkün olamıyordu. Böylece yeryüzünde Sovyetler Birliği ite A.B.D. den ibâret iki süper devlet belirmiş durumda idi ve bu iki süper devletin birisi çok 'kudretli, üstün teknik bir. sitâha sahip diğeri ise sayi) ve vasıf bakımından üstün : konvansiyonel Kuvvetlere sahip bulunuyordu. Diğer devletler, bu durum kar$ısında bu iki büyük süper devletin çevresinde kümelenmek zorunda kalmışlardı. e Sovyetler'in İkinci Cihan savaşı sonunda fiilen işgal etmiş öldukları milletler, onun kendilerine emrettiği rejimi” kabullenmek ve onun hegemonyasına girmek durumunda idiler. Kendi hürriyetlerini ve bağımsızlıklarını korumak isteyen Batı Avrupa demokrasiler. ise komünİst tehlikesi karşısında A.B.D: nin etrafında toplanmayj milli menfaatlerinin gereği saydılar. Böylece Dünya iki büyük blok halinde karşı karşıya gelmiş oldu. Bunların dışında, hiç bir taraftan olmadıklarını iddia gden dördüncü, beşinci sınıf devietler bulun-i muşsa| da bunlar, gerçekte her zaman batının tesir' e içinde bulunan ülkeler olmuşlardır. 


İkinci Cihan” Savaşının yer. yüzünde açtığı yeni çağ, insanları iki büyük tehlike' ile karşı karşıya getirmiğtir. Bunlardan birisi «atom ve nükleer silâhlars diye / adlandırılan kitle tahrip" silâhlarının. meydana: getirdiği tehlikedir. . Bilindiği: gibi bu silâhların üç türlü öldürücü ve yıkıcı tâsiri vardır. Bunlardan' biri-İİ basınç ve çarpma tesiri, diğeri ısı ve yakarak:yoketme tesiri, üçüncüsü de radyosyon ile meydana getirdiği öldürücü tesirdir. Bu silâhların tesirleri, yüzlerce hatta binlerce kilometre uzunluğunda ve genişliğinde alanlara yayılmaktadır. Böylece bir şehir bölgesine atılacak bir veya bir kaç bomba ile sayıla» rı milyonlara varan insanları çok kısa bir zamanda yok etmek mümkün olabilecektir. İşte bu 'silâhlara sahip olan memleketlerin bir savaş halinde bu silâhları kullanmaya kalkışmaları yeryüzünde bütün insanlığın ve medeniyet âlemlerinin yok olmasına yol aça bilecektir. i 


Diğer tehlike ise Dünya nüfusunun gittikçe artan bir hızla çoğalmakta oluşudur, Eskiden!'beri yaplan araştırmalara ve çalışmalara göre yer yüzünden yiyecek maddeleri, adedi silsile (Aritmetik dizi) ile çoğalmaktadır, buna rağmen insan a herdesi silsile (Geometrik dizi) ile çoğalmaktadır. Böyle devam ettiği ve hiç bir tedbir alınmadığı müddet çe, ilerdeki yüzyıllarda yeryüzünde insanlara yetecek yiyecek maddeleri bulunamayacak ve bunuh sonucunda insanlar arasında anlatılması güç, acıl olaylar meydana gelecektir, «Bu tehlikeyi önlemek iğin şimdiden doğum kontrolü ele alınarak üreme hızı düşürülmelidir. denilmektedir. En çok üreyen ülkelerin başında Hindistan, Çin ile Güney Amerika velAfrika memleketleri gelmektedir. Bunlara eklenecek! başka ülkeler de vardır. Türkiye için bir doğum köntrolü düşünmek abestir ve zaralıdır. - 


A.B.D. etrafında toplanan batı demokrasileti, Nato kısa adı ile anılan Kuzey Atlantik Paktı ittifakını meydana getirdiler, İkinci Cihan Savaşı'nın bitiminden Rus'ların atom bombasını imal etmeye başladıkları tarihe kadar, iki blok arasında «KILIÇ-KALKAN» stratejisi hüküm sürdü. Buna göre komünist blok sahip olduğu sayı üstünlüğüne dayanarak konvânsi» yonel kuvvetlerle saldırıyla geçerse, buru sayıca az; 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fakat dengeli Nato konvansiyonel kuvvetleri karşıla» yacak, savunma yapacak, zaman kazanacak bu Sira- da A.B.D. sahip olduğu atom silâhları ile Rusya'ya taarruz edecek ve onu büyük tahribata uğratarak zaferi kazanacaktı. Bu strateji («KILIÇ-KALKAN»), genel anlamda barışı korumayı sağladı. Sovyetler atom bombasına sahip olduktan sonra da A.BD. bazı yönlerden üstünlüğünü devam ettirmekle beraber, kendi toprakları atom saldırılarına uğrama tehlikesi ile kar-ŞI karşıya geldi. Böylece iki taraf arasında bir dehşet dengesi meydana geldi. Bu dehşet dengesi yer yüzünde genel bir barışın devamını sağladı. Fakat iki taraf da milli menfaatlerinin sağlanması için yeni usüller bulmakta gecikmediler. Kendilerini tehlikeye sokacak genel nükleer cihan savaşı (o çıkarılmasına meydan vermeden, bölge savaşları çıkararak veya ye a savaşları yaptırarak yahut ideolojik partizan hareketleri, isyanlar, ayaklanmalar düzenleyerek politikalarını yürütmeye devam ettiler. Kore savaşları, Vidtnam savaşları, Birmanya'da ki yer altı hareketleri, İsrail-Arap savaşları, Afrika'daki isyanlar, ayaklaimalar ve iç savaşlar, diğer memleketlerdeki kışkıftmalar birbirini kovaladı ve hiç bir zaman durma di Amansız ve çetin bir propaganda savaşı (Soğuk hirp) sürdürüldü. Yutulmak ve baş eğdirilmek isten memleketlerde halkı parçalayıcı kışkırtmalar ustica yapıldı. Bu kışkırtmalar din, mezhep, irk ve börk 

çilik kışkırtmaları olarak yürütülmektedir. Meselâ, ugoslavya'da Hırvat'ların ve Makedon'ların arasın- a yapılan kışkırtmalar çok dikkate değer bulunmakadır. Ayrıca İrlânda'daki mezhep çatışmaları ile İsanya'daki bölge (çatışmaları bu uygulenan yeraltı İ(SUBVERSİV) hareketlerin nerelere kadar götürü düğünü göstermektedir. Bu rada Cento ve Seato ittifaklarının önemli bir üyesi olan Pakistan'ın Bengal halkı arasında yapılan kışkırtmalar, Hint-Pakistan 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savaşına ve Pakistan'ın parçalanmasına kadar götürülmüştür. n 


© Başlangıçta Anglo-Sakson (memleketleri; yeni Amerika ile İngiltere'nin elinde bulunan atom 've nükleer silâhlar, daha sonra Rusya'nın da imal ettiği ve sahip bulunduğu silâhlar haline geldi. Bu durum karşısında oNato'nun önemli omüttefiklerinden biri olan Fransa da atom ve nükleer silâhiarın kendisine de verilmesini istemeye başladı. Fakat bu isteller Anglo-Sokson devletler (o tarafından kabul görmedi. 
Bunun üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Gnr De Gaüle Nato İttifakının meydana gelmesine sebep teşki eden komünist blokun, elinde bulunan atom bomlhasına ait' bilgilerin ve silâhların Natonun üyelerinden saklanmasının ve esirgenmesinin manasızlığını ileri sürdü. Ve «Fransa'nın Atomik Kulübe mutlaka üye olarak girmesi gerektiğini» belirterek bir taraftan Fransız milli atom silâhlarını imâl etme faaliyetirg. 
girişti. Diğer taraftan da Nato'nun askeri yükümlü. 
lüklerini üzerinden atarak daha esnek ve bağımsi bir politika yolu seçti. Kısa zamanda Fransa devle de atom silâhlarına ve atom füzeleri taşıyan no bul 


tılara sahip oidu. Böylece üç devletin tekelinde bu lunan silâhlar, dört devletin tekeline geçmiş oldu! 
Kısa bir müddet sonra da Komünist Çin atom bombası tecrübeleri yapmaya başladı ve atom silâhlarına! 
sahip Dünya'nın beşinci devleti oldu. Bunların yanı sıra henüz atom silâhları yaptıkları belli olmayan fakat istedikleri her an, atom silâhları imal edebilecek ilmi, teknik ve ekonomik kudrete sahip ülkeler olarak Japonya, Hindistan, Almanya, ve İsrail gibi devletler, siyasi gözlemciler tarafından dikkatle işaret olunmaktadır. İkinci Cihan savaşının osonunda çok yorgun ve fakir bir durumda savaştan çıkmış olan batı Avrupa devletleri, kısa zaman içinde kendilerini: toparlamaya muvaffak olmuşlar, önce Fransa, İtak 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ya) Almanya, Lüksemburg, Belçika, Hollanda.nın. teşkill ettiği bir iktisadi birlik meydana getirmişlerdir. 
Ortak Pazar adı ile anılan bu iktisadi işbirliği teşki- 
-lâtı aynı zamanda, siyasi anlamda bir Avrupa birleşik/devletleri kurma düşüncesinin de öncüsü olmuştur! İlmi ve teknik çalışmalarını, sanayilerini yeniden carjandırmaları sayesinde, Batı Avrupa memleketleri gittikçe A.B.D.'nin tesirinden kurtularak ona rakip büyük bir kuvvet haline gelmişlerdir. Bu arada Jaik ilim teknik ve sanayi yönünden büyük bir hahle yaparak Batı Avrupa'ya ve A.B.N.'ne rekabet edibilecek büyük bir ekonomik ve siyasi güç olarak orlaya çıkmıştır. Böylece içinde bulunduğumuz Şu hlerde, yeryüzündeki siyasi arenada eski iki süper kiwvetin yanısıra üç süper kuvvet daha belirmiş bumaktadır. Böylece Dünya, A.B.D. Sovyetler Birliği Batı Avrupa, Çin ve Japonya'dan meydana gelen biş süper kuvvetin siyâsi ve iktisadi münasebetlerinh tesiri altında çok yönlü bir politika dönemine imiştir. 


Genel Dünya durumunu böylece çizdikten sonra, çinde yaşadığımız Ortadoğu'ya ve Orta Doğu'nun alesi, kilit bölgesi olan Türkiye'ye dönebiliriz. Orta oğu sahip olduğu jeopolotik durumu. ile, ekonomik. 
enginlikleri. İle, temsil ettiği medeniyeti ve etnik apısıyla dünya istikrar ve barışının kilididir. Bugürkü durumu ile ortadoğu, Afrika o kıtasıyla beraber; Batı Avrupanın sebze, meyve bahçesi, zahire anbarı, maden ve ham madde kaynağı, Avrupa sanayinin muhtaç olduğu ucuz insan gücü kaynağı ve endüstrisinin çıkardığı malların elverişli pazarı durumunda: dır. Ortadoğu'nun huzur ve barış içinde bulunması Dünya barışı için şarttır. B bölge eski zamanlardan beri batı Dünya'sını ilgilendiği bir bölge olmuştur. 
İkinci Cihan savaşından önce; büyük ölçüde İngilizlerin ve onun yanı sıra Fransız'ların kontrolünde bulunmuştur. İkinci Cihan savaşından sonra Nato fttifakı » içerisinde yer alan bu devletlerle beraber, A.B.D.'nin kontrolü altına girmiştir. Fakat Sovyetler" in değişen deniz stratejisi ve İsrail-Arap zıddiyetinin Araplarda meydana getirdiği tepki dolayısı ile Misir, Suriye ve Irak'ta Sovyet Rusya'nın tesir ve öl yerleşmeye başladı: 


Ortadoğu içerisinde Türkiye, coğrafya yapısı!bakımından bölgeye gelen ve bölgeden çıkan bütün Yollara hakim bir kale durumundadır. Osmanlı İmpiratorluğu zamanında, birleşik olarak bir Örta Avr pa ve Balkan devleti ve Ortadoğu ile Kuzey Afrika dıvleti olarak kurulmuş ve faaliyet göstermiş buluran bu imparatorluk, bölgede barış, huzur ve büyük Kk kınma sağlamıştı. Birbirlerine zıt çeşitli mitletleri ke insanları ahenkli bir idare içinde, onlar, ezdirmedin yaşatmış ve refaha ulaştırmıştı. İkinci Cihan sav&ı sonunda belirmiş olan Sovyet saldırı ve tehditldi karşısında A.B.D. ve Batı Dünya'sı Türkiye'nin sağl dığı koruyucu örtü ve savunma gücünden yararlatma yolunu tuttular. Yunanistan'la birlikte Türkiye” Nato ittifakına alarak, Ortadoğudaki menfaatlerini b iki devletin yardımı ile güvenlik altında bulundurm yoluna gittiler. Bu sırada Filistin'de İngiliz ve Ame rikalıların da yardımı ile bir İsrail devleti kuruldu. 


İsrai! devletinin kuruluşu, Arapların şiddetli tepkileri ile karşılandı. İkibin yıldan beri bir Arap yurdu halinde kalmış olan Filistin'e Dünya'nın dört köşesinden Yahudi göçmenleri getirilip yerleştirilerek yeni bir devletin kurulması, burada yaşayan Arapların yersiz yurtsuz bırakılarak başka ilkelere kaçırılması, Ortadoğuyu karıştırdı ve büyük sarsıntılara yol açtı. Bu durum karşısında Araplar yeni İsrail devletini ortadan kaldırmak için silâha sarıldılar. Fakat müşterek bir komutanlığın koordineli sevk, idaresinden yoksun oluşları, gerekli şekilde eğitim görmemiş bulunmaları ve modern oluşları, gerekli şekilde eğitim. görmemiş bulunmaları ve modern silâhlardan yoksun oluşları sebebi ile başarılı olamadılar. Yalnız bu savaşlarda Araplar daima Türkiye'den yardım beklediler. Hatta Türkiye'nin askeri kuvvetleri ile mürdahalede bulunmasını istediler. Araplara din, kültür, tarih ve coğrafya bakımından derin bağlarla bağlı bulunan ve Arap Milleti'ni karşılıksız bir sevgi ile seven Türk Milleti, Birinci Cihan Savaşı'nda Arapların din kardeşliğini hiçe sayarak, müslüman olmayan yabancılarla Türkler aleyhine işbirliği yapmasından çok kırgındı ve bu olay Türk Milleti'nin kendi sınırları içerisinde bağımsız ve barışçı bir tutumla dış olaylardan uzak bir politika izlemesinin de sebeplerini teşkil etti. Araplarla İsrail arasındaki (oanlaşmazlık 
30 yıla yakın bir zamandan beri sürüp gitmektedir. 
Bugün İsrail devleti bir realite olarak Ortadoğu'da yer almıştır. Bütün Dünya Yahudiliğinin destek ve himayesindedir. Araplar henüz ilimde, teknikte ve sosyal, ekonomik alanlarda kalkınmış değillerdir. Aralarında yeterli bir birlik ve koordinasyon da kurulamamıştır. Bu durumda yabancı büyük kuvvetlerin tesiri altında kanlı savaşlara girişmeleri ve devam etmeleri doğru değildir. İnsanlarını eğitip, yetiştirmek, ilimde teknikte ileriye gitmek, sanayileşmek ve ekonomik kalkınmalarını sağlayabilmek için zemana ve barış içinde plânlı çalışmaya ihtiyaçları vardır. İsrail ile her iki tarafın şerefini ve menfaatlerini koruyan bir barış anlaşmasının çarelerinin bulunması, hem Araplar için, hem Ortadoğu ve dünya barışı ve huzuru için çok yararlı olacaktır. 


Türkiye'nin Ortadoğu'daki dürumu hiç bir ülke ile kıyaslanamayacak derecede önemli ve üstündür. 
Hem Karadeniz ve hem de Akdenizde kıyıları bulunması, iki deniz arasındaki boğazlara sahip olması, doğusuyla Kafkasya, Batısıyla Balkan'lı ve Avrupalı 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bir devlet oluşu, çevresindeki ülkelere hayat veren, nehirlerin kaynak ve depolarının Türkiye'de bulunması Türkiye'yi her hususta söz sahibi (yapmaktadır. 

Topraklarının, çeşitli iklim şartlarını toplamış olması, küçük bir kıta niteliği taşıyacak ölçüde genişliğe ve derinliğe sahip bulunması, kıyılarının geçit vermez, yüksek ve sarp dağlarla kaplı olması onu askeri yönden de çok güçlü yapmaktadır Memleket. nüfusunu teşkil eden Türk halkının sahip olduğu mezi» yetler ve vasıflar da dikkate alınınca, Türkiye'nin siyasi ve askeri ağırlığı ve tesirleri daha çok değerlenepilir. Komşuları Rusya ve İran arazisi hariç tutulduğu takdirde, Türkiye'nin diğer komşularının toprakları Türkiye ile birlikte mütalâa edilmedikçe askeri mana ifâde edemezler, Meselâ, Yunanistan topraklarını ele alacak olursak; bu toprakların bir kısmı deniz ortasında dar ve acık adalardan, ada olmayan kısımlarsa, dar ve elverişsiz yarımadalardan, ince uzun arazi şeritlerinden meydana gelmiştir. Bu 

topraklarda üs kurmak ve bu üslerden savaş zamanında yararlanmak, Türkiye ile işbirliği yapılmadıkça mümkün olamaz. Yunan topraklarında askeri üslerin. 
gizlenmesi, saklanması ve korunması çok zordur." 
Gerek Akdeniz'e çıkış için, gerek Karadeniz'e geçiş 

için ve gerekse Basra Körfezi' yle Süveyş Kanalı istikametine başarılı bir harekât yapabilmek için, Kafkasya ve Rusya yönünden veya Balkanlardan harekât 

yapabilmek için, Türkiye'yi kontrol altında bulundurmaya veya Türkiye ile işbirliği yapmaya zorunluluk vardır. Bu geniş imkânları ne Yunan toprakları ne de 

Suriye torakları kendi başlarına sağlayabilir. Diğer bütün komşu memleketlerin toprakları da aynı du. 

rumdadır. 


Türkiye'de son yıllardaki olaylar; Türkiye'nin dur rumu ve önemi, yukarda belirtilen kısa çizgilerle gözönüne alınınca, son yıllarda karşılaştığımız çeşitli olayları anlamak kolaylaşır. Birbirleri ile mücadele halinde bulunan büyük kuvvetler «A.B.D., Sovyetler Birliği, Batı Avrupa» Türkiye'yi kendi kontrolleri altında bulundurmak istemektedirler. Bunun için de gizli açık bir çok tedbirlere başvurmaktadırlar. Nato üyesi bulunan ve batı ile birlikte saf tutmuş olan Türkiye'yi bu durumdan çıkararak, Sovyetler blokuna katmak için Sovyetler geniş faaliyetler düzenlemişlerdir. Memleketimizde baş göstermiş olan komünist anarşinin hedefi, Türkiye'yi Nato'dan çıkara-. 
rak bir demirperde memleketi yapmak olmuştur. Girişilen şiddetli propagandalar, sokak hareketleri, silâhlı faaliyetler hepsi bu amaca yönelmiş teşebbüslerdi. Bu sıralarda Türkiye'nin başında bulunan Demirel hükümeti çok zayıf, gevşek, bilgisiz, yetersiz kalmıştır. Nato ve batılı müttefiklerimiz aleyhine yapılan bozguncu faaliyetlere karşı hükümetin tesirli tedbir almaması, Türkiye'yi itibardan düşürmüş ve devlet için zararlı olmuştur. 

Hergün hızını arttıran ve faaliyet alanını genişfeten komünist hareketlerle bölücü ve ayırıcı kaynaşmalar karşısında Türk (Hükümeti'nin gösterdiği uyuşukluk ve âcizlik, memleketimiz ve milletimizin hakkında yanlış, kanaatların doğmasına sebep olmuştur. Kıbrıs olayları karşısında oldu bittilere boyun eğme politikası izlenmesi ayrıca hasımlarımızın cüretini çok arttırmıştır. Türkiye'den enerjik bir davranışla adaya müdahale etmesini bekleyen dünya kamu oyu, Türkiye'nin hareketsizliği (karşısında şaşırmış, 
daha sonra da bizi küçümsemeye başlamıştır. 12 
Mart 1971 tarihine kadar süren devrede gittikçe çoğalan anarşi ve Nato aleyhtarı hareketlerle, komünistler tarafından ustaca körüklenen Amerikan düşmanlığı, müttefiklerimizle olan «münasebetlerimize gölge düşürmüştür. 

İngiliz'lerin Orta . Doğu'dan ve Basra Körfezi” nden çekilmesi sonucu meydana gelen boşluğun doldurulması, Amerika Birleşik Devletleri'rin omuzuna düşen bir görev oldu. Bu durumlar karşısında Amerikan politikası ağırlığını yavaş yavaş Türkiye'den başka ülkelere kaydırdı. Bugün Orta-Doğu bölgesinde Amerikan politikası başlıca üç dayanak noktası üzerinde durmaktadır. Bunlardan birisi Yunanistan, diğeri İsrail ve üçüncüsü de İran'dır. Özellikle İngiliz" lerin Basra Körfezi'nden çekilmesinden sonra, İsrai!'- in de tasvip ve teşviki ile Amerika'lılar hâsıl olan boşluğu İran ile doldurmak yoluna yönelmişlerdir. 
Iran Şahı, eskidenberi İran Oİmparatorlu'nun ihyâsı davasında bulunmuştur. Son yıllarda Orta Doğu'nun en kuvvetli, en üstün, en büyük silâhlı kuvvetlerini mey(ana getireceğini açıkça belirtmiştir. Gerçekten de bugüne kadar İran silâhlı kuvvetlerin" son sistem silâhlar ve araçlarla donatmış ve sayı, silâh yönünden Orta Doğu'nun en büyük kuvveti haline getirmiştir. Amerikan, dolayısıyle Nato politikasının Orta Doğu'da Yunanistan, İsrail ve İran'a dayandırılması, Türkiye'yi ikinci plâna itmiş ve güç duruma sokmuştur. 


irak'ın kuzey bölgesine yerleşmiş bulunan Mustafa Barzani'nin başkanı bulunduğu Kürt topluluğu, çeşitli yabancı devletlerin tesiri altında ayrıca önem taşıyan bir durum göstermektedir. o Araplarla arası açık bulunan İsrail ve İsrail'in dostları (tarafından Molla Mustafa Barzani geniş destek görmektedir. 
Resmen dostumuz ve müttefikimiz durumunda görünen İran da, Irak ile olan çatışmaları dolayısıyle ve ayrıca Şimdilik yazılmasını uygun görmediğimiz başka bazı gayelerle Barzani'ye karşı çok yardımsever davranmaktadır. Bunlara ilâveten Yunanistan ve Makarios da Barzani ile yakından ilgilenmektedir. 


Sovyetler Birliği bu. durumları değerlendirmeğe çalışmış ve Suriye ile olan yakın dostluk bağlarına 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ilâveten irak ile de çok yakın münasebetlere girişmiştir. Batılı petrol şirketlerine karşı Irak'ın girişmiş olduğu millileştirme hareketi, irak petrollerinin batı pazarlarına oakıtılmasını çok güçleştirmiştir. Buna karşılık Sovyetler, Irak petrollerine müşteri çıkma durumuna geçmişlerdir. Bunu (kolaylaştırmak için Türkiye üzerinden geçen bir petrol boru hattı döşenmesi projesi ortaya atılmıştır. 


Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan - İsrail ve İran'a istinad eden Orta Doğu politikası Türkiye ile takviye edilmedikçe çok zayıf kalmaya mahkümdur. Orta Doğu'da petrol kaynaklarının korunması ve stratejik alanda üstünlük sağlanması ancak Türkiye'ye dayalı bir Yunanistan-İsrail-İran politikası ile sağlam bir durum alabilir. Bunun incelenmesi ve anlaşılması için gerek Türkiye'nin yöneticilerinin, gerek diğer ilgililerin yeniden çaba harcamalarında Orta Doğu'nun ve Dünya'nın barışı için sc yılamayacak kadar çok yararlar vardır. 


TÜRKİYE'NİN YAPMASI GEREKLİ FAALİYETLER: 


Türkiye, çok enerjik ve olaylara ön alan bir politika izlemeli, ve süratli kararlar alarak süratli tedbirlere gidebilecek şekilde hazırlıklı (o bulunmalıdır. 
Dünyamız gayet hızlı değişmeler ve gelişmeler içinde bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Ba: tı Avrupa Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında son zamanlarda meydana gelen hızlı yakınlaşma hareketleri, diğer politika münasebetleri üzerinde de tesir gösterecektir. Sovyetler Birliği ile adı geçen batılı memleketler arasında hergün çoğalmakta olan ticari ve iktisadi münasebetlerin cinsi, yönü ve ölçüsü, bu devletlerin siyasi hedeflerini ve niyetlerini oldukça aydınlık bir şekilde belirtmektedir. Girişilen yeni pazarlıklarda ve menfaat alış-verislerinde, Tür-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Kiye'nin sırtından öyunlar o oynanmaması için yeni plânlar hazırlayarak çok taraflı çalışmalara girişmek zorunluğu vardır. 


Türkiye, yabancı propoganda merkezlerini çok yakından izlemeli ve bu merkezlerle sıkı (bağlantı kurmalıdır. Bu merkezlerin, Türkiye'ye zararlı olmayacak faaliyetler yönünde bulunmalarını sağlamaya çalışmalıdır. 


Ayrıca çok faal bir diplomatik çalışmaya girişilmelidir. Gerek müttefik ve komşu memleketlerle ve gerekse paktlar dışındaki devletlerle yakın dostluk, işbirliği ye propaganda faaliyetleri, yürütülmelidir. 
Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bütün milletlerin hükümetleri üzerinde etki ve baskısı bulunan iç teşekküller hakkında bilgi toplamak ve bunlardan yararlanmak yoluna gidilmelidir. 


Dış politikada başarılı (olmak için Türkiye'nin içeride tam bir birlik ve beraberlik İçinde bulunması ve kuvvetli modern silâhlı kuvvetlere sahip olması şarttır. Bu amaçla yurt içinde, milletle müesseselerin ahenkli bir anlayış içinde uyuşturulması ve çalıştırılması dikkate alınmalıdır. Türkiye, Orta Doğu'nun nizam ve huzurunda en tesirli kuvvettir. Kendine düşen rolü ve görevleri bugüne kadar çeşitli hükümet. 
lerin yanlış değerlendirmeleri ve hareketsizliği yüzünden yapamamıştır. Bunlari , yapabilmesi için etraflı bir plânlamaya .ve hazırlığa girişilmesi gereklidir. Özellikle Türk Silâhlı. Kuvvetleri'nin her yönden en yeni siâh,. araç ve gereçlerle donatılmış olması ve eğitilerek her an göreve hazır bulundurulması çok önemlidir.. Hava. gücünün, milletlerin savunmasındaki hayati önemini belirtmekte fayda vardır. Son zaman. 
larda gerek hava kuwetlerimizi ve gerekse deniz kuvwvetlerimizi güçlendirmek için kurulmuş olan vakıflar, çok hayırlı ve isabetli hareketler olmuştur. 
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Ancak yalnız başına «Güçlendirme Vakıfları» ile milfi savunmamızın ihtiyaçlarını karşılamak ve özellikle savaş sanayiini kurmak mümkün olamaz. Hükümetlerce sivil alanda Türkiye'nin geniş ve süratli bir şekilde sanayileşmesi başarılmadıkça milli savunma gücümüz büyük güçlükler içinde bulunmaya devam edecektir. Yurdumuzda ağır sanayii, motor sanayii ve bunların ayrılmaz bölümleri olan diğer çeşitli sanayii kolları kurulmadıkça savaş sanayiimiz, temelsiz, dayanaksız ve gelişme imkânı elde edememe durumunda kalmaya mahküm olacaktır. Onun için meseleyi, ana hatları ile kuş bakışı kavramak için bunun her şeyden önce bütün millet hayatını kapsayan bir hükümet ve devlet görevi olarak düşürülmesi gereklidir. Türkiye bu işleri kısa zamanda başarabilecek imkânlara sahiptir. 


İnanıyoruz ki milletimizin yüksek kabiliyetleri ve meziyetleri ile sağduyusu sayesinde, Türkiye'nin birliği ve beraberliği, her çeşit o kışkırimalara rağmen sağlam olarak korunacaktır. Türkiye yükselmeye ve gelişmeye devam edecektir. Türkiye'nin güçlenmesi ve kalkınması, gerek Orta Doğu için, gerekse dünya huzur ve barışı için çok yararlı olacaktır. 


G 
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Türkiye'nin Meselelerine Umumi 
“Bir Bakış” 


ALPARSLAN TÜRKEŞ 
MHP. Genet Başkanı 


Büyük Türk Milleti, 
Aziz Vatandaşlarım, 


1969 seçimlerinden bu yana dört yıl geçmiş bulunuyor. Memlekette huzur, millete refah vaadiyle iktidara gelen Adalet Partisi, huzursuzluk, anarşi, pahalılık ve işsizlikten başka ne getirebilmiştir? Adalet Partisi, aczi ve beceriksizliği dolayısiyle millet ve vatanımızı bölünme, parçalanma ve bizi bağımsızlığımızı kaybetme tehlikesiyle (karşı karşıya birakmıştır. 1969-1971 yılları arasında vatanımız, beynelmilel komünizmin ve ayrıca diğer her türlü yıkıcı ve bölücü cereyanların, anarşizmin kol gezdiği ülke olmuştur. Adalet Partisi, milli bütünlük ve huzur isteyen yurttaşı, açlığın pençesinde iş bekleyen işsizi, ucukluk isteyen dar gelirli vatandaşı; 'şçiyi, köylüyü, memuru, çocuğunu güven içinde okutmak isteyen ana-babayı hüsrana uğratmıştır. 


Aziz Nillelim, 


Son seçimleri takip eden yıllar Türk Milletinin kara yılları olmuştur. Bu son dört yılda çeşitli fesat 


2 Ekim 1973 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in radyoda yaptığı konuşmadır. 
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faaliyetleri ve özellikle kominizm, millet ve vatanımızı bölmek, milli bağımsızlığımızı yok etmek için her zamandan çok hareket göstermiştir. Dünya'da bağımsız son Türk Devleti Türkiye yıkılmak istenmiş tir. Beynelmilei komünizm, bu dönemde ülkemizde şehir.ve köy eşkiyalığını kurmuş, milli servetimizi meydana getiren fabrikalar, iş yerleri bina ve köprüler dinamitlenmiştir. Bu son dönemde komünist çeteciler, yabancı diplomat ve teknik elemanları öldürmüş, masum insanları kaçırmış, evinde çorbasını içen suçsuz! vatandaşları rehine almıştır Bu durumlar içinde dış politikada da itibar kaydederek gerilemelere uğradık. Kıbrıs dâvamız çözümlenememiştir. 
Gerek Makarios gerekse Girivas, Enosis istedikleri- 
.ni; refmen ve açıkça söylemekten geri durmamışlardır. Kıbrıs meselesinin fiili durum yaratmaktan gay- 
.ri ilâcı olmadığı hakkındaki senelerce evvel ortaya koymuş olduğumuz görüşümüzü, olaylar daima hak-Iv GİSM 


“ Aziz Vatandaşlarım, 


Vatan ve milletin bölünme, yokolma tehdidi. altında bulunduğu bu son dönemde Ana Muhalefet olan Cumhuriyet Halk Partisi hırçın ve sorumsuz bir politika izlemiştir. Ortanın; solu, sosyal demokrasi adı altında Curahuriyet Halk Partisi, memleketi sınıf kavgasına sürüklemek istemiştir. «Toprak işleyenin, su kullananın», «Ortanın solu, Hz. Muhammedin Yolu,» «Doğa Kanunu var, Toprakları işgal ediriiz»' gibi kışkırtmaları ile bu parti hukuk düzenini zorlamış, hal- 
.kı kanunsuzluğa teşvik etmiştir. Bağımsız son Türk Devletini yıkmak isteyen beynelmilel komünizm ve 'anarşizmi, fikir suçu ilân ederek, anarşist ve komü- 
'nistlerin affını" istemiştir.” ' 


vi 


- Büyük. Türk Milleti, 


'Her zaman olduğu gibi bu son dönemde de komünizmle en güçlü mücadeleyi yapan tek parti, Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi, gençi, yaşlısı, işçisi, köylüsü, esnafıyla, hülasa her mensubuyla komünizmin baş düşmanıdır. 
Komünizm, salon nutuklarıyla, edebiyatla değil, milliyetçi ve ülkücü bir fikir ve kadro ile yok edilebilir. 
Bu fikir ve kadroya sahip tek parti, Milliyetçi Hareket Partisidir. Aziz Vatandaşlarım, analar, babalar, bunun en canlı misalini bugün evlerimizde hareketemize gönül vermiş ülkücü gençlikte görmektesiniz. 


Muhterem. Vatandaşlarım, 


Bugün Türk Milleti pahalılık, sefalet ve işsizliğin esiri haline getirilmiştir. Ülkemiz, pahalılık yönünden bütün milletlerden, hatta sömürge düzeninden daha dün kurtulmuş olan Afrika'nın zenci mitletlerinde bile önde gelmektedir. Pahalılık, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın, işçimizin, köylü, esnaf ve küçük memurumuzun iktisadi bağımsızlığını elinden almış, onları insafsız sefalet canavarının pençesine atmıştır. Dar gelirli (vatandaşımızın, işçi köylü ve küçük memurumuzun cebindeki her lira, hergün Kıymetini , “o 20 nisbetinde kaybetmektedir. Bugün sahip olduğumuz bir lira yarın 80 kuruşa düşmektedir. 
Ev kadınları, analar, babalar çarşıya, pazara gitmekten korkar hale gelmiştir. Zira bugün bir liraya aldığımız bir şeyin fiatı, yarın 120 kuruşa çıkmaktadır. 


Aziz Yurttaşlarım, 


çi 
Pahalılık, eflâsyon ve sefalet Türk Tarihinin hiçbir döneminde bu kadar hızla artmamıştır. Türk Milleti, .dar gelirli. vatandaş, . hiçbir dönemde pahalılık 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ve enflasyon esaretine bu kadar sorumsuz bir şekilde terkedilmemiştir. 


Kanunlarımıza hırsızlık yasaktır. İktidarın görevi, hırsızlığı önlemek, hırsızlığa karşı tedbir almaktır. 
Ancak, unutmamak gerekir ki, pahalılık, enflâsyon iktisadi bir hırsızlıktır. Bugün ülkemizde pahalılık ve enflâsyon hırsızlığı açık bir şekilde kol cezmekte, ellerini dar gelirli vatandaşın cebine sokmaktadır. Pahalılık ve entflâsyon yoluyla dar gelirlinin, fakir vatandaşın cebindeki para, gayri meşru kazanç sağlayan vurguncu ve karaborsacıların cebine gitmektedir. Bu, düpedüz bir hırsızlık, adi bir yankesiciliktir. 
Bizzat Yetkililerin ifadesine göre, ülkemizde pahalılık ve enilâsyon oranı “e 20'dir. Bu şu demektir. Paramızın “o 20'si, yani yüz kuruşumuzun 20 kuruşu pahalılık tarafından çalınmaktadır. 


Büyük Türk Milleti, 


Milliyetçi Hareket Partisi, her türlü pahalılığa, her türlü enflâsyon hırsızlığına karşı bir fazilet partisidir. Milliyetçi Hareket Partisi, pahalılık ve enflâsyonu körükleyen Oo karaborsacı ve vurguncuların içinde toplandığı parti ve iktidarlara karşı bir mücadele partisidir. Büyük Milletim, pahalılık ve enflâs. 
yon çetelerinin yaptığı hırsızlığı önleyecek tek parti, Milliyetçi Hareket Partisidir. Milliyetçi Hareket, cebinizdeki her kuruşun kiymetini koruyacak, sizin alın terinizin, göz nurunuzun bekçiliğini yapacak, hırsızlık, dolandırıcılık, ovurgunculuk ve karaborsacılığın, tefeciliğin kökünü kazıyacaktır. 


Sevgili Yurttaşlarım, 


Son seçimlerden bu yana memleketimizin iktisadi kalkınması da gerçekleştirilememiş, sanayileşme konusunda ciddi hiçbir teşebbüste bulunulmamıştır. Her türlü yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahip, yeterli teknik personelini yetiştirmiş olmasına rağmen, âciz ve sorumsuz iktidarlar yüzünden ülkemiz geri kalmışlık çemberini kıramamıştır. İktisadi kalkınma yönünden komşu ülkelere baktığımız zaman, durumumuz yüz kızartıcıdır. Komşu ülkelerde fert başına düşen yıllık ortalama gelir dolar olarak şöyledir: Sovyet Rusya 1800, Bulgaristan 1000, Yunanistan 1200, İran 550, Irak 400 dolar. Ülkemizde ise fert başına düşen yıllık ortalama gelir, maalesef 350 dolar civarındadır. Bir zaman komşularının hepsinden daha zengin olan ülkemiz, bugün onlardan daha fakir durumdadır. Bunun sebebi, çalışkan, zeki ve yaratıcı olan Türk Milleti değil, onu temsil iddiasıyla işbaşına gelen âciz, bilgisiz, korkak ve vurdumduymaz iktidarlardır. 


Muhterem Vatandaşlarım, 


Adalet Partisi ve ondan sonra işbaşına gelen iktidarlar, sanayileşme hareketine geçmediği için, bugün memleketimizde milyonlarca insan İşsiz, bir dilim ekmeğe muhtaç durumdadır. Halbuki bugün memleketimiz bilhassa fedakâr işçilerimizin yurt dı şından göndermiş oldukları döviz sayesinde yeni tabrikalar yapabilecek durumdadır. Sanayileşmenin en zor tarafı döviz teminidir. Bugüne kadar iktidar- da bulunanlar, yağmur duasına çıkan çiftçi ve köylüler gibi, döviz duasına çıkmaktaydılar Halbuki bugün, binbir zorlukla yabancı ülkelerde kazandığı -dövizi, dişinden tırnağından artırarak yurda gönderen işçilerimiz, ülkemizi döviz bolluğuna garkederken, âciz iktidar bu durumu, enflâsyon ve pahalılık sebebi olarak ilân etmektedir. Sorumsuzluk ve beceriksizliğin bu kadarı hiçbir yerde görülmemiştir. 
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Büyük Türk: Milleti, 


Büyük mâna ifade eden güzel bir ata sözümüz vardır : Denenmişi bir daha denemeyiniz. Yıllarca Cumhuriyet Halk Partisini ve Adalet Partisini denediniz. Bu partileri oylarınızla iktidara getirdiniz. Her ikisi de dertlerimize çare bulamadı. Daha dün birer vilayetimiz olan Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkeler bizim iki, üç mislimiz kalkındı. Bu memeleketler, ikinci Dünya savaşına da girmişler, yanmışlar, yıkılmışlar ve altı yıl işgal altında kaldıktan sonra kurtarılmışlardır. Sağladıkları ilerlemeyi, Ikinci Cihan Savaşlarından' sonra geçen yirmi yıl içinde başarmışlardıf. Halbuki, Türkiye'nin kalkınması. bu ülkelere nazaran daha kolaydır. Çünkü biz, o ülkelerin sahip olmadığı büyük bir maziye, şanlı bir tarihe, köklü bir devlet geleneğine, zengin yeraltı ve yerüstü servetlerine sahibiz. Türk Milleti, fedakâr, çalışkan, medeni ve yaratıcıdır. Bütün bunlara rağmer kalkınamamızın bir tek sebebi vardır. Bu sebep, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisidir. Bize fakirlik, huzursuzluk, anarşi ve pahalılıktan başka birşey getirmiyen bu partileri bir daha denemeyelim. Unutmayalim ki, dün bu partiler ne ise, bugün de odur. Değişen hiçbir şey olmamıştır. 


Aziz Vatandaşlarım, 


Milliyetçi Hareket Partisi, bir fikir ve aksiyon partisidir. Milliyetçi Hareket Partisi fazilet, dürüstlük ve cesaret partisidir. Milliyetçi Hareket Partisi, kendisini büyük Türk Milletine adamış. Milliyetçilerin, ülkücüler ve ülkücü gençliğin partisidir. Milliyet çi Hareket Partisi, Türklük ülküsüne aşık, fedakâr, çilekeş insanların partisidir. Milliyetçi Hareket, aile şirketlerinin, mirasyedilerin, beynini -yabancı kültür ve .ideölojilerle yıkamış halka tepeden . bakanların, 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millet parasıyla zengin olanların, vurguncuların partisi değildir... 105 i 


“© © Büyük Milletim, 


Milliyetçi Hareket'in temel felsefesi, Türklük ülküsüdür. Biz, Türklüğe inanmayan, iktidarı, millete vermek istemeyen sistemlere inanmıyoruz. Bu se- 
“beple sosyalizme, kapitalizme ve bunların birer sapması olan komünizme, faşizme inanmıyoruz. Sosya- 
.lizm, kapitalizm, faşizm Türk Milliyetçiliğine ve demokrasiye aykırı sistemlerdir. Kapitalizmi, zengini dâha zengin yapar, sosyalizm ise insanları köleleştirir ve devlet kapitalizmini getirir. Milliyetçi Hareket, muayyen fertleri veya devleti değil, Milleti, milletin 'bütün fertlerini zengin yapacaktır. 


Aziz Vatandaşlarım, 


Milliyetçi Hareket, sınıflar demokresisine karşıdır. Milliyetçi Hareket, milli-demokrasiye inanır. Milli demokraside iktidar bir bütün olarak MİLLETİN'dir. 
Parlamentosunda işçi, köylü ve esnaf milletvekilleri nin olmadığı bir ülke, milliyetçi ve demokratik olamaz. Milliyetçi Hareketin iktidarında sadece serma:- ye sahipleri değil, onların yanında köylü, işçi, esnaf, memur milletvekilleri de meclise gelecektir. Meclisimizde işçi, köylü ve esnaf omilletvekillerinin'de dengeli olarak bulunmasını istiyoruz. Aziz köylü, işçi ve esnaf yurttaşlarım; Şimdi sizlere soruyorum. Hangi köylü, hangi esnaf, hangi işçi, meclise milletvekili olarak gelme imkânını bulmuştur? Demokrasiden ve milliyetçilikten bahseden bir parti, gerçekten milliyetçi ve demokratsa, sizleri meclise getirmek ZOrundadır. Mecliste yeteri kadar milletvekiline sahip olmayan köylü, işçi ve esnaf vatandaşlarımızın hak-Tarı hiçbir zamari korühamaz. Bugün milli nüfusumuza baktığımız zaman, bunun 9 90'nının köylü, işçi ve esnaf olduğunu görürüz. Fakat bu nüfus, kendisini parlamentoda ©“ 1 nisbetinde bile temsil ettirememektedir. Böyle bir ortamda ülkemizde siyasi demokrasiden bahsetmemiz mümkünmüdür? 


Sevgili Vatandaşlarım, 


i Çağımız kuvvetli icra çağıdır. Yürütme organı- 
.nın dinamik ve kuvvetli olması lâzımdır. Bu sebeple Milliyetçi Hareket, Başkanlık sistemini savunur. Partimiz iktidara geldiğinde gerekli anayasa değişikliği yapılarak Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık, Başkanlık müessesesini tek elde birleştirilecektir. Mil liyetgi Hareket Partisi, yasama organının daha hızlı çalışmasını sağlamak, israfı önlemek amacıyla tabii senatörlük ve kontenjan senatörlüğüyle birlikte senatoyu kaldıracaktır. Böylece tek meclis sistemine dönülecek, bu mecliste Türk Milletini meydana getiren bütün kesimler; işçi, köylü, esnaf, memur ve işverenlerle serbest meslek emnsupları, genel seçim esasına göre milleti temsil edeceklerdir. 


Aziz Yurttaşlarım, 


Türkiye'nin iktisadi düzeni âdil ve milli olmaktan uzaktır. Bugünkü iktisadi nizamda işçi, köylü, esnaf ve memurdan alınan vergi, prim ve harçlar, muayyen patronlara kredi olarak (verilmekte, zengin millet sırtından daha zengin, fakir ise daba fakir olmaktadır. Ayrıca, banka sistemimiz de kötü ve eksik olduğu için, buralarda devletin ve ferdin biriktirmiş olduğu milyarlarca lira, sadece bir avuç tefeci- ye veya partizana verilmekte, buna karşılık ihtiyaç 
içinde olan memur, işçi, köylü ve esnaf vatandaş 500 
lirayı bile iltimasla zor alabilmektedir. Keza dış ticaretimize baktığımız ozaman da ithalât ve ihracatın 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çok dar bir zümrenin tekelinde olduğu görülmekte, bu azınlık millet sırtindan milyonları vurmaktadır. 


Büyük Türk Milleti, 


Bu çirkin ve gayri âdil sistemi kaldırıp, milli bir iktisat sistemi kuracağız. Bu milli sistemde, ne fert ne de devlet, milleti sömüremiyecek, soyamayacaktır. İşçimizi, köylümüzü, esnaf ve memurumuzu kuracağımız tasarruf ve yatırım o sandıklarıyla fabrikalara ortak yapacağız. Bu milyarlık tesisler, Türk Mil letinin her ferdinin malı olacaktır. Yatırımların şeklini de değiştireceğiz. Cılız ve küçük fabrikalar yerine, fabrika yapan fabrikalar kuracağız ve üretim malları sanayiine öncelik vereceğiz. Bu fabrikalarla ülkemiz büyük bir sanayi toplumu olacaktır. 


Sevgili Yurttaşlarım, 


Dünya tehlikelerle doludur. Bir tehlikeye uğrayan, yani hastalanan, ihtiyarlayan, işsiz kalan insan, bir taraftan çalışma gücünü, diğer taraftan da gelirini kaybeder. Bugün iktidarlar yurttaşlarımızı tehlikelere karşı güven altına almış değildir. Sosyal güventik sistemimiz son derece ilkel ve eksiktir. Meselâ nüfusumuzun “o 66'sını teşkil eden köylülerimiz, sosyal güvenlik altında değildir. Köylü hastalansa, köylü ihtiyarlasa, köylü işsiz kalsa, hiçbir deviet müessesesi ona bakacak durumda değildir. Halbuki bütün yükü çeken, varlıklı kimselerin vergi ve sigorta primlerini dahi ödeyen bu çilekeş köylü yurttaşlarımızdır. Milliyetçi Hareket, milleti bir bütün olarak kucakladığı için, köylüden oy ,plıp, köylüye hakkını vermeyen partilerin aksine, iktidara geldiği zaman bütün köylü vatandaşlarımızı sigorta kapsamına olacaktır. 
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Büyük Türk Milleti, 


“Büyüklerimiz, «Küfr ile bir | GEMEREİ durur ama zulm ile payidar olmaz» demişlerdir. Bir memlekette yoksulun, yetimin hakkı yeniliyor, -zayıflar eziliyor, kimsesizler devlet kapılarında sürünüyorlarsa,  rüşvetsiz iş dönmüyor haklı hakkını alamıyor, gâsıplar korunuyor ve mazlumlar derdini arzedecek merci bulamıyarlarsa o memleket zulme batmış (demektir. 
Bunun içindir ki, Milliyetçi Hareket, âdi! bir devlet nizamı kurmayı en hayati mesele telâkki etmektedir. 
Bizim, nazarımızda, zayıflarınız haklarını alıncaya kadar en kuvvetli, kuvvetlileriniz haksız olduğu sürece en e olacaktır. 


- Devletimiz nimetlerini ve hizmetlerini vatandaşları için adaletle tevzi edecektir. Adil devletimiz, hayatın her sahasında vatandaşlarına fırsat eşitliği sağlayacak, ferdin ferde ve devletin ferde her türlü zulmüne kesinlikle son verecektir. 


Güçlü iktidarımız, vatandaşa karşı müşfik ve koruyucu olacak; nifak, tefrika ve bozgunculuk gibi cemiyet mikroplarının amansız düşmanı olacaktır. 


Büyük Türk Milleti, 


Milli devlet, insanın insan tarafından istismar edilmediği ve fertlerin, en basit ihtiyaçları uğruna haysiyetlerini feda zorunda kalmayacakları âdil bir iktisadi nizam kuracaktır. Devlet bütün vatandaşları, normal geçim seviyelerini temin edecek ve her vatandaşın iktisadi geleceğini bu seviyede teminata kavuşturacaktır. Mesleki yardım — teşkilâtlarının dışındaki bütün sosyal sigorta müesseseleri Milli Sosyal Sigorta Teşkilâtı içinde birleştirilecektir. Bu so0syal güvenlik sistemi içinde, işsizlik ve analık sigortaları mutlâka gerçekleştirilecek ve sosyal güvenlik 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tedbirleri bütün vatandaşları kapsamına (alacaktır. 
Sadece teşkilâtlanmış zümrelerin sosyal sigortalardan istifade etmesini ve bunun dışındaaki. milyonlarca vatandaşımızın bu güvenlikten mahrum kalmasını devletin adil olması fikriyle bağdaştıramıyoruz. 


Aziz Vatandaşlarım, 


, Amacımız, Milli Devlet Güçlü İktidar olmaktır. 
Ülkümüz, Türklük ülküsü, güven kaynağımız büyük Türk Milletidir. Milliyetçi Hareket, Milli kültür, milli tarih ve milli ülküden doğmuş bir partidir. Hedefimiz milli sınırlarımız üzerinde milli bütünleşme ve milli demokrasi içinde Milliyetçi Türkiye'yi kurmaktır. Gönlünde Türklüğün engin sevgisini taşıyan herkesi bu kutsal dâvaya çağırıyorum. Zafer Türk Milliyetçilerinin Türk Ülkücülerinin olacaktır. 


TANRI TÜRK'Ü KORUSUN. 


v 
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Yol; 9 Işık 
Hedef : Büyük Türkiye 


ALPARSLAN TÜRKEŞ 
MHP. Genel Başkanı- 


Sevgili Vatandaşlarım, 
Bir milletin kalkınması, yabancıları taklitçilikle 


mümkün olamaz. Memleketimizde bu güne kadar iktidar olmuş olan partilerin tutumları, kısır ve basit bir taklitçilikten ileriye gidememiştir. 

Türk milletinin hızla kalkınması, milli ruha ve manevi değerlerimize bağlı olarak, yurdumuzun şartlarını dikkate alan ve modern ilim ve tekniği önder yapan yüzde yüz yerli ve yüzde yüz milli bir görüşle, doktrine mümkündür. İşte (Milliyetçi Hareket Partisi diğer siyasi (partilerden farklı olarak Türk milletine, taklitçi olmayan böyle milli bir görüş ve program sunmaktadır. Bu milli doktrinimizin adı DO.-. 
KUZ IŞIK'tır. Dokuz Işık hızla kalkınmamız için dokuz anatemele dayanan milli bir görüştür. Dokuz İşiğın ilhamını aldığı ve dayandığı ana kaynak ise; İnsan Sevgisi ve İnsan Haysiyetine hürmet zihniyetidir. Dokuz Işığı meydana getiren ana esaslar şunlardir : 


3. Ekim. 1973 Çarşamba günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in radyoda yaptığı konuşmadır. Ni 
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-1 — Milliyetçilik 

2 — Ülkücülük 

3 — Ahlâkçılık 

5 — e 

6 — Köycülük:?. e 

7 — Halkçılık “ve,  gtürriyeteilik, : 
el 


8 — Gelişmeğilik” 4” * erip 
Be Endüstri. ve Teknikcilik 


Muhterem “Vatandaşlarım, 


Şimdi sizlere , yukarıda. "sıralanan. Sshsları ay: “ri, dyrı değil, toplu < larak genel mahiyette risi > aki göz Gü öm Gelme it 


© öküz İsi “devletin!” 


ins sanlâr irasıidöki” sait 


-iigköt “Partisi” “tarihi” Devlet Baba» telâkkimizi” döv. 
"detimize hâkimi Kılacaktır. “Bü anlayışta, milletin her “Ferdi, “ devletin "evlâdı ' 'durümundadır. v6 * ona “kutsal *bir- emânötiir! Devlet" Baba” fertlerin. 'maddi've “mane- 
“Vi gelişmesini, .mutlüluğünu, huzür: ve refahını te- 
“inin “etmekle. görevlidir. Bunun için, de Devletimiz 


ya 


“Kuötlerime” Ve mânen" lem imkân hazır- 
“layacaktır. “Her Vatahdaş: kösin surette asgari geçim seviyesinin üstüne çıkartılacak ve ği emniyet , altına alınacaktır. ”> 


KP 
- Devlet Baba: dedin ahlâken | Ve. mânen kele “sinin de imkânlarını hazırlamakla, yükümlüdür. Ferdi 


0 


: 


ahlâksızlaştıran, mânen yıpratıp çökerten telkinler: den kurtarıp, onu iyiye, güzele, doğruya yöneltecek bir içtimai çevre kurmak devletin vazifesidir. İstismar ve adaletsizlikler üzerine kurulan bir cemiyet zengin de olsa mutlu olamaz. Milliyetçi Hareketin hedefi, sıhhatli, âdil, müreffeh ve zengin bir mâneviyat üzerine kurulmuş, kuvvetli bir toplumdur. 


Devletimiz asrın ve milli ülkümüzü gerçekleştirmenin icaplarına uygun olarak müdahaleci olacaktır. 
Kültür hayatında bu müdahale iyiyi, güzeli, doğruyu ve milliyi teşvik etmek ve desteklemek, öncülük etmek; kötülük, ahlâksızlık, mâneviyatsızlık ve gayri millilik telkinleri ile mücadele ve onları yok etmek şeklinde tezahür edecektir. İktisadi hayatta ise devlet, iktisadi bünyemizin kuvvetlenmesi ve milli gelirimizin âdil dağılımını temin için gerekli şekillerde plânlar yapacak ve müdahalelerde bulunacaktır. 


Milliyetçi' Hareket Partisi, mülkiyet ve teşebbüs haklarını insan hürriyetlerinin ve şahsiyetinin: gelişmesinin kaçınılmaz bir icabı osaymaktadır. Ancak,. 
büyük mülkiyet yığılmaları. ve farklılaşmalarının bir siyasi, içtimai ve iktisadi tahakküm vasıtası halini almasına karşıdır. Bu sebeple, iktisadi hayatta esas itibariyle mülkiyetin yaygınlaştırılması f krini gere 


Partimiz, milli ekonomimizi üç temel sektöre İStinad ettirerek teşkilâtlandıracaktır. Bunlar, devlet sektörü, millet sektörü ve özel sektördür. Devlet sektörü temel sanayi dallarında ve iktisadi hayatın tanzimi için lüzumlu görülecek diğer yatırım sahalarinda müteşebbis olarak iktisadi hayata katılacaktır. : Millet sektörü, işçi; memur, serbest çalışanlar, köyiü, esnaf gibi meslek gruplarının tasarruflarının bu“ meslek zümreleri içinde biriktirilip yatırımlara yö-: neltilmesi ile doğacaktır. Bu teşkilâtlanmaları ikti-- darımızın ülkücü kadroları gerçekleştirecektir. Böyle-' 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ce hem yatırımlar için gerekli büyük sermaye birikimleri temin edilmiş olacak, hem de büyük sanayi tesisleri ve fabrikaların mülkiyeti geniş halk kitlelerine mal edilmiş olacaktır. Bugün, nereye sarfedeceklerini Şaşırdıkları ve dış seyahatlara tahsis ettikleri büyük döviz kaynaklarına sahip olan hükümetler, eğer, yabancı ülkelerdeki işçilerimizi teşkilâtlandırmakta öncülük edecek basireti gösterebilseydi çok büyük sanayi yatırımlarına. girişilmiş olacaktı. 


, Özel teşebbüste ise, halka açık anonim şirket lerin kurulması teşvik edilecek, bunun için emniyetli ve devletin garantisi altında bir sermaye ' piyasası, kurulacaktır. Bu sahada da devlet öncülük edecek ve iktidarımızın ülkücü aydınları teşkilâtleanmaları gerçekleştirecektir. Ayrıca, şehirlere, kasabalara ve kurulacak Tarım Kentleri çevresinde teşkilâtlandırılacak köy birliklerine, mahalli küçük tasarrufları bi- 


riktirecek büyük yatırımlara girme ve çevrelerine. 


fabrikalar yapma imkânı sağlanacaktır. Böylece, her şehir, kasaba veya Tarım Kenti birliği küçük tasarruflarını bir araya getirerek kendi memleketlerinde kendilerinin sahibi olduğu fabrikalar, sınai ve zirai tesisler kurabileceklerdir. Yine, ülkücü aydınlarımızın, öncülüğünde gerçekleşecek olan bu teşebbüslere devlet en geniş ve uygun, faizsiz kredi imkânları, ithal. kolaylıkları ve vergi (muafiyetleri gibi teşvik tedbirlerini uygulayacaktır. 


Büyük Türk Milleti! 


, Kalkınmamız için zaruri bulunan teknolojik bilgi- yi, büyük ağırlık vereceğimiz eğitim ve araştırma merkezleri vasıtasiyle, aktarma O bilgiler olmaktan kurtaracak, kendi teknolojik birikimimizi sağlayacağız. Yine kalkınma için gerekli olan teşebbüs unsurunu da, Milliyetçi Hareketin, ülkücü namuslu, atıl- 
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, 


gan ve gerekli teknik bilgilerde donanmış aydınlar kadrosunun tamamlayacağına inanıyoruz. 


Büyük Türk Milleti ! 


Bugüne kadar sanayileşmemizde tamamen yanlış bir yol tutturulmuştur. Yatırımların büyük bir kısmı, iktisaden az gelişmiş bir ülke olduğumuz unutularak, günlük tüketim mallarına tahsis edilmiştir. 
Tüketim mallarına yapılan yatırımlarla elde edilen milli gelir artışları aldatıcıdır ve milli ekonomimizin kuvvetlenmesi (o bakımından ciddi bir mâna taşımamaktadır. Türkiye'nin güçlü bir iktisadi bünyeye kavuşması makine sanayii, ağır sanayi gibi temel yatırım malları sanayiinin kurulması ile mümkündür. 
Neticeleri daha uzun vadelerde de alınacak olsa bile temel iktisadi yapı yatırımları ve üretim mallarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bugün, kalkınmış oldukları halde birçok ülkelerin milli gelirlerinin ©» 20'si bu sahalara ayrıldığı halde, bizim milli gelirimizin ancak “o 4'ü temel sanayi yatırımlarına ayrılabilmektedir. Bu, sürekli olarak dış ekonomilere bağlılık ve mahkümiyet demektir. Türkiye'de faizle para ticareti yapan ve ekonomik bünyemizin kuvvetlermesine ciddi ilâveleri olmayan bankacılık faaliyetlerinin de bu hedefe göre yeniden tanz:m edilmesi gerekmektedir. 


Büyük Türk Milleti! 


- Nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu köylerde yaşamaktadır. Köylümüzün refah ve saadeti temin edilmedikçe ne güçlü bir devlet olmamız ne de milletçe huzura kavuşmamız mümkün değildir. Geçen iktidarların her yıl tekrarların ovaadlerine rağmen bugün köylerimizin “e 53'ü su “b 75'i yol ve “b 98'i elektrikten mahrum bulunmaktadır. Toplam milli geliri- 
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.mizden köyde fert başına düşen miktar 55 lira gibi acınacak bir. seviyededir. Milliyetçi Hareket Partisi bütün aldatıcı vaadlerden uzak kalarak, köy ve köylü meselelerinin çözümü için Tarım Kentleri teklifini savunmaktadır. Hemen bütün partiler tarafından, de- 
.dişik isimler altında kopya edilmeye (çalışılan ve .son-beş yıllık plâna da yarım yamalar, alınan bu gösr EaD biz asıl SaRiaiyiz. 


Muhterem Vatandaşlarım, 


, Genel çizgileri ile açıkladığım Dokuz Işığı, uygu-Jayarak Büyük Türkiye'yi kuracağız. Öyle büyük bir .Türkiye ki, yabancılara avuç açarak yardım dilenmeyen, ilimde, teknikte, sanayide, en ileriye gitmiş refahta, mutlulukta en yükseğe... çıkmış, sözünü dün: ,yanın her yerinde saydıran güçlü, Büyük Türkiye: Bu .büyük Türkiye'yi kurma yolunda bize katılmanızı, bizi desteklemenizi rica ederek, selâm, ve saygılarımı sunarim. N i 


TANRI Türk'ü KORUSUN. 
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Mazide Türkak Tük 


“H. FARUK AKKÜLAH - 
ML “ MHP, Genel" Başkanı Yardımcısı j 


--“Bizim için aziz olanlar..." 


Beşiğimiz ve kabrimiz olacak vatan toprağınin - ayet yüzlü 'sahipleri:.. Hayat mücadelesi için- dertli insanların bulunduğu, bir yatanın mes'ud tarafı yok; ' tur.. i i 


- Allah'ın Cennetine misal: öte Vabatiiği bi top. 
rakta kendi kaderlerine terk edilmiş nasırlı eller... 
çatlar dudaklar... . çıplak ayaklar... hep bizi.. . hep sizi bekledi.. e e a 


Ona Ee bilgimizle... -faziletimizle... 
Onu" aydın. yarınlara... mes'ud sabahlara götürecek : bir lökomotif- olamadık... | 


Bizi aydın yapan lambaya şık için alın teri.. 
göz yaşı döken.. | 


“Bizi “okutmak için cahil Kalan... 
Bizi yaşatmak için ölen.. 


“Bizi 'adam etmek için, .sapana giren o oldu... 
Ni 

4. Ekim. 1973. Perşembe günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı -Yardımcısı H. Faruk AKKÜ. 
LAH'ın radyoda yaptığı konuşmadır. 
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“Fakirliğiyle... acziyle... utanıp af dilemem icap ederken... 

- Kestim gönül bağımi ondan... 

Esirgedim ışığımı karanlığından... 

Kıskandım ilâcımı hastalığından... 

Bıraktım yoksulluk (o cehenneminde... susuzluk çölünde... kara vagonlar gibi... Kia 
“- Ne zaman doktor ti köy..meydarıtında nabzını yokladım?... 

Ne zaman pamuk tarlasında doğuran eşinin yanıbaşına bir insan sevgisiyle, bir vazife aşkıyla bulundum... 

© Karnında sıtma... ciğerinde ince maraz... gözün- de trohom... dizinde romatizma...'derisinde cüzzam.. 
kaç asır bekledi beni... utanmadım... genede... 


Mültezimle vardım” köyüne... jandarmayla' vardım kapusuna... 


, Tekrar köylerini daha yakın buldum kendime... 


Garbı yalnız neon lambalar... melon şapkalar... 
pırıltılı taksiler... asfalt yollar... manikürlü eller... 
ondüleli saçlar... hiltonlar... seks partileri... marsil- ya sokakları... i venedik göndelları... . sandım... 


. Kökten koptum... N öehdei kaçtım... 


.. Ben oldum seni. türbelere ve mezar taşlarına mahküm eden... 
Ne ektim bakir ruh tarlalarına... ( ithamların... 
iftiraların... alayların acı: tohumlarından başka... 
Ben değilmiyim inandığın kitaba çöl kanunu... 
namazına Jimnastik... din adamına gerici ve yobaz diyen... 
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. Ben değilmiyim o cahile rey hakkı verilmesin diyen... a” 


; o Heyhat. yinede Anadolum... zikreden ağaçların.. 
şükreden ırmakların... inanan insanların ile Hazreti Eyüp sabrı içinde hep beni... hep yolumu bekledin... 
İdrakim kurusun... 


Toprak varsa -sizlerle bizim... Bayrak sizlerle bizimdir... 
Mazi sizlerle aydınlık... İstiklâl sizlerle emindir. 


Sizdiniz Bağdat kapularında kelle koltukta gezenler... 


Sizdiniz harbe (Padişahın düğünü) diyenler... 
- Sizdiniz Hak bir Bayrak bir diye eş'ni pınar başında, çocuğunu üç yaşında bırakıp gidenler... 
Sizdiniz beşikleri şehit baban gelmiş bize bakıyor, yarasından kızıl kanlar akıyor diyenler... 
Aziz olanlar... 


Bu memlekette Anadolu insanının köklü. dertlerine henüz el uzatılmadı... i ' 


Giresun'da fındık toplıyan... Elâzığ'da düven sü» ren... Turhal'da pekmez ezen... Çukurovamda pamuk toplıyan... Senirkendimde halı dokuyan imanlı bir milletin henüz kalbi dinlenmedi... destanı yazılmadı. 


Her han duvarında encamı belirsiz bir halk çocuğunun alın yazısı... gönül SızIsı okunur... e 


Bir uçurumun kenarındayız... 

k 
Bizi tutup kaldıracak bir el bekliyoruz... 
Biricik ihraç malımız Anadolumun işsizleri... 
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“Al asır dünyaya 'işik tutan bir milletin: gocukları bir dilim ekmek için el kapılarında... var " © Cephede omuz omuza mehmediyle vatan müdafaası: yapan aşyemin son tesellisi haçlı sürülerine hizmetçilik etmede kaldı... 


“© Aydın kişiler size söylüyorum... ii 
4) 


Tarihin hiçbir devrinde.. dünyanın hiçbir 'yerin de.. memleket aydınlarının bu derece memleket ger çeklerinden uzak kaldığı görülmemiştir... haramolsun... Bir milletin hayatı, üzerinde kumar oynandığı bir zamanda halâ eften püften mes'elelerle meşgul ve halâ milletten uzaksın... 


“ Unutmaki, dün büyük olan... bugünde... yarında büyük olacak.. Milliyetçi Hareket Türk Milletinin bü yük ve güçlü iktidarını tekrar kuracaktır... 


Yaşasın Milliyetçi Büyük Türkiye... ' 


Bizler bu toprakların çilesinden idrak ve duygu toplamış... aşk ve irade ateşi almış vatan çocuklarıyız.... Bunun için. her ferdi Türkün devlet nizamına 
aşık nesiller istiyoruz... 8 


Dest ile düşman birbirine: karıştı diye sakın ye- ise kapılma... İnandınsa bilki yeiside...zulmüde. kahrıda biz yeneriz... 


© Güneşi 'biran bile sönmiyen sonsuzluğün" yolcularıyız. hayata söz verdik... ölüme söz verdik... ebediliğe söz verdik... Bİ EK 

Doğuşumuz bu ızdırabla başladı... büyük, yarınların kaynağıda bu ızdırabdır... 


Büyük dertlerin meşalesi oruhlarda yanmadıkça mes'ud etmenin ve mes'ud olmanın imkânı yoktur... 
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Kardeşlerim... 


Mudlaka beni ruh köküme götürecek... beni ck han fatihi yapacak olan manevi yapımızı kuracak.. ve ona Türkün gururu ve şuuru ile islâmın ahlâk ve faziletinin damgasını vuracağız... 


Sonra durup: 


Yıkacağız Türklüğü esir eden bu meskenet... Bu imi Bu sefalet... dağlarını seninle yıkacağız... 


Yakacağız kafa ve gönül yabancısı fikirleri... kafaların içinde; yakacağız... 


Çakacağız öz ışığımızı.. karanlıkların alnına... 
birer.. birer çakacağız... 


Tutacağız elinden.. öz yurdunda garip. öz yurdunda kimsesiz Türk'ün... 


İşte diyeceğiz... maddeyi Şu fabrika bacalarının dumanında... manayı ölümsüz Türk Milletinin inancında ara diyeceğiz... 


Büyük Milletim!... Üç hilâlli bayrak dedelerimi: zin ihtişamı idi... şimdi torunlarımızın azameti olacak... 


© Türk Milleti. buna hasret... . Milliyetçi Hareket buna muktetedirdir... i 


Büyük Milletim sözüm sanadır... yorgun, mağlüp... korkak.. hesapcı.. gayrı milli iradeleri silecek tek hareket Milliyetçi Hareket... Tek Lider Sayın Türkeş... Tek yol Üç Hilâlin yoludur... 

Milletimizin büyüklüğü V$ kurtuluşu için ömrünün baharında bu mutlu sonü görmeden şehit olan gençlerimize ve ölümsüz Türk Milletine gönüller dolusu selâm olsun Allah Milletimizi korusun... 
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Bürokasi ve «Devlet Baba» 


GÜN SAZAK 
MHP. Genel Başkanı Yardımcısı 


Aziz Vatandaşlarım, 


Milliyetçi Hareket sana âdil ve güçlü bir devlet kurmayı vadetmektedir. Samimi bir maneviyat ve milli ahlâk temeli üzerine kurulacak olan bu devlet de, vatandaşın devletten, devletin vatandaştan şikayetlerinin asgariye indiği bir nizam hakim Kılınacaktır. Bu nizamda haksızlığın yeri yoktur. Bu nizamı, bir âhın bir tahtı devirebileceğine inanan ülkücü kadrolar kuracaktır. Milliyetçi Hareketin güçlü iktidarında istismarlar, vurgunculuklar baş kaldırmayacaktır. 


Devlet görevlileri ile vatandaşın, saygı ve sevgi bağları içinde bütünlüğünü kuracağız. Vatandaşın memura zalim gözüyle baktığı, memurun vatandaşı, bir başka ülkenin insanı imiş gibi gördüğü bir zihniyet içinde devlet çarkı dönmez. Biz koparılan sevgi bağlarını kuracağız. Memur, bir hizmet yaptığının şuuru içinde saygı ve sevgi kazanacak, vatandaş da, memur da, devletine güvenecektir. 


çi 
5. Ekim. 1973 Cuma günü Milliyetçi Hareket Par. 
tisi Genel Başkanı Yardımcısı Gün SAZAK'ın radyo. 
da yaptığı konuşmadır. 
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Büyük Türk Milleti, 


Herşeyden o önce, milletimizin (o asırlardanberi bağlanmış bulunduğu «Devlet Baba» telâkkisini idarecilerimize ve halkımıza hâkim kılacağız. Yüzyıllar boyunca milletimiz, devleti baba, vatandaşı onun evlâdı olarak kabul etmiştir. Bunun içindir ki; vatandaşın en büyük güven kaynağı, en büyük desteği, kendisini hiçbir zaman aldatmayacak olan, otoritesi, devlettir. Darda kaldığı zaman elini açacağı, zülme uğradığı zaman, kapısına koşacağı suç, işlediği zaman karşısında el pençe divan durup, affını isteyeceği deylettir. Devlet, bir baba evlâtlarına nasıl bakarsa, vatandaşlarına aynı şekilde davranmaya mecburdur. Baba evlâtları arasında ayırım yapamaz. Kuvvetlileri zayıfları ezsin diye birakmaz, taraf tutrnaz, haklıyı tutar ve zayıf olanı korur. Baba, bütün evlâtlarına şefkatle muâmele eder, hepsinin ev-bark, -işgüç sahibi olması için elinden geleni yapar, evlâtlarının yardımlaşmalarını sağlar. Baba evlâtlarını sever ama, birbirlerine zulmetmesinler, haklarını yemesinler, ailenin hüzur ve nizamlarını bozmasınlar diye, aile üzerindeki otoritesini de eksik etmez. İşte böylesine sevgi, saygı, anlayış ve disipline dayanan bir aile içeride mesut, dışarıda kuvvetli ve başı dik olur. 


Disiplin” şarttır. Disiplinin' yok oldüğu, nizamın sarsıldığı, iktidarların acze düştüğü anarşi günlerini düşün. Bu zamanlarda iktisadi hayatda, içtimai hayat dâ felçe uğradı. Devlete güven ve saygı kalmadı. 
Devlet kendi töpraklarındaki düşman yuvalarına giremedi. Böyle bir ailede elbette ki dirlik, düzenlik olamaz. 


j İşi Mililiyetei"i iiislet devleti va m ielide yeniden teşkilâtlandıracaktır. - 
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“Aziz Vatandaşlarım, 


Devleti idare etmesini beceremeyenler, mevcut kanunları hakkiyle uygulayacak; namuslu, dirayetli ve bilgili elemanlar o yetiştiremeyenler, her zaman suçu kanunlarda bulmuşlardır. Türkiye yüzelli yıldır bunun çilesini çekmektedir. . 


Bugün Türkiye'de. yürürlükte bulunan dokuz bi- nin üstünde kanun vardır. Tüzüklerin, yönetmeliklerin, kararnamelerin sayısı onbinleri geçmektedir. Bu muazzam kâğıt yığınları karşısında vatandaş da, kanunları uygulayacak olanlar da şaşırmıs kalmış durumdadır. Çünkü kanun çıkarmak kolay ama tatbik etmek zordur. Kaç kere şahit olduk ki, meclisler gayrete geldiği zaman üç ayda üçyüz kanun çıkarabilmektedir. Ama tatbik edilmddikten sonra masa başında hazırlanmış kanunlar neyi halleder? Onbinlerce 'kanunumuz, tüzüğümüz var ama halâ yüzbinlerce çözüm bekleyen meselemiz var... Personel kanu: nu çıktı, arkasından yüzlerce kararname çıktı, meseleyi halletti mi? Tam tersine daha da karıştırdı ve içinden çıkılmaz adaletsizliklere yol açt:. 


Aziz Vatandaşlarım, 


Biz, çıkaranların bile sayısını unuttuğu kanunların sayısını azaltacağız. Hepsini belli başlı birkaç guruba ayırıp, sade, anlaşılır ve tatbiki mümkün kaideler haline sokacağız. Hiçkimse kanunların yükü altında ezilmeyecek. Yüzelli yıllık tecrübe artık yeter. 
Bunun için de, bütün tercüme kanunları kaldırıp, kendi şartlarımızın ve hususiyetlerimizin icaböttirdiği kanunları tanzim edeceğiz. Yani kanunlarımızı mijlileştireceğiz. Çok kanun çıkartıp sözüm ona İŞ yapiyor görünmeyeceğiz. Namuslu, tedbirli, millete hizmet şuuru taşıyan idareciler yetiştirecek ve kanunarın ışığında bunlara insiyatif tanıyacağız. Vatandaş, en basit bir meselesinin halli için Ankara'dan cevap gelmesini aylarca beklemiyecek. 


Aziz Vatandaşlarım, 


Hak zamanında verilirse, iş zamanında görülürse makbuldür. Ağır aksak işleyen bir devlet mekanizmasına karşı milletin saygısı da, güveni de kal maz. Devlet hizmetlerini süratle ve adaletle yürütmenin çaresi bol bol kanun çıkarmak değil, mevcut kanunları uygulayacak bilgili, dürüst ve hizmet şuuruna sahip idareci yetiştirmektir. 


ş N 
Milliyetçi Hareket Partisi devlet hizmetlerinin her saha ve seviyesinde bu tip insanları yetiştirme- nin mücadelesini şimdiden yapmaktadır. İktidarımı. 
zın getireceği milli eğitim sistemi ve canlandıracağı kültür hayatı bütün vatan çocuklarını aynı ruh ve iman içinde hayata ve hizmete hazırlayacaktır. 


Aziz Vatandaşlarım, 


İnsanlardan beklenen hizmeti alabilmek için, önce onları çok iyi yetiştirmek, sonra da, onlara, hakkettikleri hayat imkânını temin etmek gerekir. Piyasadaki zamanlarla elindeki maaş arasında şaşırakalmiş bir memurdan seviyeli hizmet beklemek zordur. 
Faziletli insanlar her türlü şartlar içinde bu hizmeti yü rütürler. Ancak, devlete düşen, faziletlerine güvenerek onları unutmak değil, emek ve faziletlerini mükafatlandırmaktır. Herşeyden önce, büyük küçük farkı gözetmeden, devlet memurlarının maaş tabanı bugünkü gülünç seviyesinden kurtarılmalıdır. Gördüğü hizmetin çeşidi ve tahsil derecesi ne olursa olsun, küçük memurlar da yaşamak ve çoluk çocuğunu yetiştirmek zorundadır. Devlet bu imkânları temin et- . 
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mek zorundadır. Diğer yandan, devletin yaptığı zamlar daha da memurun eline geçmeden piyasadaki zamlar aradaki farkı alıp gitmektedir. Bu, komik bir aldatmaca olmaktadır. Personel (kanunu ile bunun açıklı bir misalini yaşamış bulunuyoruz. Bu durumda devlet piyasadaki anormal fiat artışlarını önliyemediği sürece, her yılki fiat artışları ile mütenasip olarak artan bir maaş sistemi kabul etmelidir. 


Aziz Vatandaşlarım, 


Türkiye'de adaletin tevziide istenilen süratten çok uzaktır. Yüzlerce dosyanın yığıldığı mahkemeler- de bazen süratin yanında adaletde incinmektedir. 
Milliyetçi Hareketin iktidarı, mülkün temeli olan adaletin süratle ve hakça dağıtılabilmesi için adliye teşkilâtını eleman ve imkân bakımından süratle takviye edecektir.' Ayrıca, işlerin süratle yürütülebilmesi için adli yazışma ve isteklere bütün müesseselerde sürat ve öncelik kazandırılacaktır. 


Bütün devlet müesseselerinde, işlerin sürüncemede kalmasının büyük amillerinden biri olan kırtasiyecilik önlenememiştir. Bunun için, hizmet içinde eğitilecek vasıflı memurlar yetiştirilecek ve Çâlışanı taltif, çalışmayanı tecziye edecek bir sistem kurulacaktır. (Devlet, çalışanın hakkını vermedikçe ve kendi bünyesinde disiplin kurmadıkça hiçbir hizmeti başarıyla yürütemez. 


Âziz Vatandaşlarım, 


Milliyetçi Hareketin getireceği milli devlet nizami devlet çarkının millet grarına dönmesini sağlıyacaktır. Milliyetçi Hareketin ülkücü kadrolarının millet hizmetine girmesiyle yokluk, karaborsa, tefecilik ve pahalılığa aman verilmeyecektir. Köylerimiz- 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de yapılacak çeşmeler. altı ay sonra kurumayacak, Yapılan yollar bir müddet. sonra: bozulmayacak; köylere getirilen: elektrik devamlı aydınlık “verecektir; Milliyetçi Hareket'in iktidarı devlet hizmetini eşitlik kaidesi üzerinde bütün vatandaşların yararına suhacaktır. Milliyetçi Hareketin iktidarında. devlet adaletli: olâcaktır. Milliyetçi Hareketin iktidarında devlet. 
milli olacak ve milteti tümüyle ayırım yapmaksızın himaye edecektir. 


Milliyetçi Hareket'in iktidarında devlet kadrolarını ülkücü uzmanlar teşkil edecek, yönetim det istikrar ve otorite, yetki ve sorumluluğun . dengelendiği bir biçimde mümkün kılınacaktır. . 


Büyük Türk Milfeti, 
Milliyetçi Hareketin iktidarında devlet millete verdiği söze sadakat gösterecek. böylece halk içinde en muteber nesne yeniden devlet olacaktır. b 


TANRI TÜRK'U KORUSUN. 
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Yabancı Hayranlığı Karşısında 
Milliyetçi Hareket 


NECATİ ASIM USLU 
MHP. Genel Başkan Yardımcısı 


Aziz Milletim, 

Türklük davasına ogönülvermiş islâm ahlâkını özünde bulmuş (Milliyetçi Hareket Pastisinin © bir müntesibi olarak gelişen ve ilerleyen bugünün dünyasında geri kalmış, gelişmemiş bir millet oluşumuzun sebebini hep beraber düşünmeğe sizleri davet ederim. | 

- Biz: asırlar boyu imparatorluklar kurmuş medeniyetler yaratmış Türk Milleti gibi büyük bir milletin bugün dünya milletleri arasında en gerilerde yetmişaltıncı sırada bulunmasının asıl sebebinin maddi yokluklardan çok manevi yokluktan ileri geldiği kanaatindeyiz. Dünya tarihi manen kuvvetli olan milletlerin maddi imkânsızlıkları aşarak imkânlar yarattığına şahittir. Japon mucizesi, Alman mucizesi, İsrail mucizesi, Fillandiye mucizesi ve hepsinin üstünde İstiklâl Harbinde Türk mucizesi diye adlandırılan ve imkânsızlıklar içerisinde başarılan hadiseler buna misal olarak zikredilmektedir. 

ç 

6 Ekim 1973 Cumartesi günü M.H.P. Genel Başkan Yardımcısı N. Asım Uslu'nun Radyo'da yaptığı konuşmadır. 
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Beynelmilel güçler bugün milletleri (sömürmek için ordular sevk etmek yerine yeni metodlar bulmuşlardır. Bunun için önce kafaları ve ruhları fethederler. Bir milleti köle yapmak için onun aydınlarını, ileri gelenlerini ve kandırabildikleri kadar her ferdini istedikleri tarzda görmeğe ve uygun gördükleri yerde heyecanlandırmağa şartlandırırlar. Kendi o menfaatleri uğrunda eyleme sevkederler. Böylece kafalara ve gönüllere hakim olduktan sonra fiili hakimiyet için fazla bir gayret sarfına ve kan dökmeğe lürzum kalmaz. Kendiliğinden teslim,, kendiliğinden köle olanları sevk ve idare etmek artık pek kolay olur. 

Aziz Vatandaşlarım, bir milleti millet yapan ve onu diğer milletlerden farklı kılan ona şahsiyet veren bazı özellikler vardır. Bunlar din, dil, milli tarih Şuuru, milli gelenek ve adetleri, milli ülküler kısacası milli kültürdür. 

Şimdi bir milleti dininden, muksddesatından uzaklaştırırsan, dilini bozar o tarihini unutturursan, milli gelenek ve adeletlerinin yerine yabancı unsurar sokarsan ülküsüz ve inançsız bırakırsan, içinde aşağlık duygusu ve yabancıya hayranlık uyandırırsan o millet millet olmaktan çıkar. Her türlü yabancı tesir ve propogandaya açık ve müsait hale gelir. 


Tanzimattan beri önceleri Hıristiyan papazların hocalık ettiği memleketimizdeki yabancı okullarda sonraları ise kendi milli eğitim bünyemizde, adını milli koyup özünü bir türlü milli yapamadığımız milli eğitim müesseselerinde özünden ve kökünden kopmuş diline, dinine, örfüne ve geçmişire yabancı, Türk'ü hor gören, Türk'ten ve islamdan gayrı her şeyi iyi ve güzel görmeğe hazır bir sözde aydınlar ortaya çıktı. Bunların birinci özelliği yabancı hayran: lığı, ikinci özelliği ise milli değerlerimize biganelikhatta düşmanlıktır. Bunlar her türlü yabancı nüfus ve tesire açık kültür köleleridir. Bunlar müstemlekeleşmiş düşmanın ileri karakollarıdır. Son senelere kâdar Avrupalılar bugünkü modaya göre de komünistler ne telkin etmişlerse öyle düşünür, öyle hareket ederler. Kıbleleri Paris, Londra, Vaşington, Moskova veya Pekin'dir. Bunlar Türk olduklarından utanır, islam olduklarını şiddetle redddeler. Moskof, Çinli, Avrupalı veya Amerikalı Türk'e hangi göz'e bakıyorsa onlarda o gözle bakarlar. Örnek aldıkları yabancılara azami derecede benzemekle iftihar ederler. İçinden çıktıkları milleti medeniyetsiz ve barbar sanırlar. Milletin çoğunluğuna geri kafalı, cahil nazarı He bakarlar. 
Bizim nimetlerimizle beslenmişlerdir. Halen bizim Sırtımızda kenedirler. Mana yönünden bizimle hiçbir benzerlikleri kalmamıştır. 


Aziz milletim istisnalar dışında bu cinsten adamlar devlet idaresine talip oluyorlar. Vadettikleri ilerleme, batılılaşma, ve yükselmedir. Fakat bu vaatlerine en büyük engel yine kendileridir. Bütün tecrübeler bu soydan kültür köleleri ile hiçbir atılışım mümkün olamıyacağını gösterdiği halde, milli kaderimiz maalesef bu parazitlerin öldürücü tasallutundan henüz kurtarılamamıştır. Bu memlekette muhafazakar ve milli köküne bağlı Türk halkını oyları ile başa geldiği halde ramazanda Kosigin ile kadeh tokuşturan, mason lojasından icazetli aciz başbakanlar parti başkanları vardır. Bu memlekette Türk ve müslüman olduğunu unutmuşken seçim arefesinde hatırlayan Macnun, Kastronunun, Ho-şi Minh in zora açtığı ma: hiyeti sence malum devrim kapılarını, senin oylarınla açmağa özenen, koministlerle beraber ağlayıp beraber gülmeği adet edinmiş parti başkanları vardır. 
Nihayet fikri yabancı, silahı yabancı, ahlakı bozuk, dili bozuk, dini bozuk, devlet yıkıcı komin:st çeteciler ve onların âkıl hocası solcu üniversite profösörleri, solcu gazete fıkracıları vardır. Ve örfi idare mahkemelerinde hakim hüviyet tesbit ederken (milliyeti 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Türk dini islam diye yazdırınca ben ne Türk ne de müslümanım diye şiddetle itiraz eden anarşist onların has örneğidir. i 


Bugün oynamak istenen son oyun şudur; Bir grup Türkiyeyi demir perde gerisine itmek, moskof hakimiyetine peşkeş çekmek istiyor. Bu oyunun adı s0syalizimdir. Sözde fakır fukara taraftarlığı, işçi kayırıcılığıdır. Bir gurupta, Avrupa konseyi delaisiyle siyasi, ortak pazar yoluylada iktisadi yönder Avrupa ile birleşmek gayesine kendini adamıştır Bunun adı batılHaşmak, Avrupalılaşmaktır. 


Aziz milletim her ikiside senin için oölümdür. 
Gaflefle ihanet elele vermiş, seni yok etmek isteyen düşmanların ekmeğine yağ sürüyor. Sosyalizm, maskeli kominizm doğrudan doğruya Rus hakimiyetidir. 
Adına batı denen Avrupa, dün düşmanındı, bugün rakibindir. Ve bu rekabet en kısa zamanda düşmanğa varabilir. İstiklâl harbini batıya karşı, Avrupalıya karşı yaptık. Eğer dilimizi, dinimizi, ananemizi ve ahlakımızı, iktisadımızı, siyasetimizi. o topyekün milli varlığımızı Avrupaya bağlayacak, kendi mahiyetimizden çıkarak topyekün Avrupalı olacak idiysek niçin döğüştük? Niçin benim Çankırılı nenelerim kağnılarla taşıdıkları cephaneler yağmurdan ıslanmasın diye kundaktaki çocuklarını feda edip, onların battaniyesi ile cephanelerin üzerini örttüler. Bunca fedakarlık, bunca zahmet ne içindi? bunca şehidi toprağa neden gömdük? kan dökülerek kazanılanlar, kadeh tokuşturularak teslimmi? edilecektir. i 


Büyük Türk Milleti... Bütün gayrimilli cereyanla, ra, gayrimilli kadroların milli kaderimiz üzerindeki gasp ve tasallutlarına kökünden son verecek, büyük ve kudretli Türkiyeyi bütün müesseseleri ile tepeden tırnağa yeniden kuracak yegane çıkış yolu milliyetçi -harekettir.. Senin ikiyüz yıllık yükselme çabalarının milli manevi ve ilmi temeller üzerinde en yüksek bir neticeye ulaştıracak olanlar Milliyetçi Hareket'in üç hilâlli bayrağı altında toplanan öz evlatlarındır. 


Demokrasiyi ve iktidar olmayı yalnız sayı ve koltuk hesabı zannedenler Milliyetçi Hareketi (o ve onun gücünü anlayamazlar. Biz, fikri ve imanı kuv- 


vetli olanın ancak büyük olduğunu inarıyoruz. Ser 


istersen bütün sayı hesaplarını tersine çevirebilirsin. 
Kendi fikrinden olanları mührünü üç ayın altına basmak sureti ile destekler gerçek kuvvetin nerede olduğunu dostada düşmanada gösterirsin. 


Aziz Milletim çetin işleri başarmak, :leriye büyük atılımlar yapmak, korkak, basiretsiz özünden ve kökünden kopmuş, yabancı hayranı idarecilerin işi değildir. Aziz milletim ahlaksızlığı, haksızlığı, vurgun: vuranın, baskın basanın düzenini altta kalanın canı çıksın sistemini kökünden kazıyıp yok edecek, yüzmilyonluk büyük ve güçlü Türkiyeyi kuracak lider Milliyetçi Hareketin lideri Alpaslan Türkeş, kadro ise onun yetiştirdiği ülküçü gençlik kadrosudur. 


Asırların ötesinden dedemiz Bilge kaan bize sesleniyor Ey Türk titre ve kendine dön «ve en büyüğümüz diyorki» siz nasıl idare olunmak isterseniz, Ak lah başınıza öyle idareciler gönderir». 


Tanrım sen Türk Milletini Koru 
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Kapitalizm — Sosyalizm — Milliyetci 
Düzen 


MUSTAFA KEMAL ERKOVAN 
MHP, Genel Sekreteri 


Muhterem Vatandaşlarım, 


Cumhuriyetin 50. yılını kutlayacağımız şu gün lerde ülkemizi bu güne kadar idare edenler, Türk toplumunun meselelerini çözememişler, ülkemizi ve milletimizi diğer ülkeler yanında yenik düşürmüşlerdir. 


Türkiye'nin sosyal, siyasal ve ekonomik sahada- ki yöneticilerinin büyük bir kısmı milli kültürle yetişmediğinden, Türk'ün kendisine dönüş hareketini başaramamışlar, Türk Milletinin Milli bir Dünya görüşünü temsil edememişlerdir. Yabancının karşısında direnme gücü gösterememiş, peşin bir teslimiyetle, yabancının Türk'ü ezme ve istismar etme isteğinin yerli işbirlikçisi durumuna düşmüşlerdir. 


Türkiye'nin, sosyal, siyasal ve ekonomik sahada- ki yöneticilerinin büyük bir kısmı milli kültürle yetişmediğinden, Türk'ün kendisine dönüş hareketini ba- 
“ 

7.10.1973 Pazar günü Milliyetçi (Hareket Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kemal Erkovan'ın radyoda yaptığı konuşmadır. Ml 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şaramamışlar, Türk Miletinin Milli bir Dünya görüşünü temsil edememişlerdir. Yabancının karşısında direnme gücü gösterememiş peşin bir teslimiyetle, yabancının Türk'ü ezme ve istismar etme isteğinin yerli işbirlikçisi durumuna düşmüşlerdir. 
> Muhterem Vatandaşlarım, 0 
Türk Milleti tarihinde ilk defa olarak bugüne kadar görülmemiş bir biçimde ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yönden bir uçurumun eşiğine getirilmiştir. Artan fiatlar karşısında ne yapacağını Saşıran, kime sarıladağını bilemiyen daha evvelde sarıldıklarından eli boş çıkan bir toplum ortaya çıkmıştır. ; e 


Siyasal yönde ise, bir yandan .anarşinin rahatça kol gezdiği bir ülke olmuştur. Kültürümüz ise yabancı menşeli ideolojilerin ve kültürlerin bir oyuncağı, bir. deneme tahtası haline getirilmiştir. 


Bizim hareketimiz gerçek milliyetçiliğe, Türk'ün kendi öz benliği ve kaynaklarına dönüş hareketidir. 


Bugün Türk Milletini güçlü ve mutlu olarak .sonsuzluğadek sürdürmeğe azimli olan Milliyetçi Hareket Partisi ve onun proğramı, felsefesi tamamen Türk Milletinin kendi öz benliğinden ve kaynaklarından çıkmıştır. 


Aziz Vatandaşları, 


Türk toplumunu bugün; ekonomik, sosyal. ve kültürel. yönden saran krizin temel nedeni bizzat sistemin kendisi yani liberal kapitalist sistemdedir. Bu sistemi Türkiye'de işleten, onun işlemesinden yarar gören ve umanlar, Türkiye'nin -içinde bulunduğu, hayat pahalılığının, mali düzensizliğin, eğitim -anarşisinin, geri kalmışlığın mimarı ve gerçek sorumlusudurlar. Bugüne kadar Türkiye'de iktidar olanlar, liberal kapitalist sistemin partisi olmuşlar ve toplumda- ki sosyal dengeyi asla sağlıyamamışlardır. e Ancak bünün partilerin dilinde olan denge partisi sözünün ve denge partisinin nasıl olması gerektiğini açıklıyalım, tercihi Türk Milletine ve onu meydana, getiren işçisine, köylüsüne, esnafına, tüccarına, memuruna, kısaca hayat pahalılığı altında ezilen bütün dar V 

sabit gelirlilere bırakalım. vi 


Muhterem Vatandaşlarım, 


Herşeyden önce Türk Milletini ilelebet devam ettirecek, bütünlüğünü koruyabilecek ve sağlıyacak olan denge, özünde sınıfların menfaatlerinin dengelenmesidir. Denge kavramı savunulan, sözcülüğü yapılan insanca yaşama düzeyine ulaşmak :çin bir araç olan ekonomik rejimlerle et ve tırnak misalı yakından ilgilidir. Sınıflar arası denge ve ekonomik rejimler birbirinden asla ayrılamazlar. i 


Liberal kapitalist sistemi harekete geçiren saik, ne pahasına olursa olsun kâr etme arzusudur. Aşırı kâr olmadan bu sistem çalışamaz. Aşırı kâr ise ancak iki yoldan elde edilir. Birincisi maliyetin düşürülmesi, yani işçi ücretlerinin düşük tutulmasından elde edilir. 
İşçi sendikaları böyle bir duruma asla razı *olmıya: ceklarından tek çıkar yol ikinci aşırı kâr etme yolu olan ürün fiatlarını sunni olarak artırmaktır. Ne kader fazla artırılırsa haksız kazançta o kadar çok olur. 
Liberal kapitalist düzende görüldüğü gibi fiatların artması zaten yoksul olan halkın alım gücünün azalmasına, insanca yaşama şartlarının yokolmasına se bep olur. Zaten liberal kapitalist sistem Türk Milletine ve onun tarihine yabancıdır. Bu sistem batı ülkel&rinin kendi toplumsal ve siyasal şartlarının bir ürünüdür. 


Bu sistem görüldüğü gibi, kök, doğuş itibariyle kendi milletimize, tarihimize milli şartlarımıza sosyal bünyemize tamamen yabancıdır. 


Liberal kapitalist düzenin bünyesinaen doğan diğer bir düzende işçilerin lehine olduğu o sanılan sosyalist düzendir. Bu düzenin temel niteliği de sözde işçi lehine görünüpte işçiyi en insafsızca sömürmektedir. Bu düzeni savunanların niteliklerini, gerçek yüzlerini, dışa bağlılıklarını milletimiz 12 Mart'tan sonra görmüş ve anlamıştır. Sosyalist sistemde de işçi en insafsız şekilde sömürülür. Bu sömürüden arslan payını alan bir avuç komünist partisi azınlığıdır. 
Geniş halk yığınları sefalet ve ızdırabın kucağına, partinin silahlı zoru ve onun dikatörlüğü ile itilmiştir. 
İşçinin bu düzende köleden farkı yoktur. 


Liberal kapitalist sistem ve sosyalist sistem özünde belirli sınıf ve zümrelere haksız menfaatler sağlıyan sınıfçı sistemlerdir. Aslında sosyalizm, kapitalizin. yarattığı yoksullaşmanın istismarı üzerine yükselir, bunun üzerine temetlenir. Komünizmin anası kapitalizmdir. Oysa Türk oMilletinin ideolojisi, Türklüğün kendi içinden çıkan öz benliğimize uygun ideoloji olmalıdır. İşte gerçek milliyetçiliğin yegâne ve tek temsilcisi Milliyetçi. Hareket Partisi ve onun milli kadrosu bunun kavgasını yapmaktadır. 


Aziz Vatandaşlarım, 


İşte Türk Milleti aleyhine iç ve dış kaynaklı her türlü ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel tuzaklara dur diyebilecek yegang. parti Milliyetçi Hareket Partisidir. 
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Milliyetçi toplumcu düzende, kişi başkasının hakını, onun alınteri ile kazandığını sömüremiyecektir. 
Milliyetçi düzen devleti, kudretli, milleti ebedi, vatandaşlarını mutlu kılacak olan yegane düzendir. 


Ülkemizin içinde bulunduğu bu şartlar altında hayat pahalılığının dayanılmaz bir hal alması tabidir. 
Oysa Devrin iktidarları fiatlar artmayacak derken fiatlar da bu sözleri tekzib edercesine günde iki defa artmıştır. Resmi rakamlara göre toptan eşya fiatları 1971 de 170 iken içinde bulunduğumuz bu günlerde bu rakam 250'ye varmıştır. Bu rakamların anlamı ise temel yaşama araçları fiatlarının iki senede yüzde yüze yakın bir artış gösterdiğidir. Bu artan hayat pahalılığı karşısında köylü, işçi ve memurların yaşama şartları ve ücretleri yine rakamlara göre yarı yarıya gerilemiştir. Ücretlerin ve maaşlarının ne kadar gerilediğini vatandaş ucuz prinç ve et kuyruklarında daha iyi görüp anlamakta, iktidarlar hakkında kesin hükmüne varmaktadır. 


Aziz Vatandaşlarım. 


Türkiye'de 1972 başı itibariyle işçi ve memurların birlikte ortalama aylık ücretlerinin 1300 lira civarında olduğu tesbit edilmiştir. Bu seviyede ücretli bir kimse maaşının: “o 40'nı yani 520 lirasını kiraya, 
“o 15'ni yani 195 lirasını vergi, “o 10'nu yani 130 
lirasını sosyal güvenlik primi olarak daha ilk adımda toptan 845 lirasını elden çıkarmakta geriye (kalan 
455 lira ile kendisini ve bakmak zorunda olduğu kimselerin geçimini sağlamak durumunda kalmaktadır. 
Vatandaşın katlandığı bu sıkıntılar yetmiyormuş gibi iktidarların basiretsiz ve pervasız temsilcileri sınıfçı tutumlarıyla halkin kanaatkâr “İokmalarını fırsatçıya, vurguncuya peşkeş çekmek suretiyle y.kıcı akımla: rın kuvvet kazanmasına meydan hazırlamışlardır. Devrin iktidarı ise hayat pahalılığı ile mücadele edecek yerde kimi devlet adamı hayat pahalılığını normal karşılamış, kimisi de iyiye: yorumlamıstır. Bu tür düşüncenin ve zihniyetin millet menfaat ile uyuşmadığı açıkça ortadadır. Bu tür iktidarların hayat pahailiği, ile etkili bir biçimde mücadele etmesi beklenemez. Ayrıca pahalılığı önleyecek devletin mali araçları vatandaş yararına kullanılmamıştır Bütün mali sorunlarin halledilmesi için devletin el.nde bulunan kamu maliyesinin her türlü imkân ve araçları millet menfaatlerine uygun biçimde yeniden arganize edilmeli vatandaş yararına işletilmesi en k:sa zamanda sağlanmalıdır. 

: Li 


- Bir yandan devlet gelirlerini en yüksek seviyeye çıkarmak için bütün tedbirler alınmalı, kaynak israfına yol açılmamalı, âtıl kaynak ta bırakılmamalıdır. 
Vergi kaybına yol açan, bütün engeller ortadan kaldırılmalı, gerçek vergi geliri en yüksek seviyeye ulaştırılmalıdır. 


Vergi; tahsili sırasında devlete en ucuza mal edimelidir. Oysa bugün 100 liralık vergi tahsili için yapılan gerçek kaynak harcaması (30-40 lira arasındadır. Böylece 100 liranın maliyeti oldukçz kabarık olup, vergide tasarruf ilkesine uyulmamaktacır. Öte yandan vergi mükellefinin vergisini öderken yaptığı zaman ve kaynak harcaması buna dahil değildir. Vergi vermek bir ızdırap kaynağı haline getirilmemelidir. 
Bunu önlemek ve verimi en yüksek sev'yeye çıkarmak, verginin -alınışından harçanışına kâdar gerçekleştirilecek verği reformu ile mümkündür. “Bugün diğer ülkelerde devlet vergi gelirleri .çinde (gelir vergisinin “o 55 ile 60 civarındadır. Oysa Türkiye'de gelir vergisinin toplam vergi içihdeki orani 90 '30 ile 
35 civarındadır: Büyük bir kısmını Vasıtalı : vergiler 
teşkil etmektedir.. Vasıtalı vergilerde: maliyeti icabı 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az gelirliler aleyhine olan bir vergidir. Vatandaşın Sırtında bir yük olan vasıtalı vergiler en az seviyeye indirilmelidir. Ayrıca, vergilerin tahakkuk ve tahsilin- de mahalli ve bölgesel şartlarda göz öniinde alınmalıdır. 


Muhterem Vatandaşlarım, 


Cumhuriyetin 50. yılında ülkemiz geri kalmış ülkeler arasında 76. sıradadır. Gerçek ve doğru mukayese devletler arasındaki mukayesedir. Halbuki A.P. 
ve C.H.P. didişmesi Türk vatandaşını bu iki partinin yaptıklarına göre şartlandırmıştır. Bu yarlış şartlandırmanın vatandaş ızdırabını, bu partiler ise saltanatını sürmüşlerdir. Hiçbir vatan evlâdının seyirci kalamıyacağı ülkemizin içine düşürüldüğü bu kötü şartlardan çıkış tek yolu Milliyetçi görüşü temsil eden, Milliyetçi Hareket Partisi'ne vereceğin oyla mümkündür. Kararın kaderin olacaktır. 

ALLAH yardımcın olsun 


Milliyetçi Hareket Bayrağı 


ALPARSLAN TÜRKEŞ 
MHP. Genel Başkanı 


Aziz Vatandaşlarım, 


Ülkemiz dünyanın tehlikelerle dolu, en staretejik bir bölgesinde bulunmaktadır. Bugün Ortadoğu ve Akdeniz birer barut fıçısı haline gelmiştir. Komünist emperyalizmle, kapitalist emperyalizm bu bölgede soğuk savaş halindedir. Beynelmilel komünizm Ortadoğu ve Akdeniz'de hakimiyetini kurmak için ülkemizi bir uydu haline getirmek, parçalamak, yok etmek istemektedir. Son on yıl içinde beynelmilel komünizm, anarşist çetelerini bu amaçla, üniversite, fakülte ve işyerlerine sokmuş, Türkiye'yi bir iç savaşa sürüklemek istemiştir. Ülkemizde fakülteleri işgal ettiren, bankaları soyduran, masum insanları kaçırtan, yabancı diplomatları öldürten,milli serveti dinamitlettiren, eski Jandarma Komutan: Sayın Orgeneral Kemalettin Eken'e silâhlı saldırı düzenliyerek yaralayan ve erlerimizi şehit eden, hep beynelmilel komünizmdir. Komünizmin hedefi, bağımsız son Türk devletini parçalamak, yıkmaktış; 


8. Ekim. 1973 Pazartesi günü Milliyetçi Hareket 


Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in radyo'da yaptığı konuşmadır. 
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Büyük Türk Milleti, 

Beynelmilel komunizm, Türk Devletini yıkmak isterken ,sahte sloganlar kullanmış, bun'arla cahil ve gafil beyinleri yıkamıştır. Komünizmin bütün dünyada kullandığı, sosyal adalet, eşitlik boğımısızlık ve demokrasi sözleri sahte sözlerdir. Komunist edebiyatta, eşitlik ve sosyal adalet, komunist eri büyük devletin, diğer devlet ve milletleri sömürmesi, ezmesi demektir. Bağımsızlık, diğer devlet ve millet lerin milli hakimiyetlerine son verip anları patron komünist devletin esaret altına alması (demektir. 
Demokrasi ise, halkın komunist partisi oüyelerinin. 
esir ve kölesi haline getirilmesi demektir. Komunist rejimin hâkim olduğu hiçbir ülkede, sosyal adalet, eşitlik, demokrasi ve hür seçim yoktur. Komunist rejimde halk bir hırka, bir lokmaya ömrü boyunca ça lişterilirken, komunist partisinin bir avuç üyesi, lüks hayat yaşamaktaır. 

Komünist ülkelerde hür seçim, çok partili rejim yoktut, Komünizm, 'muhalefete yaşama imkânı vermez. Rejimi en küçük bir şekilde tenkid eden ilim ve sanat adamları ya hapishaneye veya tımarhaneye atılır. Bunun tatbikatını her gün gazetelerde okumakta, radyolarımızda duymaktayız. 


Muhterem Yurttaşlarım, 


: o Komünist rejim, ferdi mülkiyete düşmandır. Komünist rejimde vatandaşın mal-mülk sahibi olması yasaktır. Komunist dünya, insanın doğumundan ölümüne kadar bir tokma ekmeğe, bir hırkaya mahküm edildiği, fikir hürriyetinin * mevcut olmadığı ebedi ir cehennemdir. 


Aziz Vatandaşlarım, 


5 « Bugüh memleketimizde, Türk Milletini komünizmin ebedi cehennemine sokmak . isteyenler vardır. 
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Bugün memleketimizde komunizm propogandası yapantar, komunizmi bir fikir meselesi olarak gösterip, serbest bırakılıp yayılmasını isteyenler vardır. Türk Devletini yıkmak için, beynelmilel komünizm  emrinde çalışanları, masüm gösterip, af kanunlarının 'kapsamına sokmak isteyenler vardır. Komünizm suçunu fikir suçu olarak ilân edip, anarşist komünistleri affettirmek isteyenler vardır. Bugün: memleketimizde komünizm mahküm edildiği için, sosyalizm perdesi altında komunizmi geliştirmek isteyenler vardır. 


Bunların isteyenlerin başında bu günkü Cumhuriyet Halk Partisi ve onun Genel Başkanı Sayın Ecevit gelmektedir. «Toprak işliyenin, su kullananındır,» «Bana sosyalist derseniz bundan ancak memnun olurum», «Doğa Kanunu var, Toprakları işgal ediniz» gibi kışkırtıcı sözler hep Sayın Ecevit'e aittir. Sayın Bülent Ecevit dalma komunistlere ve anarşistlere arka çıkmış, onları korumuş ve onlarla beraber cephe tutmuştur. Miliyetçilere karşı ise sürekli iftiralarda bulunarak hücumlar yapmış, düşmanlık göstermiştir. 


Meselâ 12 Mart'tan önce, bir akşam Siyasal Bilgiler yurdunda öldürülen Devgenç üyesi Komünist Mustafa Kuseyri için övücü demeçler vermiş ve fakülteye giderek yöneticilere (üzüntülerini bildirmiş ve baş sağlığı dilemiştir. Bununla da yetinmeyerek, milliyetçiler aleyhine demeçler vermiştir. Ayrıca zaman zaman Milliyetçi Hareket Partisi'ne iftiralarda bulunmuştur. 


Sayın Ecevit ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer bazı yöneticileri özellikle son zama'arda verdikferi demeçlerde şöyle diyor: o «Üniversitelerde, iki kavgacı gurup vardı, bunlardan bir tarafa mensup olanlar, yakalanarak içeriye tıkıldı, diğer gurup ise ellerini, kollarını sallıyarak dışarda serbest geziyorfar. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelir gelmez içerdekileri hürriyetlerine kavuşturacak ve aldatılmış olan diğer guruba da irsat edecektir.» 


Ana muhalefet partisinin liderinin şu sözlerine bakınız ve yurdumuzun ne büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğunu anlayınız. Demek sıkı yönetim “tarafından mahkemeye verilenler üniversitede kavga çıkardıkları için tutuklandılar... O halde Kültür Sarayı'nı kimler yaktı? Marmara Vapuru'nu ve diğer Ara- ba Vapuru'nu kimler batırdı? Bankaları kimler soydu? Adam kaçıranlar, adam O ölüdürenler kimlerdi? 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Türk askerine ateş açarak, dokuz saat jandarma Alayına karşı muharebe eden ye erlerimizi şehit edip subaylarımızı yaralayanlar kimlerdi? Bunlar Sayın Ecevit'in masum kavgacı gurubu, Dev-Genç üyesi azılı komunistlerdir. 


Sevgili yurttaşlarım, kuzu postuna (bürünerek sizden oy İstiyenleri tanıyınız. 


Büyük Milletim, 


Şimdi de sosyalizm kelimesine dikkati çekmek istiyorum. Bazı yarı aydınlar, sosyalizmi, ihtilâlci sosyalizm, demokratik sosyalizm şeklince ikiye ayr rıp, Türkiye'de demokratik sosyalizmin serbest olduğunu ileri sürüyorlar. Bu yanlış, hatalı ve son derece tehlikelidir. Sosyalizmle (demokrasi bağdaşamaz. Bunu bizzat, ihtilâlci sosyalistler. yani komünistler de beyan etmektedirler, Komünistlere göre, bir tek sosyalizm vardır, o da ihtilâlci sosyalizm, yani komünizmdir. 


Bugün dünyanın hiçbir © ülkesinde demokratik sosyalizm yoktur. Lenin, Mao, Kastro, gibi komünist liderler, demokratik sosyalizmi daima reddetmişler, bu kavramla alay etmişlerdir. Muhalefet tanımayan, 


104 


bütün üretim araçlarını, fabrikayı, boyacı sandığını, dağdaki keçiyi bile devletleştiren; toprak ve araziyi köylünün elinden alıp devletin kollektif çiftliği ' haline getiren, bütün ekonomiyi merkezi totaliter bir plân dairesinin emrine vermek isteyen bir sosyalizmin demokratik olabilmesi mümkün değildir. 


Aziz Vatandaşlarım, 


Bazı yurttaşlarımız Avrupa'da sosyalizmin oldu ğunu, meselâ İsveç'te sosyalist bir rejimin iş başında bulunduğunu söylüyorlar. Bu da yanlıştır. Avrupa” da, İsveç'te sosyalizm yoktur. Bu ülkelerde sosyal demokrasi adı altında sulandırılmış, yumuşatılmış bir özel sektörcülük, bir kapitalizm söz konusudur. 


Muhterem Yurttaşlarım. 


Tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşamış, şeref ve haysiyeti için savaşmış, Büyük Türk Milletini, sosyalizm yaftası altında komunizme götürmek isteyen zihniyete oy verme. Gittikçe sosyalist bir hüviyete bürünen demokratik sol adı altında ülkemizi maceralara götürmek isteyen, «Toprak işleyenin, su kullanın» diyenlere oy verme. 


Aziz Milletim, 


Komunizmin istediği iktidarlar, âciz, korkak iktidarlardır. Komunizmin istediği iktidarlar, hayat pahalılığını yaratan, vurguncuya, karaborsacıya zemin hazırlayan iktidarlardır. Komünizm mikrobunu büyütüp geliştirerek en iyi bataklık, siyasi iktidarların aczi, hırsızlık, enflasyon, hayat pahalılığı, yoksulluk, geçim sıkıntısı ve vurgunculuktur. Eğer son on yılda ülkemizde komünizm, bu kadar gelişmiş, adam kaçırıp, diplomat öldürmüş, banka soymuş, milli serveti 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imhaya kalkışmışsa, bunun sebebi, siyasi sorumluluğu taşıyanların, aczi, korkaklığı ve iktisadi, sosyal konulardaki bilgisizliği, beceriksizliğidir. 


Sevgili Vatandaşlarım, 


Komunizm ve hayat pahalığı ile en iyi mücadele edebilecek parti, Türk Milliyetçiliğine inanan, cesur ve faziletli evlâtlarındır. Milliyetçi Hareket Partisi, komunizmi, hayat pahalılığını yok edecektir. Milliyet çi Hareket Partisi, hürriyet ve demokrasi içinde, ülkemiai kalkındıracak, çağdaş medeniyete ulaştıracak, âdil gelir dağılımını sağlıyacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, komünizme ve faşizme, insanı ve milletleri ezen empatryalizme, her türlü dikta rejimlerine karşı, hakka, hukuka, dayanan, hürriyet ve demokrasiye inanan bir fazilet partisidir. Milliyetçi Hareket Partisi, vatan topraklarımız üzerinde yaşayan herkesi kucaklamak isteyen, mezhepçiliğe, sınıfçılığa, bölgeciliğe, her türlü bölücülüğe karşı, bütün yurttaşlarımızı bütünleştirici, birleştirici bir partidir. 

Sevgili Yurttaşlarım, 

Yeni bir bayrak açmış bulunuyoruz. İnsanlarımız! 
şerefle, haysiyetle yaşatmak için mücadele edeceklerin. bayrağını açmış bulunuyoruz. 

, Milletimizi refah ve mutluluk yollarını tıkayan tefeci, kâraborsacı, -vurguncuların kökünü kazıyacak “savaşcılârıri bayrağını açmış bulunuyoruz. ' 

Komunizmi ezecek, Türk Milliyetçi'iğini yükseltecek ülkücülerin bayrağıdır bu. Aziz vatandaşlarım 


.bu.. bayrağın. altindâ.. toplanınız.. Memleketimizi mutlu yarınlara götürecek olan bu davayı destekleyiniz. 


/. TANRI TÜRK'Ü KORUSUN. 
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Ülkücü Gençlik | 
Geleceğimizin Teminatıdır 


RAMİZ ONGUN 
MHP. Gençlik Kolları 


Büyük Türk Milleti, 


Gençlik, bir milletin en önemli parçası, varlık ve istikbâlinin teminatıdır. Bu inançla Türk istikbâlinin sahibi, Türk istiklâlinin yılmaz bekçisi olan Türk gençliği de elbette milli ohassasiyet ve ihtimamın başlıca konusu olacaktır. Bu, apaçık bir hakikat ve liayati bir zaruret olduğu halde yakın geçmişin iktidarları her meselede olduğu gibi gençlik meselesin- de de acz, gaflet ve delâlet içerisinde bulunmuşlardır. Milletin gözbebeği olan gençliğin hiçbir meselesine ciddiyetle el atılmamış maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap verilememiştir. Türk Genci nesiller boyunca milli bir ülküden mahrum bırakılmıştır. Hiçbir ahlâk endişesi taşımayan, alabildiğine maddeci görüşler içerisinde ruhi, zihni, manevi bir kısırlaşmaya terkedilmiştir. Milli bir ülküden, müsbet bir imanın aydınlığından yoksun gönüller hergün biraz daha katılaşmış, çoraklaşmıştır. 

9. Ekim. 1973 Salı günü Milliyetçi Hareket Partisi Gençlik Kolları adına Ramiz Ongun'un yapmış olduğu radyo konuşmasıdır. i 
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Milli bünyemize uymayan eğitim sisteminin kendi öz değer ve kaynaklarından mahrum bıraktığı Türk gençliği, her türlü yabancı akımın açık bir pazarı haline getirilmiştir. Bunun en büyük sebebi gençliğimize kendi öz dilini, tarihini ve dinini öğretmeyen eğtim düzenidir. - İktidarların sonu tehlikeli olan bu gidişe seyirci kalmaları, hatta dolaylı o'arak yardımcı olmaları gençliğimizi, ya kökü dışarda komünist fikirlerin uşağı yapmış, ya da ne olduğu belirsiz, nemelâzımcı, ruhsuz, eyyamcı bir kitle haline getirmiştir. Böylece Türk Milleti'nin geleceği, kendi milletinden kopuk, yozlaşmış bir nesle terkedilmek istenmektedir. İşte kendi tarihini inkâr eden, hatta anababasıyla alay ederek onları hakir gören bir kısım gençlik bunun bir işaretidir. 


Türk Gençliğini manevi bir boşluğa, ruhi bir buhrana sürüklemenin baş sorumlusu her türlü milli felâket ve fesadın ana mihrakı olan Cumhuriyet Halk Partisi, 1960 öncesinden itibaren kendi eseri olan Şaşırtılmış gençliği hasis parti menfaatlerinin emrinde daima kullanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi mektebinde milli odeğerlere düşmanlık, kanunsuzluk ve anarşi stajını tamamlayan bu gençler, bılhassa 1965' den sonra son Türk Devletini yıkmak gayesinin aletleri olmak üzere komünistlerce devralındı. Komünist kontrolüne giren gençler Cumhuriyet Halk Partisinde başladıkları devlet Yyıkıcılığı ve Türk düşmanlığı eğitimlerini, Filistin gerilla. kamplarında ikmal ettiler, Lenin, Mao, ve Guevera gibi komünist liderlerine tapar hale geldiler. Cumhuriyet Halk Pertisi'nin koruyucu kanatlarını ve alenen komünist olduğu. için kapatılan T.İ.2.'nin sosyalizm maskesini kendilerine siper ederek devletimizi yıkmağa doğru adım adım ilerlediler. Basında, . Üniversitede ve Parlementoda fikir babaları, taktik hocaları, eylem rehberleri vardı. Üniversiteyi hareket üssü ve silâh deposu yaparak son kızıl zafer taarruzuna hazırlandılar. İşgaller, boykotlar ve soygunlarla talimlerini tamamladılar. 


Kendilerinden olmayanları ünivers'telere almadılar ve komünizmden başka hiçbir fikre hayat hakkı tanımadılar. Devlete ve millete bağlı milliyetçi gençleri okullarında esir ettiler, ülkücü gençlerin ölümüyle sonuçlanan kanlı cinayetler işiediler, Üniversite yöneticileri onlara teslim olmuş, iktidar ise seyirci idi. Artık ülkücü gençlik, iktidar ve üniversite yönetiminden umudunu kesmiş, okullarına girebil mek, hatta yasıyabilmek için meşru müdafaa içerisinde bulunuyordu. Komünistlerin saatlerce süren silâhlı çatışmalarına ve caddelere taşmış hareketlerine seyirci kalan iktidar, «Sokaklar yürümekle aşın: maz.» «Her demokraside bu kadar anarşi olur» diyerek geleceği görmezlikten geliyor ve ehliyetsizliğini tescil ediyor, buna mukabil ülkücüleri ezebilmek için her çareye başvurmaktan da geri kalmıyordu. Komünistler içten ve dıştan büyük destek görüyorlar ve devletimizi yıkabilmek için her türlü “mkâna sahip bulunuyorlardı. Ancak bu imkânlarından da daha büyük bir destekleri vardı ki, o da, zamanın gafil, âciz, yüreksiz kâğıttan Adalet Parti iktidarıydı. İşte böyle bir ortamda varlığı tartışılan Adalet Parti iktidarı, zaten 12 Mart'tan önce bitmiş, fonksiyonunu kaybetmişti. 


- Devletimizin yıkılmasını o seyretmekten başka birşey. yapamayan bu iktidar, kendi vatandaşlarının olduğu - kadar, teminatı Türk Devleti olan yabancı devlet temsilcilerinin de can ve mal emniyetini koruyamaz, devlet dairelerine söz geçiremez durumdaydı. Çoğunluğuna rağmen kanun çıkaramaz, mevdut kanunları uygulayamaz, sınırlarımızdan devletimizi .yıkinak üzere kolayca“'geçen: casus ve kızı! eşi kiya: sürülerine engâl olamaz durumdayaı, Komünist 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ler ve fesat ocakları böyle bir aciz iktidarı kendi emellerinin tahakkuku için en uygun fırsat saydılar. 
Fakat bilemedikleri bir husus vardı: Türk Milleti, benliğini kaybetmiş üniversite çevrelerinden; Türk Gençliği, satılmış komünist militanlarından ibaret değildi. Ve milletimizin kaderi samimiyetsiz, korkak ve menfaatçı bir iktidarın insafına terkedilmemişti. 


İktidarın aczi ve muhalefetin yıkıcılığı, ülkücü Türk Gençliğini meşru müdafaya ve milii menfaatlerimizi korumaya mecbur ediyordu. Fakat bu ülkücü gençler komünistlerin sahip oldukları (desteklerin hiçbirisine sahip değildiler. Üstelik bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi akla hayale gelmedik yalan ve iftirayı reva görürken; diğer. taraftan iktidar ülkücü gençlerin devlet sevgisi ve kanun sevgisini istismar ederek, komünistlere karşı gösteremediği otoriteyi zalimce işkenceler halinde ülkücüler üzerinde deniyordu. Anarşi çıkaran komünist sürülerini takip etmezken, polis, milliyetçi dernek ve teşekkülleri basarak her türlü işkenceyi yapmaktan geri kalmıyordu. Komünistlerin teker teker şehit ettikleri Ruhi Kılıçkıran, Süleyman Özmen, Yusuf İmsmoğlu, Dur sun Önkuzu ve diğer ülkücülerin katilleri serbestçe gezer ve eylemlerine devam ederken, iktidar bu olayların hesabını vermemek için yeni tertipler peşinde koşuyordu. 


Buna rağmen ülkücü gençlik yılmadı. gerilemedi, sarsılmadı. Korkaklar, yufka yürekliler, para babaları, miskinliğin adını tevekkül koyanlar vatan ve milletin kaderine seyirci kalırken ülkücüler, 12 Mart'ta kahraman ordumuz duruma el koyuncaya kadar mücadelesine devam etti. 


Sayısı yarım milyona yaklaşan ve Türk Gençliğinin tek temsilcisi ülkücü gençliği gayri milli eğitim düzeni yetiştirmedi. Bizi komünistlere fidelik hizmeti gören Cumhuriyet Halk Partisi ocakları eğitmedi. 
Süleyman Demirel iktidarı düşmanlık ederek azmimizi bilemekten başka birşey vermedi. Bizim ilham ve hız kaynağımız, milletimizin mukaddes varlığı, vatana vücut veren şehitleri, engin tarihi ve büyük medeniyetidir. Bu milli gurur ve şuuru, Milliyetçi Hareket bayrağını taşıyan ağabeylerimizden aldık. Herşe- ye rağmen sana bağlı kalmayı, dostunu dost, düşmanını düşman bilmeyi Milliyetçi Hareket cephesinde öğrendik. Milliyetçi Hareket gençliğe kendi öz değerlerini öğreten ve yaşatan bir milli okul vazifesi görmüştür. İşte senin ülkücü Türk gençliğin Türk'ün son bağımsız kalesi olan Türkiye'yi yükseltme ve yüceltme düşüncesinden başka hiçbir yabancı kültüre itibar etmemiştir. Iktidarların yıllardanberi yapamadıkları fakat yapmak mecburiyetinde oldukları mik liyetçi nesiller yetiştirme vazifesini, Milliyetçi Hareket bütün imkânsızlıklara rağmen büyük bir başarıyla yerine getirmiştir. Bu gençlik Türk Milleti'nin geleceğinin en büyük teminatıdır. Gençliğin milliyetçi fikirlerle oyetişmesi ovatanseverleri (sevindirirken, umudunu: dışarıya bağlamış: olanları telâşlandırmak: tadır. 


Daha' önce aşırı sağ- aşırı sol teranesiyle ülkücü gençliği marksist devgençle bir ve aynı gösterme, gayretlerinin samimiyetsizliği, 12 Mart muhtırası ile bir kere daha ortaya çıkmıştır. 12 Mart'tan bu yana komünistler, daha önce ülkücüler üzerine çevirdikleri namluları, yalan ve iftirayı 12 Mart'tan sonra bu defa silâhlı kuvvetlerimiz üzerine çevirdiler. Milyonlara mal olan gemilerimizi tahrip ediyor, uçak kaçırıyor, adam öldürüyor ve şerefli ordumuza karşı alenen, savaş ilân ediyorlardı. Bütün bu olanlara rağmen, hâlâ. bazı maksatlı siyasiler, milletimiz adına minnet duymaları gereken ülkücü Türk gençliğini tahrik ve tahkir etmeye, 12 Mart öncesinin silâhlı 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komünist militanlarını aratmıyacak şekilde yalan ve iftüra kampanyasını yürütmeğe devam etmektedir: Bunlar hakkındaki hükmü yüce milletimiz elbette verecektir. 


Milletimizin her türlü engeli kısa zzmanda aşarak yücelme ve yükselmesi ülküsüne gönül vermiş ülkücü, yiğit genç kardeşlerim. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da devletimize ve kanunlara saygılı, milli bütünlüğümüz ve milli menfaatlerimiz üzerinden taviz vermeden, yılmadan, bıkmadan, Milliyetçi Büyük Türkiye'yi kurma idealine adım adım yaklaşmanın umudu ve inancı içerisindeyiz. 


i 

Bu mücadele, Türk Milleti'ni her türlü gerilik, fakirlik, cehalet hastalığından kurtararak dünyanın en ileri milletleri seviyesine. getirme (mücadelesidir. 
Milli Devleti, Güçlü ve Milliyetçi İktidarı kurma mücadelesidir. 


Analar, babalar, bacılar, gardaşlar, topyekün Türk Milleti sizi kendi özünüze, kendi ohareketiniz olan Milliyetçi Hareket'in üç hilâlli bayrağı altına e ğırıyoruz. 


“ Yaşasın Yüzmilyonluk ilim ve teknikte en ileri, kuvvetli, kudretli, milliyetçi Büyük Türkiye idealit.. 
Yaşasın onun varlığı için mücadele eden yiğit ülkücü Türk gençleri!... : 


TANRI TÜRK'Ü KORUSUN. 
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Dinle ve Hatırla İ 


SADİ SOMUNCUOĞLU i 
MHP. Genet İdare Kurulu Üyesi 


BÜYÜK TÜRK MİLLETİ, 


Mukaddes emaneti vereceğin kimseleri seçmek üzere sandık başına gitmeden önce, bir an için, geçmişe dön ve Milli Mücadele yıllarını düşün. İmparatorluğun yıkılmış, her karış toprağını kanınla suladığın vatanın bölüşülmüştü. Ama kurtulacaktın! Het sayfasını zaferlerle süslediğin tarih sahnesinden çekilmen mümkün değildi. Yüce Tanrının Türk'süz bir dünyaya . 'izin vermeyeceğini biliyordun. Atalarının buyruğu kesindi. Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe' ilini ve töreni kimse bozamazdı. Silâ: hının azlığına bakmadan, yiğitliğini konuşturdun! Ekmeğinin yokluğuna aldırmadın, yüreğinin büyüklüğünce döğüştün! Muhteşem bir destan yazdın. Boynuna geçirilmek istenen kölelik zincirlerini parça parça ettin! Sana, «Hasta adam» demişlerdi, iyileştin! Sana öleceksin gibi bakmışlar, mirasını paylaşmağa hazırlanmışlardı, dirildin. Bugün, yeniden kurduğun devlet, ellinci yaşını bitirmek üzeredir. Ama yine düş: manların var. Hem de eskisiriden daha çok, daha 


10. Ekim. 1973 Çarşamba günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Sadi Somuncuoğlu”- nun radyoda yaptığı konuşmadır. 


113 


kuvvetli, daha kurnaz ve daha merhametsiz düşmanlar. Dışardan beslenen içerden korunan ihanet çeteleri kurulmuştur. Çoğunu tanıyorsun göremediklerini seziyorsun! Fakat, iktidar emanetini verdiklerin düşmanlarının çoğunu tanımıyor, tanıdıklarını yenemiyor. 


Moskof belası yeni bir kılığa girdi. Çarlık Rusya'nın Türklüğü avlamak için kurduğu tuzağın adını değiştirdiler, komünizm dediler. Sıktığın zaman Ş€- hitlerin kanının fışkıracağı bu topraklarda, yabanın Markşçıları türedi. Moskofun Lenincileri çalım sattı, çocuklarına kurşun sıktı, her tarafa kombalar at tı, nice günahsızın canını yaktı. Hedefleri belli idi. 
Devletini yıkmak, Sovyetler. Birliğine. bağlı bir kölelik düzeni getirmek istiyorlardı. Ne yapmağa çalıştıkların yalnız bir sen, bir Şanlı ordun, bir de Milliyetçi Hareketin bayrağı altında toplanan ülkücü evlâtların biliyordu. | 


Lenin'in Deli Petro'dan, Stalin'in korkunç İvan” dan hiç farkı yoktu. Marks'ın o esrarkeşleri, Hasan Sabbah'ın haşhaşçılarından ilham almışlardı: İkisi-'de cennet vadediyor ve oltalarına takılan zavallılar “ce: hennem ateşinde yanarken, keyiflerinden çıldırarak gülüyorlardı! | 


“Ey Türk Milleti; 


“©. Dinle ve hatırla: İhanet çetelerinin maskesi 3-4 yıl önce tamamen düştü. Sen, atalarından geçen emsalsiz bir sezgi gücünle, düşmanlarını tanımakta hiç geçikmedin. İktidar emanetini verdiklerinden iha: net .kaynaklatının kurutulmasını istedin; başlarının ezilmesini bekledin. Seçtiklerinin -sana-. lâyık -olmadıklarını görerek. üzüldün. Umutsuzluğa. kapıldın. İşte'o zaman bir Bozkurt yol gösterdi, İkinci Ergenekon doğdu. Tarihine: sevdalı, töresine bağlı ülkücü 


114 


yavruların, meydanı komunist sürüsüne (bırakmadı; Sultan Alparslan'ın. yiğitlerini aratmayan bir imanla, çetin bir mücadeleye girdi. Öldüler; rütbelerin en büyüğü olan şehitliği kazandılar. Yararlı verdiler, yokluktan doğan acıların her türlüsüne kstlandılar ve ülkülerine baş koymanın ulaşılmaz hazzını yaşamakta teselli buldular. Oy vererek getirdiklerin, mücadeleye karışmadı. Seni yaşatmak için ölenleri korumadı, seni öldürmek için varanları oseyretti... Sanki, yabancı bir ülkeden gelmiş gibi idiler. Ya tehlikenin büyüklüğünü göremiyor, yahut önlemeğe güçleri yetmediğinden gözlerini kapamayı tercih (o ediyorlardı. 
Memleket, dönüşü olmayan bir uçuruma doğru adeta koşuyordu. Ve iktidarın geçici (sahipler; seni kahrından çatlatacak bir kayıtsızlık içinde hızla yaklaşan tehlikeyi hiç umursamıyor, demokrasinin icaplarından aşırı uçların çatışmasından, kendilerinin de tarafsız bir hakem gibi davranmaları gerektiğinden söz ediyorlardı. Nihayet son umudun daima güvendiğin Türk Silâhlı Kuvvetleri harekete geçti; 12 Mart muhtırası verildi. Ülkücü gençlerin de nöbeti Mehmetçiğe devretti. İhanet çetesinin. görünen başlarından bir kısmı ezilmiştir. Yazık ki, sivil iktidarlar, sıkıyönetimin uyanıklığını gösteremedi; nifak tohumlarının ekildiği bataklıkları kurutamadı. 


Büyük Türk Milleti, 


Törenin bozulmamasını istiyorsun, Türk adını dünya durdukça yaşatmak azmindesin. Türklük gurur ve şuuruna, İslâm ahlâk ve faziletine dayanan mübarek ocağının sönmemesi için canını bile vermeğe hazırsın! 


Karar senindir. 14 Ekim gthü daha önce denediklerini artık seçmeyeceksin! Atalarının buyruğuna uyacaksin, vicdaninıri emrini dinliyeceksin ve oylarının buyruğuna Uyacaksın, vicdanının erarini dinliyeceksin ve oylarını, hayatın bütün güzeliiklerini sende, senin tarihinde, senin inancında, senin kültür değerlerinde bulan Milliyetçi Hareket Partisinin ülkücü adaylarına vereceksin! 


Türk Milleti, 


Aziz varlığına yönelmiş tehlikelerin komünizmden ibaret olmadığını elbette biliyorsun. Yurt dışındaki çeşitli merkezleri değişik, ama menfaatlerine uygun sebeplerden ötürü (o körükledikleri bir fesad ocağının varlığından elbette haberdarsın! Adının önemi yoktur. Bölgecililik veya bölücülük hep aynı kapr- ya çıkar. Dokuzyüz yıl birlikte yaşadığın; soyca, dince, kültürce ve gelenekce öz varlığından asla ayırmadığın bir zümreyi bağrından koparmak, bütünlüğünü bozmak, vatanını bölmek istiyorlar. Açık ve gizli düşmanların arasında tam bir haçlı ittifakı vardır. 
Seçerek iktidara getirdiklerin, diğer konularda olduğu gibi, bölgecilik tehlikesine karşı da ne yapılması gerektiğini tesbit edememişlerdir. Hatta, oy kazanma hırsı yüzünden, yetkili güvenlik makamlarının uyarmalarına aldırmadan, zararlı faaliyette bulundukları bilinen bazı kimselerin, partilerin himayesi altında, 
daha çok güçlenmelerine imkân vermişlerdir. 14 
Ekim seçimlerinde, senden iktidar isteyen başka bir partinin Genel Başkanı da, «Türkiye Halklarısndan bahs açmağa cesaret edebiliyor, ihanet merkezleri- nin yıkıcı propogandasına sermaye oluyor! Türkiye'- de tek bir halkın yaşadığını, adına da Türk Milleti dendiğini unutanlar çıkınca, vatan-millet-.man ve devlet yolunda can vermiş atalarını hatırlayacak, birliğine kasteden uğursuzları susturacaksın Duygularını düşüncelerini özlemlerini ve ülkülerini paylaşan Milliyetçi. Hareket Partisi'nin yanında olacaksın. Milliyetçi Hareket Partisi'nin inandığı ölçülere göre, başka bir soya mensubiyet şuuru taşımayan, başka bir millete hizmet peşinde koşmayan her insan Türktür; sevilmeye, sayılmağa, korunmağa, ve yi:kseltilmeğe hakkı vardır. En doğru bakışın ancak böyle olacağını senden öğrendik. Millet bütünlüğüne düşman olanların, son bağımsız devletini yıkmak isteyenlerin yaşatılmaması gerektiğini öğreten yine sensin. 


Verdiğin derslere ömür boyu bağlı kalanların safındaki yerini alacaksın. Varlığını sürdürmenin başta gelen şartını bilmeyenlere, sırf daha iyi yaşamak için siyaset yapanlara, senden önce, senin birliğinden, huzurundan, büyük hedeflerinden ve yüce ülkülerinden önce batasıca nefislerini düşünenlere haddini bildireceksin. Bölgecilik ve bölücülük ihanetine düşenler, bir anayı öz yavrusundan ayırmaya yeltenenlerden daha alçaktırlar. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki evlâtların, bu konuda da, diğer siyasetçilerin hepsinden daha bilgili, daha hazırl.klı ve daha güçlüdürler. 


Büyük Türk Milleti, 


Bugün aziz varlığını tehdit eden ve yarın karşına çıkacak tehlikeleri birer birer saysam, ihanet çetelerini uzun uzun anlatsam, hiç bitiremem! Zaten hepsini tanıyor, herşeyi biliyorsun. Ya!tnız maddeci kapitalizmin sömürücü tuzağına düşürmesi sonunda, 
1969 seçimlerinde verdiğin oylarla iktidara getirdiklerinin can kurtaran simidi gibi sarıldıkiarı ortak pazardan söz edeceğim. Ortak Pazar, iktisadça kalkınmamızın vazgeçilmez şartı olan sanayileşmemizi geciktirecektir. Hatta, batı taklitçisi iktidarara izin verirsen tamamen imkânsız kılacaktır. Arifsin. Hikmet sahibisin, bir tek misal yeterA'Çocuklarının bir günlük emeğini Avrupalı ortaklarının iki saatlık çalışması karşılığında satacaksın; 4 saatlik alın terin boşa 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akacak. Senin yoksulluğun gittikçe artacak, ortaklarının cüzdanı şişecek. Atan Bilge Kağan'ın yakındığı günlere döneceksin: Hanım kızların hizmetçi, bey oğulların uşak olacak! Milliyetçi Hareket Partisini iktidara getirirsen, Ortak Pazar bataklığından mutlâka çıkacaksın. Böylece hem el kapılarında ekmek aramayacak, hem de öz değerlerini horlayan yabancı bir kültürün sömürgesi olmaktan kurtulacaksın. 


Türk Milleti; bir zaman bileği bükülmez, yüreğinin zenginliğine erişilmez bahadırların, alperenlerin, dervişgazilerin, akıncıların vardı. Bugün de atalarının izinden ayrılmayan, adını hep yüce tutmak, varlığını kıyamdte kadar yaşatmak için yeminli Milliyetçi Hareket Partisi var, ülkücü yiğit Bozkurtların var. İyice dinle ve düşün! 14 Ekim seçimleri bulunmaz bir fırsattır. Oyunun değerini bil. Düşmanlarını sevindirmeyeceksen. Sevenlerini dövündürmeyeceksen! Kararını ver, özüne dön! 

ALLAH yardımcın olsun 
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Devleti Muktedir Kılacağız 


ALPARSLAN TÜRKEŞ 
MHP. Genel Başkanı 


Muhterem Vatandaşlarım, 


Türkiye Cumhuriyet kurulalı elli yıl olmuştur. Elli yıl, bir milletin hayatında uzun bir devredir. Elli yılda, memleketin bütün dertleri çözümlenebilir ve yurdumuz en ileri, kalkınmış bir ülke durumuna gelebilirdi. Dünya üzerinde, değil elli yıl, otuz, kırk yılda bütün meselelerini hallederek, ileri milletler safına geçmiş bir çok devletler vardır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ellinci yılını o doldurduğu. bu günlerde, elli yıl önceki dertleri azalmamış, aksine çoğalmış olarak devam etmektedir. Durumumuzu daha iyi anlatmak için komşumuz olan iki memleketle kısa bir kıyaslama yapacağım. Bugün Türkiye'de y.lda kişi başına düşen elektrik üretimi 230 kilovattır. Yunanistan'da ise 975 kilowattır, Bulgaristan'da da 2045 kilowattır. Türkiye'nin, Yunanistan ve Bulgaristan'dan dahi geri kalmış olmasının sebebi, geçmiş. iktidarların, bilgisizliği, (o gayretsizliği ve kendi rahatlarını, milletin varlığının üstünde tutmuş olmalarıdır. 


11. Ekim. 1973 Perşembe günü Milliyetçi Hareket 


Partisi Genel Başkanı Alparslan. Türkeş'in Radyo'da yaptığı konuşmadır. > we vx e 
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Aziz Vatandaşlarım, 


İnsanlar ve milletler ülkü ve inançla yaşarlar. 
Ülküsüz insan çamurdan farksızdır. İdeal ve imandan yoksun olan toplumlar, büyük hamleler yapamazlar ve büyük hedeflere yönelemezler. 


Türkiye'nin hızla kalkınabilmesi ve çağlar üzerinden atlayarak uzay ve atom çağına yetişmesi, ancak milli ülkülerin. uyandırılması ve ruhlarda tutuşturulması ile mümkündür. Milliyetçi Hareket Partisikalkınma çabalarında milli ülkülerin verdiği çoşkunluk ve tatmine özel ve üstün bir yer vermeyi zorunlu sayar. 


Sevgili Yurttaşlarım, 


Türk Milleti her türlü refah ve mutluluğa en ziyade hakkı olan bir millettir. 


Kalkınmamızın temel amacı Türk Miletinin ve Türk Devletinin bekasını sürekli kılmaktır, 


Bu, Türk Devletini muktedir, Türkleri mutlu kılmakla ulaşılacak bir amaçtır. 


Ne kişilerin mutsuz olduğu Sovvet Rusya gibi muktedir, ne de söz gelimi İşviçre ve Danimarka gibi kişilerin müreffeh. fakat devletin güçsüz olduğu bir toplum, kalkınma modelimiz olamaz. 


Millet ve Devletin varlığını tehdit eden iç ve dış tehlikelerden korunmanın maddeten kuvvetli ve muktedir; manen birlik ve karşılıklı anlayıs havası içinde olmak gibi iki temel şartı vardır. Bundan dolayı milli kalkınmayı maddi ve manevi iki ayağa oturtmak zaruridir. Milliyetçi Hareket Partisi temelinde fazilet ve değerlerini düşünme duygusunun yer olmadığı her türlü ekonomik faaliyetin sosyal felâketle sonuçlanabileceğini belirtmeyi görev sayar. 
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Kalkınmada amaç ve gösterge sadece gayri safi milli hasılanın arttırılması değil sosyal tatminin yük- 
'seltilmesidir. Bu, üretim hacminin arttır'Imasıyla birlikte gelir dağılımının iyileştirilmesini gerekli kılar. 


Gelir dağılımının iyileştirilmesi, hem ferdi yaratıcı güçlerin harekete getirilmesini sağladığı, hem- de sosyal tatmini artırarak sosyal barışa ortam hazırladığı için kalkınma çabalarında daima gözönünde tutulması gereken önemli bir araç ve amaçtır. 


Devletin güçlü ve muktedir kılınması milli kayakların, tüketim malları üretiminden üretim malları üretimine kaydırılmasını gerektirebilir ve neticede özel tüketimin azaltılması ve maddi tatminin sınırlanmasıyla sonuçlanabilir. 


Bu sınırlama ise milli ülkülerin gerçekleşme yolunda olmasının verdiği çoşkunlukla giderilir. 


Milli kültürün hâkim olmadığı bir çevrede milli kalkınma çabalarının başarıya ulaşması beklenemez. 


Milli ülküler sadece ulaşılması gereken kutsal hedef değil aynı zamanda milli güç ve potansiyeli harekete getirmiye yarıyan en büyük bir araçtır. 


Milliyetçi Hareket Partisi servet ve gelirleri çok farklı gurup ve bölgelerin varlığının, belirli bir roktadan sonra düşük gelirli sınıflarda öbürleri aleyhine bir hased duygusu yaratabileceğini kabul eder. 


Milli bütünlük ve bekaya her şeyden üstün değer veren Milliyetçi Hareket Partisi her türlü nifak ve hased duygularının kaynağını kurutmaya kararlı olduğu için sınıflar ve bölgeler arası farklılıkların amme vicdanını rencide eden bir düzeye ulaşmasını önliyecektir. 
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Milli kalkınmada milli emek, teşebbüs ve sermayenin seferber edilmesi esastır. Milli sermaye ve teşebbüsün, mili emeğin daha büyük bir bölümünü harekete getirmesini sağlıyan çözümler milli kalkınmada öncelik alır. Milliyetçi Hareket Partisi ekonomik büyümeyi çabuklaştıran, gelir dağılımını iyileştiren bu çözümün gerçekleştirilmesinde kooperatifcilik hareketinin, küçük tasarrufları teminat altına alan halka açık Şirketlerin özel bir yeri olacağına inanır. 


Milliyetçi Hareket Partisi vatandaşın ne üstünde, ne altında fakat onun yanında bir idare kuracaktır. 

Li 

Aziz Vatandaşlarım, 


Kalkınmanın temeli (o sanayileşmektir. Bu «Türk .Milleti ve Devletinin ebediyete kadar yaşatılması» temel ülküsünün zorunlu bir sonucudur. 


Milliyetçi Hareket Partisi sanayileşme ülküsünün muayyen gurupların yararına yönetitmesini önliyen kesin tedbirlerin alınmasını zaruri görür. 


Sanayileşmede uçak-tank füze ve nükleer silâhların hepsini kavrıyan milli savunma sanayii ile ağır, ayrıca inşaat ve ziraat traktörlerini, her nevi fabrikaları ihtiva eden, üretim malları sanayiine özel ağırlık verilecek; bu yolda devlet her türlü fedakârlığa katlanacaktır. 


İmalât ve özellikle gıda sanayii alanı prensip olarak özel teşebbüse terkedilecek ve gerekli devlet desteği sağlanacaktır. 


Milliytçi Hareket Partisi bu günkü dağınıklığı içinde tarım kuruluşlarının Türk tarımında beklenen ve olağan olan gelişmeyi sağlıyamayacaklarına kesinlikle inanmaktadır. <N 
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“Tarım alanında. gelişmenin ilk şartı tarım kuru: (uşlarını, kanunun gerektirdiği - bütünlük içinde bir dinamizme kavuşturmaktır. 


Bugünkü. yönetimiyle Türk tarımı, topraklarını kabiliyetlerine göre üretime tahsisi imkânından yok: sun ve dış pazarların isteklerine mahkü'ndur. Ayrıca pazar etüdleri gereğince yapılamadığı ıçin tarimsal gelişme imkânları peşinen sınırlıdır. 


Milliyetçi Hareket (Partisi uzun dönemde Türk tarımını, pazar şartlarını olduğu gibi kabul etmek zaruretinden kurtararak, toprakların gerektirdiği üretim yapısına uygun pazara sahip olma imkânına kavuşturacaktır. 


Tarımsal kalkınmada sulama ilk ve asgari şarttir. Bugünkü yapısıyla sulamayla ilgili kululuşlar ağır ve pahalı işlemekte, çiftçi imkânlarını harekete getirmede gereken başarıya ulaşamamaktadır. 


Milliyetçi Hareket Partisi belirli büyüklükte kilit projelere ağırlık vererek küçük sulamaların halk iştirakiyle gerçekleştirilmesini sağlıyacaktır. 


Milliyetçi Hareket Partisi hayvancılık meselenin temelinde mer'alardaki düzensizliğin yer aldığına ve bu sektörle ilgili bir politikanın yokluğuna inanır. 


Milliyetçi Hareket Partisi Orman servetlerimizin gereği gibi değerlendirilmediğini kabul eder ve ağaçlandırma çalışmalarının hızlandırılarak erezyonun önlenmesine öncelik verecektir. 


Milliyetçi Hareket Partisi, , toprak reformunda maliyeti düşük alternatiflerin varlığına ve son tasarıyla getirilen yolun işlemiyeceğine inancını belirtir. 


Milliyetçi Hareket Partisi kalkınmanın mekanik bir usulle değil, büyük bir milli çoşkunluk ve inançia gerçekleştirilecek bir kadro meselesi olduğuna; mevcut ve ülkeyi birkaç kere kurtarabilecek bir kadronun küstürüldüğüne ve diğer ülkelerin kalkınmalarında görev almaya itildikleri gerçeğine işaret eder. 
Bunu önleyici her türlü ve kesin tedbivleri alacağını her daldan bütün Türk teknisyen ve aydınlarına taahhüt eder. 


Aziz Vatandaşlarım, 


Milliyetçi Hareket Partisi, ülkü, inanç, cesaret ve teğebbüsle, azimle hamleler çağını eçacaktır. 


Türk Milletini, refahın, bolluğun, huzur ve mutluluğun kanat çırptığı yeni aydınlık ufuklara götüreceğiz. Bize destek olmanızı diler, saygılar sunarım. 


TANRI TÜRK'Ü KORUSUN. 
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- Tezatlar Diyarı 


H. FARUK AKKÜLAH 
MHP. Genel Başkan Yardımcısı 


Ölümsüz Türk Milleti! 


Bize hayat... Bize heyecân... Bize güç verdiniz... 


Bizler, Edirne'den Kars'a kadar, taşıyla,: toprağıyla kan ve barut, alın teri ve emek kokan Anadolu" mun kem tâlihine tâlibiz... 


Bu toprağın çocuğu, bu toprağı vatan yapmak için yedi düvelle döğüştü. 


Nizâm-ı âlem dâvasını bayrak edinin. Kırım'dan-Viyana'ya Cezayir'den Yemen'e kadar et koşturdu. 
Karadeniz'i, Akdeniz'i birer TÜRK GÖLÜ hâline getirdi... 


. Bu kutsi savaşlardan sonra kumandanları ona «CÜNDULLAH» «ALLAHIN ASKERİ» adını verdi. Ve onları isimlerin en yücesi ile tebcil etti, «MEHMET-CİK» dedi. Hakikatta her biri birer MEHMETÇİK olmaya can atan bu vatanın çocukları, bir yandan MÜ: DAFAA-NEFS diğer yandan NİZAM-| ALEM için asır- 


12. Ekim. 1973 Cuma Günü Milliyetçi Hareket 


Partisi Benel Başkan Yardımcısı H. Faruk AKKÜ-LAH'ın Radyoda yaptığı konuşmadır. 
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lık düşmanlara karşı ölüm-kalım mücadelesi verdi... 
KAN verdi... 


15. asırda TUNA hudutlarını bekleyen OMİHAL OĞLU GAZİ ALİ BEĞ, 


«EĞER DEF OLMAZSA BU BELİYYE 
NE İZNİK KALA NE KOSTANTİNİYYE» 


derken, Türlü düşmanlarımıza karşı nasıl bir ölümkalım mücadelesi verdiğini dile getiriyordu. 


Asırlarca Türk'ün demir bileğini bükemeyen düşmanlarımız, kaleyi içten fethetmek gayesiyle başka plânlar hazırladılar... MERTÇE cepheden gelemeyernler, arkadan vurmak istediler. Böylece GAZA imeydanlarında mağlüp edilmeyen VATAN SOCUKLARI, başka bir imhâ plânı ile karşı karşıya kaldı.. 


Tanınmış devlet adamı. LORD GÜRZON, Lordlar Kamarası'nda yaptığı konuşmada «TÜRKLERİ MAĞ-LUP ETMENİN TEK YOLU, ONLARIN MANEVİ DEĞER-LERİNİ İMHA ETMEKLE MÜMKÜNDÜR» diyordu. 


Bunun için, bu vatana ÇANAKKALE'mden, İzmir im,  Çukurova'm, Kahramanmaraş'ım; Gaziantep'i im, Kars'ım, ARDAHAN'ımdan giremeyen müstevli ordusu şu anda topsuz, tüfeksiz, yanımda, yakınımda, evimde, aile ocağımda, MEKTEBİMDE, ÜNİVERSİ-TEMDE, dairemde, - politikamda, iktisadi hayatımın içindedir. 


, Bunun için çarşıda 'esnaf; fabrikada fabrikatör, İşçi; Üniversitede HOCA, mektepte, talebe, dairede âmir, benden ayrıdır. 


: Bunun için ADALET sokakta, Ünive-site işgalde, fabrika Ki ei KORKAK, MABED ÖKSÜZ: 
DÜR!.. i 
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Bunun için kendi kaderlerine terkedilmiş vatan e 15 milyon hâlâ çıplak ayakıa yere basmakta.. , , 


Hâlâ tek İHRAÇ aailiniiz, vatanımın li Sanki üstümüzde bir işgâl sürüsü var. 


Bu sürünün, dünyayı işgal ile meşgui SİYONİST, MARKSİST, MAOCU KÜLTÜR SÜRÜLERİNİN benden kopardıkları eyyamcı, DUYGUSÜZ, düşüncesiz, şahsiyetsiz, MUKALLİT, KOZMOPOLİTLERİN teşkil ettikleri VATANSIZLAR topluluğudur... 


Bunlar, bu vatan maddi ve manevi :zdırapla kıvranırken, CENAB-I ALLAH'ın ŞEHİTLİK mertebesine “yükselttiği ve AKİF merhumun 


o «BEDR'İN ASLANLARI ANCAK BU KADAR ai 
U İDİ» 


diye tebcil ettiği ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ" ni anmaya gidiyoruz diye KADEŞ VAPURUNDAKİ HİLALLİ BAY-RAĞIMIN yerine paçavrasını sırf bu Millete hakaret.. 
Sırf ŞEHİDİME HÜRMETSİZLİK olsun diye BAYRAK DİREĞİ'ne asanlar!... 


Bunlar, MEFAHİRİMİZE nemz olan tarihi BEYA-ZIT KULESİNE kanımla resmettiğim HİLALIM yerine KIZIL BAYRAK çekenler.... 


Bunlar, İzmir'imde zeytinyağına PARAFİN katarak Milli HAYSİYET VE İKTİSADIMIZI undaklayanlar!.. 


, Bunlar, İSTANBUL'da kızının . evlerdiği geceyi ilân için 70 bin liralık havâi fişek atan ve oğlu KO-HEN'in yaş gününde boyunca pasta kesenlerdir.. 
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, BİZİM ben pe 


İşte size TEZATLAR DİYARI bir vatan... Dayanabilirsen dayan... Bizi kurtarmaya gelenler, şimdiye kadar sadece benim dış. görünüşümle uğraştınız!... 
Sadece KABUKLA meşgul oldunuz!... Beni sadece BENZETMEYE çalıştınız!... Tek kelime ile, beni BEN-ZETTİNİZ!... Bana, AŞAĞILIK ŞEYLER GİYDİRDİNİZ!.. 
Altı kaval, üstü Şishaneye döndüm. 


. Dar etek, MİNİ ETEK, dar pantolon, DÜŞÜK KE-MER, uzun favori hep SENİN eserin!. 


Şehit doğuran ANAM'ın kazma tutan KINALI EL-LERİNE mankikür; DUA OKUYAN DUDAKLARINA rujlar; YAŞMAKLI BAŞINA ONDULELER geçirdiniz!... 
NAMUSUMU ÇİĞNEDİNİZ 1... IRZIMA GEÇTİNİZ!... 
YUVAMI YIKTINIZ, YUVASIZLARI... 


Benim EFELER DİYARI yurdumda FESTİVALLER düzenleyip BACILARIMA şarap taslarıyla SAKİLİK .yaptırdınız!... Ve sonra HAYSİYETİMİZİ SATTINIZ!... 


Şu SOKAKLARIN KADINI ile KALDIRIMLARIN ÇOCUĞUNUN ruhunda benim dâvâmın ULVİ SANCI-SI barınamaz!.. 


Şu gözlerimize yabancı, OBAMIZA o»rak, RUHU-MUZA DÜŞMAN, âd' kadın > bu toprağı kurtaracak ERKEĞİ DOĞURAMAZ!.. 


İKTİDAR OLANLAR! SİZİ ARIYORUM!... Şimdiye kadar yaptığınız tek şey, ya ölü yüzüne pudra, sürmek veya iskelete kan vermekten ileri geçemez!... 


O halde KOVÖDİS!... NEREYET... NEREYE YOL-DAŞLAR! NEREYE BİRADERLER!... BİZİ NEREYE GÖ-TÜRÜYORSUNUZ?!.... 
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Anam, bacım, kızım, karım, kardaşım, DURUN... 
Bu yollar ÇIKMAZ SOKAKI... 


“Bu GAYR-İ MİLLİ çeteler yataklık eden YA-TALAKLARI... Milletime yeter artık!... Asırlık doksan dokuzluk sabır tesbihini kuru tavan ile kerpiç dam arasında çektirdiğiniz!... 


İKİ ELİMİZ YAKANIZDA, ÇİĞNENEN MİLLİ HAY-SİYETİMİZİN, EZİLEN TÜRK RUHUNUN İNKAR EDİ-LEN TARİHİN, YIKILAN KÜLTÜRÜMÜZÜN ve SÖMÜ-RÜLEN İKTİDAR VARLIĞIMIZIN HESABINI SORACA-ĞIZI... 


Bu Milletin kuvvetinin nereden geldiğini anlamayan AHMAKLARI... Her devirde aldandınız!.. 


Kardeşlerim, 


KİTABIMIZDA müstevliye teslim olmak  yokl... 
Mezbahada kesimini bekleyen bir sürünün tevekkülü, bir bakıma rahatlığı ve zilleti içinde bulunsan dahi, mücadele yolunu ve ŞEREFLİ olanı tercik etmelisin!.. 
Bunun için sana 


«YOL ONUN, VARLIK ONUN, GERİSİ HEP 
ANGARYA YÜZ ÜSTÜ ÇOK SÜRÜNDÜN, AYAĞA 
KALK SAKARYA» diyoruz. 


Büyük Milletim! “ 


ÇALIŞANLARIN HAKLARININ . DAVACISIYIZ!... 


mM GAYRI MİLLİ BİR EKONOMİNİN DÜŞ-MANIYIZI.. 

EKMEK DAVAMIZ ENTERASYONAL; BAYRAK 
ALTINDA DEĞİL, MİLLİ BAYRAK ALTINDA VE HİLÂL-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LLERİN GÖGESİNDE HALEDECEK, KÜLFET VE Nİ-MET DENGESİ KURACAĞIZ!.. 


a BERABER AÇ, TOKSAK BERABER TOK OLACAĞIZ!.. 


MESELELERİMİZİN ÇÖZÜMÜNDE SAHTE İKTİSA- 
Dİ Lame DEĞİL, FİLE VE HAMLEYE İNANE YORUZ!.. 


KİMSE İLE PAZARLIK: YAPMAYACAĞIZI... 


MESELELERİMİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YA ÖLECEK, İKTİDAR OLACAĞIZ, YA İKTİDAR OLACAK SONRA ÖLECEĞİZ?.. KISACASI, CANIMIZ VE KANIMIZ PA-HASINA DA OLSA BU TOPRAĞI VATAN YAPACAK, ÇİĞNENEN MİLLİ HAYSİYETİMİZİN... EZİLEN 'YUR-DUMUZUN, BOZULAN İKTİSADİ HAYATIMIZIN o ve NİHAYET AYAKLAR ALTINDA ÇİĞNENEN TÜRK RUHUNUN HESABINI SORACAĞIZ!... 


KARDEŞLERİM!... 


Ben artık, beni RUH KÖKÜNE götürere beni tekrar CİHAN FATİHİ yapacak, MANEVİ yapımı ve mutlaka, yâra da, ağyâra da şunu diyeceğim: 


HÜR DÜNYANIN GÖBEĞİNE HAK YOL HİLAL YAZACAĞIZ!... 


KUŞLARIN GÖZ BEBEĞİNE HAK YOL HİLAL YA-ZACAĞIZ!I... 


YOLA, AĞACA, PINARA 
ESEN YELE, YAĞAN KARA, 


YAĞMUR YÜKLÜ BULUTLARA HAK YOL HİLAL YAZACAĞIZİ!.. 
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" KOÇ BURÇUNA, YAY BURCUNA 


MİNARELERİN UCUNA HAK YOL HİLAL YAZA. 
CAĞIZI... 


ASKERLERİN MİĞFERİNE 
KAĞNILARIN TEKERİNE 


KAFİRLERİN ESERİNE HAK YOL HİLAL ye CAĞIZ!.. 


ROYANİN YURDUNU, YUVASINI YENİDEN 
KURACAK, İMANLI GÖNÜLLERE GÖNÜLLER DOLU-SU SELAM OLSUN!... 


ÖÜMSÜZ TÜRK MİLLETİ! 
SENİ ALLAH KORUSUN... 


v, 
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Komunizmi ve Sosyalizmi 
Diz Ezeriz 


ALPARSLAN TÜRKEŞ 
MHP. Genel Başkanı 


Muhterem Vatandaşlarım, 


Türk Milleti ikiyüz yıldanberi, yıkıntı, gerileme ve bocalama içindedir. 1919-1923 yılları arasında büyük Atatürk'ün önderliği altında, bir mucize yaratarak Türkiye Cumhuriyetini kurabildik ve daha sonra onun idaresi altında büyük hamleler yaptık. Fakat Atatürk'ten sonra eski hastalıklar geri *epti. Devlet yöneticilerinin bilgisizliği ,inceleme ,soruşturma ve istişareye önem vermemeleri kendi rahal ve menfaatlarını, millet varlığının üstünde tutmaları, Türkiyemizin kalkınmasını geciktirmiş ve önlemiştir. Cumhuriyet kurulalı elli yıl geçmiş olduğu halde, bugün yine geri kalmış millet durumundayız, yoksulluk, teşkilatsızlık ve cehalet içindeyiz. Memleketimizi yönetenler, yeteneksiz, seçtikleri yollar, birer çıkmaz sokak tayin ettikleri hedefleri, kısır ve cüce bulunmaktadır. 4 


13. Ekim. 1973 Cumartesi günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in. Radyo'da. 
yapmış olduğu konuşmadır. 
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Aziz Vatandaşlarım, 


Milletlerin yükselişini, refah ve mutluluğunu sağlayan esaslar özet olarak şunlardır : 


1 — Yüksek manevi inanç sahibi olmak, yüksek 
ahlâk duygusuna ve kuvvetli milliyetçilik şuuruna sahip bulunmak, 


2 — İlim ve teknikte en yükseğe çıxmak ve sanayileşmek, 


3 — Gerek tarımda, gerekse sanayide çağa uygun mbdern, kitlevi çok üretim yapabilmek; 


İşte milletleri yükselten, refahlı yapan, bu ana esaslardır. Türkiye'yi bugüne kadar yönetmiş olan iktidarlar, bu temel gerçeklere göre davranamamışlardır. İleri milletlerle aramızdaki mesafe her geçen gün daha çoğalmakta ve büyümektedir. Yurdumuzun bazı yerleri halen taş çağında, mağara devrinde, bazı yerler ise demir devrinde, bazı yerleri tunç çağında, bazı yerleri ancak buhar çağına girme çabası içindedir. Dünyanın ileri ülkeleri ise, atom, füze ve uzay çağına girmiş bulunmaktadır. 


Bu şartlar içinde bizi kimse kendi halimize bırakmaz. Kapılarımızı çeşitli tehlikeler zorlamaktadır. 
Bu durumda, Türkiye'nin ileri milletlerin izledikleri olağan ve normal gelişme yollarından yürümekle onlarla arasındaki farkı kapatması mümkün olamaz. 
Mutlaka olaganüstü gayretlere, çalışmalara girişmek zorunluğuna ve halkı şuurlandırarak halk enerjisini seferber etmeğe ihtiyaç vardır. Bunun için milli ülkülerin canlandırılması, güzel sanatların ve milli eğitimin faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. Bu işleri bugün Türkiye'de Millyetçi HareketPartisinden başka yapabilecek hiçbir siyasi parti yoktur. 
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Yalnız Milliyetçi Hareket Partisi'dir ki, yüzbinleri bulan her meslekten ülkücü aydınları ve sayılan yarım milyona varan ülkücü gençleri ile, memleketimizin susadığı ve yıllardır beklediği kalkınma hamlelerini başarma kudretine sahiptir. 


Aziz Vatandaşlarım, 


Bugün milletimizin çoğunluğu yoksulluk, bakımsızlık ve teşkilâsızlık içindedir. Memlekette bir gücü yeten yetene zihniyeti osürdürülmekte, daha zorba olanın hükme yürütmektedir. Karaborsacılık, tefecilik vurgunculuk, çeşitli haksızlık ve adaletsizlikler, halkımızı perişan etmektedir. Son zamanda (kabul edilmiş olan paralı eğitim konunu ile yoksul ailelerin çocuklarının yüksek öğrenim yapma imkânı da kaldırılmıştır. 


İşte Milliyetçi Hareket Partisi; bütün bu haksızlıkları ortadan kaldıracak ve halkın kanını emen tefeciliğin, kararborsacılığın, vurgunculuğun (o kökünü kazıyacaktır. Bütün vatandaşlarımızı içine olan bir sosyal adalet, sosyal yardımlaşma ve sosyal güvenlik teşkilâtı kuracak ve aksaksız işliyen bir fırsat eşit-. 
liği düzeni meydana getirecektir. Her şeyden önce hukukun üstünlüğünü ve insan sevgisi ile insan haysiyetine hürmet zihniyetini hâkim kılacak ve ekonomik kamu düzenini kuracaktır. Hem de bunları Mil: liyetji Hareket Partisi; memleketi komünizme götürmeden yapacaktır. 


Aziz Vatandaşlarım , 


Ülkemiz hayat pahalılığı ve vergi yükü yönlerinden dünya ülkeleri arasında birinci sırayı işgal et-. 
mektedir. Hayat pahalılığı ve vergi mükellefiyetinden . 
en çok zarar gören vatandaşlarımız, dar gelirli vatan- - 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daşlarımız, köylü, işçi, esnaf ve küçük memurlarımızdır. Bugün vergi gelirleri incelendiği taktirde, toplanan vergilerin çok büyük bir kısmının işçi, memur, köylü ve esnaftan alındığı derhal göze çarpmaktadır. 
Hayat pahalılığının da fakirin cebinden alınıp zenginin cebine aktarılan vurguncu bir piyasa vergisi olduğu göz önünde tutulursa, işçi, köylü. esnaf ve küçük memurlarımızın nasıl ezildiği, nasıl üvey evlât muamelesi gördüğü daha iyi anlaşılacaktır. Burada, milletimizin yükseltilmesinde en önemli görevi yüklenmiş olan öğretmenlerin, özellikle ilk okul öğretmenlerinin içinde bulundukları ezici duruma işaret etmek isterim. Toplum hayatımızın her safhasında, öğretmenlere ayrı hakar ve öncelikler tanınması gerektiği halde, bugün cemiyette en çok sıkıntı çeken, onlardır. Yeni Türkiye'nin gerçek kurucuları olan öğretmenleri, şerefli, refahlı ve toplum içinde söz sahi- 


bi yapacağız. 


Aziz Milletim, 


Bütün bu hayat pahalılığı ve vergi zulmüne karşışılık, dar gelirli vatandaşlarımız devlet nimetlerinden yararlanamamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, bu adaletsiz ve milli olmayan, vatandaşlarımız arasında ayırma yapıp, fakiri daha fakir, zengini millet sırtından daha zengin yapan çirkin sistemi yok edecektir. 
Milliyetçi Hareket Partisi, zengin-fakir ayırımı yapmaksızın, bütün milletin, Türk Milletinin âdil ve güçlü iktidarını kuracaktır. Milleyetçi Hareket Partisi, dar gelirli vatandaşları, işçiyi, köylüyü, esnaf ve küçük memuru, Türk Milletinin bölünmez asli unsurları olarak ele alâcak, üvey evlât muamelesinden kurtaracaktır. 
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Büyük Milletim, 


Milliyelçi Hareket Partisi, Türk Miiliyetçiliğine inanan, Türk Milliyetçiliğini savunan bir partidir Mil liyetçilik anlayışımızda bölücülük, sınıf ve mezhepgilik yoktur. Türküm diyen, Türklüğe inanan herkes bizim için aynı değere sahiptir. 


Milliyetçi Hareket insan sevgi ve saygısına dayanan bir partidir. Bu sebeple, milletimizi sınıf ve mezheplere bölen, bazı fertleri zengin: olduğu için sevip, bazılarını fakir olduğu için küçük gören her zihniyet ve partiye karşıdır. 


Milliyetçi Hareket'e göre, milliyetçilik ve kalkınma, köy ve köylüden başlar. Bu amaçla iktisadi, s0syal ve kültürel kalkınmamızda' ağırlık merkezini köylerimize vereceğiz. Kalkınmış, zengin, mutlu bir köy toplumu kuracağız. Köye elektrik, su ve yol, köye fabrika ve atölye, köye teknik ve mesleki okul, köye hastahane götürülmedikçe, köylümüz, dolayısiyle milletimiz kalkınamaz. 


Aziz Vatandaşlarım, 


Türk toplumunu meydana getiren sosyal tabakalar arasında en çok ihmal edileni, en fakiri (köylü yurttaşlarımızdır. İstatistiklere göre bir köylü vatandaşımızın aylık ortalama geliri 55 liradır. Bir ayakkabının 300 lira, bir gömleğin 100 lira olduğu bir ülkede, bir vatandaşın ayda 55 lira ile nasıl yiyip içeceği, nerede yatıp kalkacağı namuslu vicdanları rahatsız etmeliidr. Bir tarafta, bir gecede binlerce lirayı lüks ve eğlencesi için har vurup harman savuran bir avuç azınlık, bir tarafta ortalama aylık geliri 55 lira olan 25 milyon insan. Gelirler arasındaki bu büyük adaletsizlik, hayat seviyesindeki bu büyük . dengesizlik, Türk Milliyetçilerini ciddi bir şekilde endişeye 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sürüklemektedir. Bu sebeple Milliyetçi Hareket Partisi, ısrarla ciddi bir köy kalkınmasına girişecektir. 


Aziz Milletim, 


Sosyal güvenlik yönünden, düzeltilmesi gereken bir husus da küçük memur ve esnafımızın güvenlik sistemidir. Bugün Emekli Sandığı ve Bağ-Kur gerekli ihtiyaçlara cevap verememektedir. Eski iktidarlar hiçbir tedbiri ciddi olarak düşünüp almadıkları için ülkemizin sosyal güvenlik sistemi de deve kuşuna benzemçktedir. Yapilacak iş, köylü, işçi, esnaf, memur ve serbest çalışanların tümünü içine alan, ciddi ve modern, sosyal politikaya uygun yeni bir Sosyal Güvenlik sistemi kurmaktır. 


Hiçbir medeni ülkede, sosyal güvenlik; Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar ve Bağ-Kur gibi ayrı müesseseler içinde toplanmamıştır. Ülkemizde bu müesseseler müstakil kuruluşlar olduğu için, isler hem pahalı olmakta, hem de gereği gibi yürümemektedir. 
Bürokrasi içinde boğulan bu müesseseler, Milliyetçi Hareket'in iktidarında tek elde toplanacaktır. Her vatandaş bu yeni kurumun üyesi olacak, hastalık, ihtiyarlık, iş kazası ve işsizlik gibi tehlikeler, eşit ve hızlı bir, şekilde giderilecektir. 


Aziz Vatandaşlarım, 


İnsanlığı alçaltan en iğrenç şey, köleliğe boyun eğmek, uşaklığı kabul etmektir. Bugün Türkiye bizi köleliğe, uşaklığa, parçalanmaya sürüklemek istiyen ağır bir komünizm tehlikesi ile karşılasmış bulunmaktadır. Eski Dev-Genç üyeleri, Türkiye'yi bölmek isteyen Doğu Kültür Derneği mensupları ve bütün komünistler, yeni Cumhuriyet Halk Partisi çevresinde toplanmışlar: onu desteklemektedirler. Karaoğlan 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adını taktıkları Sayın Bülent Ecevit'in kanatları altında büyük hazırlık içindedirler, Seçimlerden sonra 12 
Mart öncesinden daha şiddetli yakıcılıklarla memleketi karıştırmaya girişeceklerdir. Bunların yardım ve desteğine kuçak açmış bulunan Sayın Bülent Ecevit kaplan sırtına binmiş bir adam durumdadır. İstediği yere sevk edemez, durdurmak istese durduramaz, inmek istese üstünden inemez... Ecevit'e oy vermiyerek onu kurtarınız. 


Muhterem Vatandaşlarım, 


Vatanımızı bölmek, parçalamak, milletimizi köleliğe, uşaklığa götürmek isteyen komünizmi, faşizmi ve diğer yabancı ideolojileri ezeceğiz ve Türkiye Sınırları içinde bunların namı nişanını bırakmayacağız. 


Milletimizi, karşılaştığı bu tehlikelerden ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarı kurtacaktır. Mil- . 
miyetçi Hareket Partisi bütün vatandaşlarımızı huzur, güven ve adalete, kardeşlik ve sevgiye dayanan gerçek demokrasiye ve hüriyete kavuşturacaktır. 


Sevgili Yurttaşlarım, 


Yıllardır kalbimizde özlemini çektiğimiz milli ülkülere ve mutluluğa en kısa zamanda s'zleri ancak Milliyetçi Hareket Partisi götürecektir. Bizi destekleyiniz. 


Selâm ve saygılarımı sunarım. 


TANRI TÜRKÜ KORUSUN. 


Xİ 
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Ülkücü Kadrolar 


ALPARSLAN TÜRKEŞ 
MHP. Genel Başkanı 


Aziz Yurttaşlarım, 


Milliyetçi Hareket Partisi, 14 Ekim 1973 Genel Seçimlerinden güçlenerek çıkmıştır. Mahalli seçimler dolayısıyla tekrar milletimizin huzuruna geliyoruz. 


Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Milliyetçiliğine dayanır. Hedefimiz Türklüğün yaşayan son kalesi olan Türkiye Cumhuriyetini, vatandaşlarımızı insan haysiyetine yaraşır bir hayat düzeyine sahip olduğu bir ülke ve milletler arası camiada, tarihi kişiliğine yaraşır şerefli bir mevkie sahip güçlü ve büyük bir devlet haline getirmektir. Milliyetçiliğimiz birleştiri-Gi, bütünleştirici bir kültür ve iktisat milliyetçiliğidir. 
Türk Milliyetçiliği milli bütünleşme ve kardeşlik ilkesine dayanır. 


Milliyetçilik, bütün toplumlar için olduğu gibi Türk toplumu için de kalkınmanın, güçlü ve büyük devlet olmanın dinamik, vazgeçilmez unsurudur. Bugün bizden ileri olan milletler, milliyetçilik oülküsü 


3. Aralık. 1973 Pazartesi nn Milliyetçi Hareket 


Partisi Genel Başkanı Alpars e in Radyoda yapmış olduğu konuşmadır. 


idi 


ile kalkınmışlardır. Çünkü miltiyetçilik, çalışmanın, ilerlemenin hareket unsurudur. Milliyetçilik bir ülküdür. Bu ülkü, bu şuur olmadan milletlerin başarılı olması mümkün değildir. Milli şuura sah'p olmayan. 
toplumlar, milli kalkınmayı 'gerçekleştiremezler; . da- - ğılmağa mahkümdurlar. Türk Kurtuluş Savaşı o Türk Milliyetçiliğinin eseridir. Milliyetçiliğin emperyaliz. 
me karşı zaferidir i 


Partimizin hedefi, asırlarca ihmal edilmiş olan ve bazen kasten öldürülmüş bulunan Türklük Şuurunu, milli gururu ve vâtan sevgisini tekrar canlandırarak milli kalkınmayı başarmaktır. İktisadi ve kültürel milliyetçilik yan yana olup, biri, diğerini - tamamlar. 
Milliyetçilik, milli şuuru, politikada, devlet hayatında milli“ menfaatleri en ön plânda tutmayı ogerektirir. Başta siyasi pârtiler olmak üzere, miletvekilleri, “ devlet adamları ve vatandaşlar bu anlayışa o sahip değilse, zümre menfaatleri, şahsi çıkarlar birinci plânda tutuluyorsa, bundan devlet, vatandaş ve millet 


, 


zarar görür. 


Aziz Vatandaşlarım, 


Seçim nutuklarında. herşeyi vadeden, iktidara gelince herşeyi düzelteceklerini söyleyenler, şahsi hesapları uğruna, Türk Milletini günlerdir hükümetsiz . 
birakmaktan çekinmemişlerdir. Köylüyü, dar gelirli vatandaşı inleten pahalılık, iktisadi hayatımızın içine girmekte olduğu dar boğazlar, Türk milletini içte ve dışta tehdit eden tehlikeler, şahsi hesaplarını daima ön plânda tutan sorumsuz politikaçıları ve siyasi partileri, milli menfaatler için fedakârlıkta bulunmaya yeterli olmamıştır. 14 Ekim seçimlerinden sonra bir buçuk aydan fazla bir zaman geçmesine orağmen, TBMM'sinde gurubu bulunan siyasi partilerin bir hü- . 
kümet kuramamış olmalarının sebebi şahsi hesaplardır. Meclis Başkanını bile seçmeden, Türk Milletini hükümetsiz bırakarak, mahalli seçimler için tekrar seçim bölgelerine dağılmak, bunu yapan siyasi partilerin sorumluluk duygusundan uzak ve milli menfaatleri hiçe saydıklarının açık delilidir. 


Hergün çığ gibi artan pahalılık karşısında, vatandaş kendi kendilerine terkedilmiştir. Dar gelirli vatandaş, köylü, esnaf, memur, işçi zaruri gıdasını bile alamamaktadır. Fakir vatandaşın ekmeğine zam yapılmış, kuru fasulye ve zeytin bile vatandaşın sofrasına uğramaz olmuş; köylü için, işçi için don gömlek olmak mesele haline gelmiştir. 


Aziz Vatandaşlarım, 


Milletin bağrından çıkan, onun derilerini bilen " ve onlara çare bulacak, milli menfaatleri herşeyin üstünde tutan ülkücü, milliyetçi kadrolar iş başına geldiği gün, ancak özlenen iktidara kavuşmak mümrkün olur. Milliyetçi Hareket Partisi, ülkücü, milliyetçi vatandaşların partisidir. Senelerdenberi Türkiye bir otorite bunalımı içindedir. Vatandaş devlete olan gü- ya arkası olan, dayısı olan, hakliyı haksız çıkartmaktadır. Görevini yapan memuru yerinden etmektedir. . 
12. Mart 1971 de kahraman ordumuzun yerinde müda- - halesi ile sona eren fiili anarşi, maalesef hukuken devam etmektedir. Devlet dairelerinde işleri yokuşa süren,' Vatandaşı «bugün git, yarın gel» zihniyeti ile * canından o bıktıran, sorumsuz bürokrasi, - anarşiden başka bir Şey değildir. İktisadi hayat, tam bir anarşi | içindedir. Sürekli fiyat artışlarr birkaç açık gözü zem * gin etmekte, dar gelirli vatandaşı zarurete düşürmek- * te, devlet ve onu idare eden ve vatandaşın oyları ile işbaşına gelen hükümetler buna seyirci kalmaktadır- . 
lar. 


143 


Sevgili Vatandaşlarım, 


Bugün hangi vatandaşımız belediyelerden memr-. 
nundur? Bazı sorumsuz kişilerce, bazı belediyeler rüşvetsiz iş yapmayan, vatandaş için zulüm kaynağı olan müesseseler haline getirilmiştir. Belediyelerde çalışan ve bu müesseselerden maaş alan bazı açıkgözler inşaat müteahhitliği yapmakta usulüne uygun olmayan, oturulması tehlikeli olan, çürük ve ruhsatsız yapılmış binalara, nüfuslarını (o kullanarak ruhsat alıp vatandaşlarımızı zarara osokmaktadırlar. 
İlgili makamlar, bu çeşit dolandırıcılık olaylarına s€- yirci kalmaktadırlar. Büyük şehirlerimizde hüküm sürmekte olan pislik, plânsızlık ve başıboşluğun giderilmesi için birazcık hizmet şuuru yetişir. Gıda maddelerinin insan sağlığına zararlı yabancı (maddelerle karıştırılmasına ve açıkta satılmasına göz yumulmaktadır. Piyasada kontrol edilmek ve kanun korkusundan eser yoktur, kafalarda. Görevleri hemşehrilerinin hizmetini yapmak olan belediyeleri devlet kapısını şahsi menfaat kapısı olarak kabul eden idareciler, gayelerinden uzaklaştırmışlardır. 


Milliyetçi Hareket Partisi, demokratik, insan haklarına saygılı Türk Milliyetçiliğini savunur. Hedefimiz büyük Türkiye'yi kurtarmaktır. Bunun için önce iktisadi kalkınmayı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin şartlarına ve milli tarihine uygun bir toprak reformu yapacağız. Başarılı bir toprak reformu ancak sanayileşme ile birlikte mümkündür. Partimiz ağır sanayiye öncelik tanır. İktisadi kalkınmada, hedefimiz omilli kalkınmadır. Türk Toplumu işçi, köylü, esnaf, memur, serbest çalışanlar ve iş verenlerden meydana gelir. 
Mili kalkınma bütün bu sosyal dilimleri içine alır. 
İşçinin, köylünün, memurun ve esnafın iştiraki ile fabrikalar kuracağız; fabrikanın kârını iştirak edecek olan işçi, memur, esnaf aynı zamanda fabrikanın sa- . 
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hibi de olacaktır. Yani fabrikayı işçiler (okurmuşsa, . 
işçinin. malı; esnaf kurmuşsa esnafın malı; memur kürmuşsa memurun malı olacaktır. Aynı şekilde, serbest çalışanlar da iktisadi teşebbüsler kuracaklardır. Amacimiz, fabrika yapan fabrikalar kurmaktır. 
Bu şekilde teşekkül edecek millet sektörünün yanında özel sektör ve devlet sektörü de iktisadi hayatta yerini alacaktır. 


Partimizin öncelikle ele alacağı (omeselelerden biri de köylü meselesidir. Tarım Kentleri projemiz, bütün siyasi bartilerce benimsenmiştir. Köylerimizi mağara devri hayatı yaşayan üniteler olmaktan kurtaracağız. Köyler arasında tesbit edilecek yerlere her türlü hizmetleri köylünün ayağına getirecek tarım kentleri kuracağız. : 


“Köylü, Tarım Kentlerinde elektriği, okulu, hastaneyi, adliyeyi ve diğer her türlü devlet hizmetlerini ayağına gelmiş bulacaktır. Tarım Kenleri birer cazibe merkezleri 'ölacak ve köylüleri kendine çekecektir. Bu ise köy; sayısının kendiliğinden azalması ve köylünün cazibe merkezlerinde toplanması sonucunu doğuracaktır. Köylünün ürününü gereği gibi değerlendirebilmesi için kooperatifçiliği (oOteşvik edeceğiz. 
Köylüyü aracıdan tefeciden kurtaracağız. (Böylece köylünün ürünü hem gerçek karşılığı ile değerlenecek ve hem de tüketiciye ucuza mal temin edilmiş olacaktır. Orman köylüsünün acıklı durumu, Milliyetçi Hareket Partisi iktidarının ilk önce ele alacağı meselelerden biri olacaktır. 


Aziz Vatandaşlarım, “ 


Türk Milletinin en büyük düşmanı komünizmdir. 
12 Mart 1971 tarihine gelinceye kadar komünizmin 
Türkiye Cumhuriyetini yıkmak ve kızıl rejimi getirmek 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için giriştiği şiddet hareketleri hafızalarda (henüz bütün tazeliği ile yaşamaktadır. Zamanın iktidarı, vatandaşın can, mal ırz güvenliğini ortadan kaldıran ve vatanın bütünlüğüne Türk Milletinin Haysiyetine yönelmiş bu elemler karşısında devlet (otoritesini kullanmaktan acze düşmüştür. Bankalar soyulmuş, görevli yerli ve yabancı memurlar öldürülmüş fakülteler işgal edilmiş, devletin gemileri batırılmış ve milyonlara mal olan saraylar yakılmış... Bütün bu cürümleri işleyen Türklük düşmanı, satınalınmış uşakların arzusu «düzen değişikliğidir» Amaç nedir bu . 
düzen değişikliğinden? onların cevabı kesin: Türkiye'nin parçalanmasını kabul eden mülkiyeti ve insan haklarını reddeden bir rejim; yani komünizm ve Doğu Anadolu'da aynı bir devlet kurulması. Filistin Gerilla Kamplarında özel eğitim gören ve Sıkı Yönetim Mahkemelerinde, nüfus kağıtlarındaki Türk ve Müslüman deyimlerini''dahi kabul etmeyen marksist-Leninist ânarşistler, bazı siyasi partiler tarafından himaye edilmişlerdir. Cumhuriyet Hâlk “Partisi, idam kararlarını tastik eden Türkiye Büyük Millet Meclisi kararına karşı Anayasa mahkemelerine başvurmuştur. ' Cumhuriyet Halk Partisinin bu tehlikeli ve sorumsuz teşebbüsünden cesaret alan anarşistler tekrar eyleme geçerek memleketimizde görevli yabancı teknisyenleri öldürtmüşlerdir. 12 Mart Müdahalesinden önce mil letler arası komünist teşkilâtlarından' büyük para ve silâh yardımı'gören yerli anarşistler «düzen değişikliği» parolası ile Türk Milletinin varlığına kastetmişlerdir. ' | 


Cumhuriyet Halk Partisi kendi amacı olan düzen değişikliğini. getirecek olan bu eylemcileri daima teşvik ve tahrik, etmiştir. Zamanın iktidarının, devletin yıkılışı karşısında devlet otoritesini kullanmakta acze düşmesi üzerine, Milliyetçi Hareket Partisi Ülkücü gençler hayatları pahasına Türk Milletini ve demokratik rejimi tarihi bir kahramanlık örneği vererek savunmuşlardır. Birçok ülkücü hayatlarının baharında komünist kurşunlarıyla (oöldürülmüşlerdir. Partimizin yaratmağa çalıştığı milli şuur ve Türklük ruhu ile dolu ülkücü gençlerimiz, en modern silahlarla: mücehhez gerilla eğitimi görmüş anarşistlere karşı çelikten ' imanları ve cesur yumrukları ile mücadele etmişlerdir. Gençlerimizin Türklük :ve demokratik rejimi koruma azmi 12 Mart 1971 de kahraman ordumuzun müdahalesi ile gayesine ulaşmış ve son bağımsız Türk Devleti, kızıl emperyalizmin uydusu olmaktan ' şimdilik kurtarımıştır. Fedakâr ve yurtsever ülkücü gençler Cumhuriyet Halk. Partisi: Genel Başkanı Sayın' Bülent Ecevit'in devamlı hücum hedefi oolmuşlardır. Marksist eylemci anarşistleri kınayan tek bir söz: söylemeyen Sayın Eğevit, ülkücü gençlere karşı her çeşit iftirayı, suçlamayı reva görmüştür. 


Aziz Vatandaşlarım, 


Anarşisi-komünist uşaklar, binler ve milyonlarla beslenirken senin çocukların olan ülkücü milliyetçi : , gençler, ceplerinde yemek paralarından bile mahrum veziyette senin hürriyetin, varlığın ve şerefin için şehit olmuşlardır. 12 Mart'tan komünizmle mücadele de Milliyetçi Hareket Partisinin oynadığı rol, tarihe geçmiştir. Anarşistlerin şiddet kolu (o ulaşmadıkları düzen değişikliğini bugün Cumhuriyet Halk Partisi vatandaşların oyunu istismar ederek gerçekleştirmek istiyor. Düzen değişikliği ile istenen şey, sosyalizmdir. Sosyalizm, mülkiyeti, insan haklarını ve milli birliği reddeden bir düzendir. Türkiye'de uygulanmak istenen sosyalizm, Türk Milletini reddeden, bunun yerine Türkiye halkları fesat görüşünü ileri sürerek vatanımızı parçalamayı ohedef alan bir sosyalizmdir. 
Demokratik rejim içinde. meselblerimizi halledebilir, kalkınabiliriz. Türk Milleti kendi siyasi rejimini tayin 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etmiştir. Türkiye kendi kalkınmasını o gerçekleştirecek hertürlü potansiyele sahiptir. Yeter ki . siyasi partiler, hükümetler, idareciler, milli menfaatleri her şeyin üstünde tutmak şuuruna sahip olsunlar, Yeter ki vatandaşlarımız şahsi hesapları uğruna Türk Mil letinin yüce menfaatlerini hiçe sayan, milletin dertleri ile adeta alay eden gayri ciddi sorumsuz politikacılara ve onların partilerine oy vermesinler. 


Aziz Vatandaşlarım, 


Türk Milleti içinde bulunduğu geri kalmışlık, az gelişmişlik illetinden kurtulmak için sabırsızlanıyor. 
Türk Milleti bu arzusuna ancak ülkücü kadroların iktidaras«gelmesi ile kavuşacaktır. Milli şuurdan uzak, milli tarihini inkâr eden, örf ve adetlerine ve dinine saygısız, kökü dış kaynaklardan o beslenen siyasi partilerden özlenen ülkücü nesli yetiştirmesi (o beklenemez. İlkokul sıralarından başlıyarak üniversiteye öğreniminin sonuna kadar çocuklarımıza, gençlerimize, milli tarih ve Türklük şuuru verilmelidir. Yıllardanberi Türk Milli Eğitimi kendine düşen bu asli görevi yerine getirememiş; ruhsuz ve Türklük şuuruna yabancı bir neslin yetişmesine sebep olmuştur. Türk Milletinin zaferle şanla dolu büyük tarihi kişiliği unutulmuş veya kasten unutturulmuştur. Bu ise kendi milli değerlerini hiç nazara almadan yabancıları körü körüne taklik hastalığını doğurmuştur. Kendine güveni olmayan, tarihini küçümseyen fartlerden oluşan toplumlar -devamlı olamazlar. Sağlam karakterli, bilgili, kalbi Türlük ve vatan sevgisi ile çarpan milliyetçi gençlerin yetiştirilmesinde, başta ilkokul öğretnenleri olmak üzere bütün öğretmenlerimize çok bü- 
,ük görevler düşmektedir. Öğretmen gelecek nesillere, topluma yön veren kimsedir. Gelmiş geçmiş bütün iktidarlarca dertlerine çare bulunmayan öğretmenler,. Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında insan 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gibi yaşâma imkânlarına kavuşacaklardır. Partimizin öncelikle ele almak istediği meselelerden biri de budur. Bugüne kadar iktidar olan siyasi partiler, öğretmenlik mesleğine gereken önemi vermemişler; öğretmeni, köyde kentte kendi dertleri ile başbaşa bırakmiışlardır. Üniversiteye girmek isteyen ogençlerimizin sayısı her geçen gün artmaktadır. Üniversitelerimizin sayısını arttırıp daha çok gençimizin üniversite tahsili yapabilmesi imkânı sağlıyacağız. Kaliteli, bilgisi ve vatansever öğretmen üyesi yetiştirilmesini temin edeceğiz. 


Aziz Vatadaşlarım, 


Milletlerin uzayı fethetme yarışına girdiği çağımızda, Türk evlatı sen-ben kavgası ile zamanını harcayan, şahsi hesapları uğruna milli menfaatleri hiçe sayan iktidarlarca yönetilmek bahtsızlığı içindedir. 
Vatandaşın millet olarak yükselmek, birlik ve kardeşlik ruhu içinde çalışmak alışkanlığı kazandığı ve milli menfaat şuurunu kafasına yerleştirdiği gün, Türkiye kalkınma ve büyük devlet olma çabasında çok önemli bir mesafe katetmiş olacaktır. 


Milliyetçi Hareket Partisi, millete hizmeti herşeyin üstünde tutan ülkücü gençliğinin, aydının, vatandaşın partisidir. Sevgili vatandaşlarım, millete insan ğibi yaşama imkânını verecek, herkese sosyal güvenliğini sağlıyacak her yönden kalkınmış büyük ve güçlü Türkiye'yi kuracak milliyetçi, örf ve adetine bağlı ve dinine saygılı kadrolar Milliyetçi Hareket Partisindedir. Bugün Türkiye'de birbirleriyle döğüşen iki cereyan vardır. Komünizm ve Türk Milliyetçiliği. 
Komünizm, Dünyanın dörtte birini yutmuş olan korkunç ve kanlı bir sömürgeciliğin öncüsü ve sömürü aletidir. Türk Milliyetçliği ise, Türk Milletinin yaşama ve yükselme ülküsüdür. Biz Milliyetçi Hareket 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Partisi olarak bu yüce ülküyü zafere ulaştırma savaşını veriyoruz. 


Bu savaşta, doğruluk, bilgi ve iman önderimizdir. 
Halkımıza, milletimize ve vatanımıza karşı duyduğumuz sarsılmaz sevgi ve güven en büyük gücümüzdür. 


Aziz Vatandaşlarım, hepinizi saygıyla (oselamlarım. Seçimlerin milletimiz için hayırlı olmasını dilerim. 


Canabı ALLAR milletimi şerirlerin : şerrinden korusun. 
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Mahalli meseleler 


MUSTAFA KEMAL ERKOVAN 
MHP. Genel Sekreteri 


Aziz Vatandaşlarım. 


14. Ekim. 1973 seçimlerinde partiler büyük bir sınavdan geçmişlerdir. Nice umutlarla bel bağladığın oylarınla desteklediğin partiler seçimlerden birbuçuk ay geçmesine rağmen kişisel sürtüşmeler sebebiyle hâlâ bir hükümet teşkil edilememiştir. Geçikmeler, yüzünden vatanaşın acil çözüm yolu bekleyen sosyal ekonomik kültürel sorunları olduğu gibi durmaktadır. 


Mahalli seçimler milletimizin bu durum karşısında diğer partilere ciddi bir cevabı olacaktır. Mahalli seçimler Genel Seçimler kadar ve hatta ondan daha mühim olduğundan halkımızın mahalli sorunlarına çözüm yolu bulacak olan belediyeler, vilayet encümerleri muhtarlıklar ve köy ihtiyar heyetinin seçiminde partizanca davranışlar olmamalıdır. Çünkü bir vilayette, kazada, köyde oturan yurttaşlarımızın mahalli dertleri aynıdır. Bugüne kadar ki uygulamalar gerçek millyetçilik ideolojisinden yoksun olduğu iiçindir ki vatandaşın şikayetl#ri ayyuka o çıkmıştır. 


5. Aralık 1973 Çarşamba günü Milliyetçi Hareket Partisi *Genel Sekröteri oMustafa Kemâl Erkövan'ın radyo'dâ yaptiği konuşmadır. - o (o i 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Milliyetçi Hareket Partisi felsefesi ve özü itibariyle böyle partizanca davranışlara, bölgeciliğe, bölücülüğe, adam kayırmaya kesinlikle karşıdır. Bugüne kadar ki uygulamalarda bir amme hizmeti vasıtası olan mahalli idareler, mahalli sorumları çözüm yolu bulacağına elindeki gücü parti ve şahıs çıkarlarına uygun biçimde kullanmıştır. 


Aziz Vatandaşlarım, 


Mahalli hizmet kuruluşlarının en önemlisi ve en büyüklesi olan belediyeler, bugün gerek hizmet anlayışı, gerekse mali kaynakları ile bir keşmekeşin içindedir. Devletin resmi rakamlarına göre nüfusu 
20 bini geçen yerleşme merkezleri, 1960 (yılında 
148, 1965 de 199 iken, 1970 de 262 olmuştur. 1960 
Türkiye nüfusunun 9» 26 sı şehirlerde yaşarken, bu oran 1965 de “b 30, 1970 de ise W 37 ye yükselmistir. Bu da toplam nüfusumuzun 14 milyona yakın insanının şehirlerde oturduğunu göstermektedir. o 14 
milyon insana çeşitli belediye kuruluşlarının eli ile götürülen mahalli hizmetler ortadadır Örnek olarak Ankara, İstanbul ve nice diğer şehirlerin su derdini gösterebiliriz. Bugün bir insan için en azından günde 200 litre su gerekirken Ankara'daki vatandaş bu kadar suyun lafına bile güler. Her belediyenin hizmetleri arasında temel taşlar olan elekirik, ulaşım, kanalizasyon, yol, su, yeşil saha, ana ve semt parkları ve mesken sorunlarının hemen hemen hiçbiri tam olarak çözüme ulaştırılamadığı gibi, üstelik bazı hizmetler ise vatandaşa hiç yapılmamaktadır. 


Gecekondular (o bugün çığ gibi o büyümektedir. 
1960-1965 yıllarında şehirleşme hızı W 5 iken, 1965- 
1970 döneminde “W 6,2 olmuştur. Yani her sene 
600.000 köylü yurtdaşımız köylerini terkederek şe hirlere göç etmektedir. Ülkemizde plânlı şehircilik 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ve istihdam anlayışı olmadığı için bu kadar vatandaşımız adeta köyü şehire getirmektedir. Gecekonduların her türlü ekonomik ve sosyal sorunları olduğu gibi durmakta, seçimden seçime tapu vadedilmektedir. Aynı zamanda gecekondular zaten verimsiz ve kısır olan belediye hizmetlerinden gayet az yararlanmakta, kendisine üvey evlât ,üvey semt gözüyle bakılmaktadır. Ayrıca köyden kente gelenlerin büyük bir çoğunluğu iş bulamamaktadır. Bu da bir şehircilik plân anlayışının olmadığını ve aynı zamanda hükümetlerin gerekli tedbirleri almadığını gösterir. 


Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak kalkınma sürecinde (belediyelere büyük görevler (düştüğünü biliyoruz. Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu gecekondu sorununu; ancak şehire göç eden nüfusun verimli işlerde istihdam ve böylece şehir yaşantısına uyum sağlamada, sanayi plânları ile belediyelerin şehirleşme plânlarının bir arada gözetilmesinden milli plân içinde değerlendirilmesinden yanayız. 


Büyük (şehirlerimizin belediye hizmetleri iki esasda plânlanacaktır. İlk olarak hizmetin maliyetini yükselten sebepler ortadan kaldırılacak, vatandaşa daha ucuz ve daha kaliteli hizmetler götürecek olan kuruluşlar belediye çatısı altında merkezileştirilecektir. İkinci olarak da şehir plânının, medeni insana ve topluma uyan bir biçimde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Çocuklar için oyun bahçeleri ve parkları, yesil sahalar en kısa zamanda tesis edilecek, imar plânları gecekondularda oturan yurtdaşlarımızın daha iyi bir şekilde konut sahibi olmaları yönünde gerçekleştirilecektir. 

Günümüzde, çağdaş belediyecilik anlayışının bir gereği olan gıda kontrol mekanizmasının daha etkin bir biçimde çalışması sağlandrak, vatandaşın sağlığı emniyet altına alınacaktır. Yeniden kurulacak olan fiat-kontrol sistemi de vatandaşımızı ekonomik bakımdan, emniyete alacak ve onun rızası hilafına kesesi- ne uzanan elleri kıracaktır. 


Narh sistemi yeniden düzenlenecek halkımızın tabii ihtiyaç maddeleri yeniden bir derlemeye tabi tutulup, bunların fiatları da belirli yerlere ve narh konusu olan her mal için gerekli fiat satış yerlerin- de bulundurulması mecburi kılınacaktır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak hayat pahalılığı ile mücadelede, mahalli teşkilâtların, belediyelerin daha etkili olacağına inanıyoruz. Bunu sağlıyacak olan tedbirlerin en kısa zamanda alınmasını ve belediye tanzim satışlarının yeniden düzenlenmesini, sayılarının artırılmasını elzem görüyoruz. Narh konusu olan malların fiyatlarındaki durumlar sık sık toplanacak olan belediye meclislerinde ele alınmalı, bu toplantının umumi bir yerde yapılarak, zam isteklerinde vatandaşın da görüşleri alınmalıdır. 


Aziz Vatandaşlarım, 


Gerek büyük şehirlerimizde gerekse diğer yerieşme merkezlerimizde kira ve arsa sorunu çığ gibi büyümektedir. Bugün normal gelirli bir vatandaş, aylık ücretinin dörtte birini kiraya vermektedir. Bu durum şüphesiz toplumun gelişmesini ve refahının artmasını engelleyen bir odurumdur. Halkımız için alabildiğine zararlı olan böyle bir durumu önlemek için «arsa-ofis»lerinin kurulması o şarttır. Kiraların fahiş fiatlarla çıkmasını ve arsa spekülasyonunun önlenmesi için bu arsa ofislerinin belediyeler bünyesinde kurulması bize göre zaruridir. Kiralar semtlerine ve evlerin yapısına göre, arsa ofisi komisyonunca tesbit edilecektir. 


Belediyelerin en önemli sorunlarından biri olan mali sorunları incelenmeli, kaynak yetmezliğini önleyecek gerekli tedbirler en. kısa zamanda alınmalıdır. 
Bunun içinde yapılacak miili (oplânlarla belediye ve devlet imkânları dağıtılacak, gerekli, hizmet ve mali kaynak bölüşümü yapılacaktır. Büyük şehirlerimizde, dış. ticaretten en fazla yararlanma durumunda olan ve belli bir ciro miktarını aşan sanayi ve ticaret İşletmelerinden belediye hizmetleri için ek finansman kaynakları sağlanacak ve bunun için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu yolla elde edilen fonlar gerekirse diğer belediye teşkilâtlarına naki! olabilecektir. 


Aziz Vatandaşlarım, 


Senin mahalli sorunlarına çözüm yolu bulacak olan parti Milliyetçi Hareket Partisi ve onun Milliyetçi adaylarıdır. Eğer partizanlık bölücülük, yıkıcıık istemiyorsan belediye hizmetlerinden o adaletli ölçüde ve en iyi şekilde faydalanmak istiyorsan oyunu gerçek milliyetçilerin kalesi olan Milliyetçi Hareket Partisine ver. 


Hepinize sağlık ve mutluluk dileklerimi sunarak, saygıyla selâmlarım. 
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Başka orduların hayalini gönlünde yaşatanların Türk Ordusuna ve onun şerefli görevlilerine saldırmasına müsaade etmeyeceğiz. Memleketimizde Devlet idaresine talip bir partinin bunları teşvik etmesi ordu görevlileri aleyhinde parlementoya önerge vermesi bir talihsizliktir. 

Milletimizi uçurumun kenarından kurtaran ve S$ilâklı isyan hareketine kalkanları cezalandıran ordu mensuplarına dil uzatanlar senin vekilin değildir. Kısacası; halk maddeten yoksulluk ve perişanlık, manen büyük bir buhran içine yuvarlanmış mideci sömürücülerle, devlet yıkıcılarının elinde millet varlığı ciddi bir tehlikenin eşiğine gelmiştir. 


Büyük Türk Milleti, 


Ülkemizin içinde bulunduğu durum son derece vahimdir. Bu halin başta gelen sorumluları, parti yöneticileridir. Bu politikacıların büyük bir kısmının hiçbir meselede samimi olduğunu görmek mümkün değildir. Ne olduklarını, ne yapmak istediklerini kendileri de bilmiyor. Bazı parlak kelimelerin arkasına sığınmış bir yığın açıkgözler şebekesi. 


Bir Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Kendisi devamlı buhranlar geçirir. Bir bakarsınız. Batı tipi s0syal demokrat olduğunu söyler, ama batıya düşmandır. Türkiye'nin batı ittifakı içinde bulunmasına karşıdır. 

Sosyal demokrasinin kapitalist tatbikattan . doğan yeni bir düzenin adı olduğunu görmez. Bir de bakarsınız ki, sosyalist olduğunu Dev-Genç gibi devlet yıkıcılarıyla arasındaki farkın metodda takip edilen politikada olduğunu açıklar. Dev-Genç'in gayesini benimseyenlerin bu gayeye varmak için ayrı yol seçmelerinin bir değeri yoktur. Çünkü esas olan vasıta değil, gayedir. 
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Siyaset Dilencileri 


SADİ SOMUNCUOĞLU 
MHP. Genel İdare Kurulu Üyesi 


Büyük Türk Milleti, 


14 Ekim seçimlerinin üzerinde 2 aya yakın za 
man geçti. Seçimlerin her derde deva olacağını ileri süren partiler, memlekete bir de hükümet buhranını getirdiler. Bu iki aylık dönemin manzarası şöyledir: 


Ülke hükümetsiz, millet sahipsiz kendi derdiyle başbaşa bırakılmış; iktidar sıkıntısı had safhaya gelmiş; rüşvet yolsuzluk söylentileri idarenin her taratını sarmış, millet devletine küskün, partiler milletin devâsından habersizdir. İktidar rüyaları görenler her işi halletmiş gibi, daha dün silâklarıyla birlikte suçüstü yakalanarak mahküm edilen devlet yıkıcılarının tekrar mesleklerine devam edebilmeleri için onların affı peşinde koşuyor. 


Bu partinin yayın organları bir işkence edebiyatı tutturmuş gidiyorlar. Asıl gâye, Türk devletini ve ümidimiz Türk Silâhlı Kuvvetlerimizi gözden düşürmektir. “ 


5 Aralık 1973 Çarşamba günü Milliyetçi Hareket 


Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi: Sadi. SOMUNCU. 
OĞLU'nun radyoda yapmış olduğu konuşmadır * 
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14 Ekim Seçimlerinin sonucu CHP'nin gerçek 
niyetleri ve yapmak istediklerini ortaya çıkarması bakımından ibret vericidir. Bay Ecevit'in Genel Başkanlığındaki yeni CHP, seçimlere katılan vatandaşın ancak üçte birinden oy almasına rağmen kendisini memleketin hakiki sahibi gibi göstermeye yeltenmekte ve her ne pahasına olursa olsun iktidar imkânlarna kavuşmanın yollarını aramaktadır. CHP iktidarının elindeki imkânları hangi istikamette ve kimlerin yararına kullanacağı şimdiden bellidir. Devleti yıkmak üzere teşkilâtlahanların serbest bırakılıp yeniden hazırlamalarına ve ihanetlerini bıraktıkları yerden başlamalarına fırsat verilecektir. Sonra Türk devletinin güvenliğini korumakla vazifelendirilen kuruluşların vatansever mensupları özellikle Sıkıyönetim döneminde her türlü fedakârlığı göze alarak, hattâ ölümle tehdit edilmelerine rağmen vazifelerini yapmaya çalışmış Silâhlı kuvvetlerimiz mensuplarının, bilhassa hedef tahtası haline getirilen Sıkıyönetim Savcı ve yargıçlarının işkence edebiyatı bahanesine sığınılarak cezelandırılmaları cihetine gidilecektir. 
Böylesine kötü niyet taşıyanları 9 Aralık seçimlerin-. 
de seçmemek vazifeni unutmayacağına inanıyoruz. 


CHP yöneticilerinin omahalli seçimlerden o 14 
Ekim'dekini aşan sonuçla çıkmaları halinde hükümeti ellerine geçirmek için her türlü baskıya başvuracakları bizzat Genel Başkanlarının ifadeleri ile açıklandığına göre, oyunu sandığa atarken hesabını İyi yapacak Türk devletini yönetme ehliyetinden mahrum' oldukları şimdiden anlaşılan kimseleri yetki sahibi kılmayacaksın. 


- Büyük Türk Milleti, 


Oy verdiğin siyasetçilerin büyük çoğunluğu memleketin temel dertlerini çözecek bilgi ve ehliyetten 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nasipsiz oldukları gibi, yakın geleceğin getireceği ve ilgilenen her vatandaşın kolaylıkla görebileceği meseleleri anlamak, tedbirlerini önceden aramak basiretine de ulaşamamışlardır. Federal Alman hükümetinin Türk işçileriyle ilgili kararı siyasetçilerimizin hem cahilliğini, hem de günlük hesaplara köle olduğunu gösteren gayet açık bir misaldır. 


i İşsizlik konusundaki tek çıkar yolun Türk insanın kendi topraklarında çalışma imkânına kavuşturmak olduğunu, diğer bütün çözüm yollarının geçici kalacağı ve belli şartların ortaya çıkması ile müsbet bir netice vermeyeceğini anlamak gerekirken, bütün umutların başkalarından gelecek yardımlara bağlarması hem üzücü hem de utandırıcı bir durumdur. 


Hattâ Ssiyasetçilerimiz, yeniden işçi kabul etmediğinden ötürü Alman hükümetini suçlamak gibi komik bir duruma düşmekten kurtulamamışlardır. Milliyetçi Hareket Partisi, her devletin önce kendi vatandaşını düşüneceğine, ancak arta kalan imkânlarını başka milletlerin mensuplarına açacağına inanmakta ve herşeyden önce ülkemizdeki sanayiin kurulmasını, böylece işsizlik davâsının kökünden halledilmesini şart saymaktadır. 


Sandık başına giderken maddi ve manevi bütün derilerimizin yalnız ve yalnız Türk omilliyetçilerinin yönetiminde kurulacak bir hükümet tarafından çözümlenebileceğini aslâ unutma. Eğer unutursan şikâyet etme hakkını da kaybedersin. i 


Bir MSP vardır. Kamuoyu tarafından tanınan bir kısım idarecilerinin hayatı Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetiyle mücadele ile geçmiş. Seçim (boyunca Türkiye'nin her yerinde, bütün kötülüklerin < anası olarak Cumhuriyet Halk Partisi gösterilmiştir. Seçimlerden hemen sonra bu partinin Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi ile kardeş olduğunu ilân etti: ve hükümeti birlikte kurmak için can attı. Milli Selâmet Partisi'ne oy verenlerin baskısı karşısında idareciler korktular, CHP-MSP ortaklığı kurulamadı. Aşırı solun köşebaşlarını tutması gerçekleşemedi. Ama neyi değiştirir. Esas olan niyettir. Parti dağılacak endişesiyle ortaklıktan vazgeçmenin ne anlamı vardır, 


İşte siyasetçilerin samimiyet derecelerinden ve fikir yapılarından iki örnek. Bugünkü Türkiye'nin bu kafaların eseri olduğu ne kadar da belli değil mi? 


Büyük Türk Milleti, 


Bemokrasi seçimsiz olmaz. Seçim ehil olanı millet hizmetinde görevlendirmek demektir. Seçmenin hiçbir baskı altında bırakılmadan vidcani kanaatını belirtmesi demokrasinin özünü teşkil eder. Acaba ülkemizde her türlü tesir dışında kalarak oy kullananların sayısı ne kadardır? İşte demokrasi denen rejimin Türkiye'deki geçerliliği bu soruya verilecek cevaptadır. Türk demokrasisini bu duruma getirenlerin sayısı her geçen gün biraz daha çoğalmaktadır. Vatandaşın ölçülerini bozmak için, onu yanıltmak için her yola ve her çareye baş vuran bu çirkin politikacıların idare ettiği Türkiye gözler önündedir. 


Büyük Türk Milleti, 


9 Aralık'ta tekrar sandık başına gideceksin. 14 
Ekim Seçimleri kadar önemli bir milli dâvâda söz söyleyeceksin. 


Büyük seçimde sandık başına gitmeyen kardeşim. Bu seçimde mutlaka sandık başına gidecek ve Türk Devletinin kaderini; sonu batmak olan sonu esaret olan aşırı sola teslim etmek: istemediğini göstereceksin. 
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iu Şan; ve. şerefle dolu tarihini sana bu: vatanı bikk için can, ve kan veren milyonlarca şehitlerini düşün ve oyunu kullanırken. atalarından: sana, kalan milli ölçülere bağlı kal. 


Seçilme yarışını «Siyasi dilencilik» haline getiren hayatları boyunca. dürüst olmamış, hiçbir ölçünün ve inancın sahibi olmayan «Rabbena hep bana» diyen kimselere dikkat etmelisin. Seni yanıltabilmek için seçimden seçime her boyaya boyanan, tam itimadını kazanmayan kimselere yetki verme. 


Sen nasıl oy kullanırsan oyle olur. Şu karışık ortamda şerefini, namusunu, her şeyden üstün tutabilen, meslek hayatında ahlâk ve faziletiyle başarılı olmuş evlâtlarını amme hizmetlerinde görevli kılabilirsen, onları seçersen geleceğin aydınlık olacaktır. Oynunu kullanırken sana el açan şahısların değil, milletinin, memleketinin haline acıyarak ve en mukaddes görevini huzur içinde yapacaksın. 


Büyük Türk Milleti, 


Seni tarihin şan ve şerefinden kopararak onur kırıcı, yaşanmaz bir hayatın içine atan, şeklen sana benzemekle beraber, hayatı ve zihniyeti senden olmayanların peşinden gitme. 


Senin müreffeh ve kudretli olma davanı güden, senin derdinle yanan senin yaşaman için daha dün canını ve kanını esirgemeyen milliyetçi gençlerinle, devlet adamlarınla aranı açmak için iblisçe oyunlar oynanıyor. Küçük hesapların sahiplerini yüzüstü birak, senin özünü temsil eden evlâtlarını dinle. Onlarla birlik ol. Türklük gurur ve şuğtu ile islâm ahlâk ve faziletine sahip milliyetçi evlâtlarını desteklediğini göster. 


i6l 


9 Aralık 1973 seçimleri sonunda iş başında milliyetçi evlâtlarını görmek istiyorsan, 3 aylı oy pusulasını zarfa koy ve sandığa at. 


BÜYÜK TÜRK MİLLETİ 
DÜŞÜN VE KENDİNE DÖN. 
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Öz'e Doğru 


NECATİ USLU 
MHP. Genel Başkan Yardımcısı 


Aziz Milletim, 


14 Ekim milletvekili seçimlerinden bu yana iki 
aya yakın bir zaman geçmiş ve hükümet henüz kurulamamıştır. Türk Milleti çok mebuslu siyasi partilerin memleketin büyük menfaatleri için en ufak bir fedakârlığa razı olamamalarını hayretle karşılamakta ve hadiseleri endişe ile takip etmektedir. 14 Ekim seçimlerinde solun her çeşidi Cumhuriyet Halk Partisinde güç birliği kurmuş, iktidarların gaflet ve basiretsizliği Türkiye'de büyük halk kitlelerini ağır. 
geçim zorluğu içinde bırakmış, devlet otoritesinin zaafa uğramasıyla da rüşvet, adam kayırma, vurgun memleket sathında yaygınlaşmıştır. Beklenen sanayii hamlesi yapılamamış, işsizlik problemine (çare bulunamamıştır. Üniversite (kapılarında obekleşen genç nesillerin meseleleriyle ilgilenilememiş, Milli Eğitim manâsına uygun milli bir bünyeye sahip kılı» namamıştır. Milliyetçi ve memleketsever duygulara sahip olduğundan şüphe etmediğimiz pekçok vatandaşımız bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisinde kur- 


6. Aralık. 1973 Perşembe günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necati Uslu'nun radyoda yaptığı konuşmadır. yi 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tuluş ümidi aramak zorunda kalmışlardır. Bugün, artık milletimiz yeni Halk Partisinin eskisinden de beter bir zihniyet ve davranış içerisinde olduğunu görmeğe başlamıştır. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisinin karşısında olduklarını iddia eden partilerin mutlaka birleşmelerini, güç birliği kurmalarını istemektedir. Milletimiz önümüzdeki mahalli seçimlerde bu güç birliğini kendiliğinden tatbik etmeğe başlamıştır. Pekçok ilimizde muhtelif partilere mensup vatandaşlarımız partili veya bağımsız bir adayı müştereken desteklemeğe karar vermişlerdir. 


Ankara'da, Samsun'da, Çankırı'da Kayseri'de ve daha pekçok il ve ilçemizde bu yerinde davranışı memnuniyetle görmekteyiz. 


Aziz Vatandaşlarım, 


Biz, Miiliyetçi Hareket Partisi olarak milliyetçi güçlerin birleşmesini ve solun karşısına bir kale gibi dikilmesini istiyoruz. Milletimiz 12 Mart öncesi olaylarını unutmamıştır. Ve unutmamalıdır. Türk Mi!- letinin bugün için en büyük düşmanı komünizmdir. 
Ve aramızda gezmektedir. Dünyadaki son bağımsız Türk Devletinin varlığı büyük bir tehlikenin tehdidi altındadır. Yeni yeni tertiplerle uydurma (işkence iddialarıyle devletin temel müesseseslerini ve silahlı kuvvetlerimizi yıpratma kampanyasına geçmiştir. Solun ve Cumhuriyet Halk Partisinin karşısında olduklarını iddia eden partilerin idarecileri akıllarını başlarına almalı. Milletin sesine kulak vermelidirler. Millet onlardan şahsi kavgalarını ve parti (oyunlarını bırakarak, anlayişla güç .birliği kurmalarını istiyor. 


Muhterem Vatandaşlarım, 


Mâhalli seçim propogandalarının başladığı şu günlerde bazı bakanlar hâlâ Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumun nazikliğini anlıyamamışlardır. Her ne pahasına olursa olsun, kendi adaylarını kazandırmak için devletin imkânlarını bir baskı unsuru olatak kullanmaya devam etmektedirler. Bütün bir bölgel halkına bizim adayımıza oy vermezseniz size dev-İletten en ufak bir yardımda bulunmayıp, musluklarınızı keseriz gibi vatanseverlikle, devlet adamlığıyla asla bağdaşmayan beyanlarda bulunmaya devam 'etmektediler. i 


Aziz Vatandaşlarım, 


Cumhuriyet Halk Partisi vatandaşlarımızın oyunu istismar ederek düzeni değiştirmek istiyor. Getirmek istedikleri şey sosyalizmdir. Sosyalizm milliyeti inanç haklarını ve mülkiyet hakkını tanımayan .bir rejimdir. 
Bu rejim Türkiye'ye büyük felaketler getirecek, milli birliğimizin bozulmasına ve Allah göstermesin Türkiye'nin parçalanmasına sebep olacaktır. Türkiye'nin kalkınması yabancı ideolojilerin taklit edilerek memleketimizde tatbikiyle mümkün değildir. Bu kalkınma ancak milli bir görüşle ve milli .birlik anlayışı içerisinde milletin topyekün hepsini aynı gayeye seferber stmekle mümkündür. Geçmişte bu yabancı görüşlerin kopyacılığı ile bir zamanlar Fransız modası Türk idaresine hakim oldu. Sonra Alman modası geldi. İkinci Dünya savaşından sonra ise Amerikan modası Türkiye'yi perişan etti. Şimdi de sosyalizm perdesi alında Rus modasını tetkik etmek istiyorlar. Türk Milletinin tarih içinde gelişen milli değerlerine istinat etmeyen hiçbir görüş Türkiye'nin kalkınmasını temin edemiyecek ve Milletinyize mutluluk getirmeyecektir. Geçmişteki ters ve Yanlış tatbikatlarından ders 'almalı, yeni bir kopyacılığa asla müsaade etmemeliyiz. 

Asırların ihmaline uğramış 150 senelik batılılaşma ve ilerleme “gayretlerine rağmen < ilerleyememiş bilakis her yenileşme hareketi sonunda dünya devletleri arasındaki mevkiini gerilere doğru kaybederek, bugün 76. sıraya gelmiş bir millet durumundayız. Türkiye'nin meselelerini .bilen, tarih şuuruna sahip, azimli ve kararlı bir lider yabancı kültürden uzak özüne ve köküne bağlı, inandığı millet ve Türk'lük aklın ve ilmin gereğini zamanın modern teknik anlayışı içerisinde Türk'ün benliği ve islamın » ahlakıyle * birleştiren bir program ve Türk'ü dünyaya yeniden huzur ye adalet getirecek büyük güce sahip kılmak isteyen bir gaye. İşte birkaç kelimeyle (Milliyetçi Hareket Partisi ve onun davasının ÖZÜ. 


Bu yüce davayı omuzlayan ülkücü genç kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Gönlünüzdeki coşkun Türk'lük sevgisi sizi içerisinde bulunduğumuz çetin şartlar altında yolunuzdan saptıramıyacaktır. İdarecilerin kayıtsızlığı sizi üniversite kapılarında geleceğe ait kurduğumuz hayalleri ve millete hizmet düşüncelerini tatbik imkânından mahrum bırakmaktadır. Her yıl yüzbinlerle geldiğiniz üniversite kapılarından bir türlü ikili öğretim veya kontenjan artırma gibi basit tedbirlerin tatbik edilmemesi yüzünden geri dönmektesiniz. Milliyetçi Hareket Partisi gençlik meselelerinin yegane kucaklayıcısı ve savunucusudur. Onun üç hilalli bayrağı altında genç kadrolar olarak birleşiniz. Türkiye'nin kurtuluşu bu yolla gerçekleşecektir. 


Mahalli seçimlerde sandık başına gidecek olan aziz vatandaşlarım, sizlere sesleniyorum. Bize bu s€- çimlerde Belediye Başkan ve Meclisi adaylıklarıyla, İİ Genel Meclisi adaylıklarının bölgelerinizde doğruluk, ve milliyetçilikleriyle isim yapmış kimseleri Milliyetçi Hareket Partisinin adayı olarak sizlere sunuyoruz. Oylarınızla destekleyiniz. Şayet aynı vasıflara haiz bağımsız adaylar mevcutsa birleşiniz ve onu seçmeğe gayret ediniz. Türkiye'nin bugünkü bunalımdan kurtulmasının yegâne hal şekli budur. 


Muhterem Vatandaşlarım. 


Kolay ve çabuk elde edilen herşey. kısa ömürlü ve değersizdir. Büyük yarınlar büyük gayretler ve büyük azimlerle gerçekleşecektir. Ve mutlaka Türk gene herkesin saydığı büyük ve kudretli bir millet olarak dünyaya kendisini gösterecektir. Buna bütün kalbimizle inanıyoruz. Allah elbette inananlarla beraberdir. Tanrım sen Türk Milletini koru. 
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Önemli Olan Devlettir 


i GÜN SAZAK 
MHP. Genel Başkan Yardımcısı 


Aziz Vatandaşlarım 


Türkiye Gumhuriyeti hükümetlerinin vazife süreleri ne kadar olursa olsun birbirini tamamlıyan bir devamlılık içinde olmaları gerekmektedir. Hükümetlerin Türkiye Cumhuriyetinin hayrına girişilecek atılım ve plânların takipcisi ve nöbetcisi olmaları lâzımdır. Yüce Millete faydalı her plân ve tutum bir sonraki hükümetin de devir alacağı görev olmalı dır. Bugün ise bu düşüncenin tam tersine işleyen bir tatbikatla karşı karşıya bulunmaktayız. Toplumumuzu ilgilendiren birçok meselenin çözümü halen iş başında bulunan hükümet tarafından ele alınmamaktadır. 
Geçici oluşunun gerekçesiyle bu görevler gelecek hükümete bırakılmak istenmektedir. Gelecek hükümetin ne zaman kurulacağı ise belli değildir. Bugün çözülmeyen meselelerin yükünü de yine en fazla köylü vatandaşlarımız taşımaktadır bunu şehirlerde- ki dar gelirli vatandaşlar takip etmektedir. 


Pamuk ekicisi ve Pancar ;iftçisi halen teslim ettiği mahsülünün bedelini alamamıştır. Çiftçilerimizin 


7 Aralık 1973 Cuma günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak'ın radyo'da yaptığı konuşmadır. 
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birçok bölgelerde tohumluk ve gübre ihtiyacı karşılanamamıştır. Memlekette halen tuz sıkıntısı vardır. 
Küçük memurun asgari:geçim imkânı sağlanamamıştır. Bunların yanı, sıra uzun vadeli ana meselelerin köklü çözüm yollarına da gidilememektedir. Türkiye'- nin karşılaştığı ciddi bir elektrik enerjisi noksanı vardır petrolde dışa bağlılıktan kurtulmak için dahil- de geniş arama yatırımlarının plânlama ve proğramlanması şarttır. 

. Sanayinin temeli olan çelik üretimi kifayetsizdir. 
Sanayileşen toplumumuzun büyüyen şehirlerde karşılaşacağı şu kanalizasyon, ulaşım ve hava kirlenmesi sorunlarının yanı sıra çok önemli sosyal meseleleri kısa zamanda sanayileşmiş bir toplumun meseleleri olarak karşımıza çıkacaktır. Mahalli Belediyelerin bu meseleleri çözmesi mümkün değildir. Bütün bu meseleler zamanında: hükümetçe alınmyan tedbirler neticesinde yeni istismar. ve sapık ideolojilerin kayrağı olabilecek niteliktedir. . 

Aziz Vatandaşlarım, i 

Yukarıda sıraladığımız bu önemli meselelere çözüm bulunabilmesi ve çözüm yollarına girilebilmesi için milliyetçi, hürriyetçi, dürüst ve muktedir bir kükümetin hemen iş başına gelmesi şarttır. Fakat he-NÜZ böyle bir hükümet kurulması yoluna gidilmemiştir. “Siyasi Partilerin” gayri samimi tutumları, muhtehif, siyaset oyunlarına tevessül etmeleri, demokrasi anlayışlarındaki" taklikçilik ve batı özentisi hükümetin kuruluşunu engellemektedir. Zira demokrasinin millet hayatındaki yeri daha henüz tam tesbit edilememiştir 


. Aziz Vatandaşlarım ... . 
« Demokrasi nedir? Elbette demokrasi bir'rejimdir; ve bu rejim gelişmiş milletlerin daha ileri gitme ve 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daha iyi idare edilme maksadıyla seçtikleri bir idare tarzıdır. 

© O halde demokrasi bir milletin. hayatında: Esas Değil bir Araçtır. Esas: olan bir milletin ve o milletin meydana getirdiği devletin varlığıdır. © ir 


Demokrasiyi ruhsuz bir. kılıf gibi görenler Türk Milletini de bu klasik kalıp içinde ruhsuz bir. Alu haline sakmanın özentisi içindedirler. 


Uzun senelerin propogandası; Türk siyasi hayatınıda ruhsuz klasik demokrasi inancına sürüklemiştir: 


Sayın Gürül ber İatımiz bile bu > klasik demokrasi telkini altında «Cumhurbaşkanın görevlerinin kısıtlı ve kalıplaşmış olduğu inancını Türkiye radyo ve televizyonlarında yaptığı konuşması ile kamu oyuna.duyurmuşlardır. Türk Milleti demokrasiyi; ileri bir idare sistemi olarak insan hak ve hürriyetleri insan sevgisi ve insan haysiyetine saygılı bir rejim olduğu için benimâemiştir. Bununla beraber aziz milletimiz geleneksel devlet anlayışı ve devlet başkanına karşı duyduğu geleneksel bağlılık ve hürmet hissi dolayısıyle Sayın Devlet Başkanımızın Türk Milletinin yararına yapacağı her müsbet ve cesur tutumu cani gönülden destekliyecek kabiliyetdedir. 


12 Mart 197İ müdahalesine sebep olan hadiselerde demokrasi anlayışının sakatlığından değilmidir? 
Her tarafı anarşi ve vatan hainleri sarmış devletin bütün müessesselerine saldırılmış ve komünist bir ihtilâlin. eşiğine kadar gelinmiş; fakat zamanın iktidarının. demokrasi, anlayışı ciddi tedbirlerin alınmasına mani olmuştur. Bu sebeple 12 Mart müdahaleci son anda Milli Demokrasi An layışının devreye girme hadisesidir. Klasik taklitçi demokrasi tatbikiyle yok olma durumuna gelen tüm insan hak ve hürriyetleri Milli Demokrasi anlayışının 12 Mart eğ le çok şükür kurtarılabilmiştir. 


Bugün tarihi hüviyetinin örtüsü altında her ili solu saklıyan bir partide klasik demokrasi usulleri- ne sıkı sıkıya bağlanmış görünmektedir. Demokrasi şemsiyesi altında vatan hainlerinin affını istemekte; vatan hainlerini yargılayan mahkemelere ve güvenlik kuvvetlerimize gölge düşürmek maksadiyle sahte işkence : iddialariyle ortaya çıkmaktadır: Vatandaşın sefaletlerini oy kapanı olarak kullanın; fitne, fesat ile haset duygularını kamçılayan ve neticede Genel Seçimlerde kullanılan oyların ancak 9» 33'nü alabilen bu parti, henüz azınlıkta olduğu halde vatandaşın çoğunluğu üzerinde aldığı oyları: bir baskı aracı olarak kullanmak temyülünü her haliyle belli etmektedir: Daha iktidar olmadan vatandaşları üzerinde (baskı yollarını arayan bu siyasi teşekkül, bir de azınlık iktidarı olsa hangi yollardan hangi usulleri deneye: ceği belli değildir: 


Batı : demokrasilerinde örneği vardır diye elbette solun her çeşidini ihtiva eden bu partiye azınlık hükümeti kurdurulamaz. 


Büyük mi 


. Milliyetçi Hareket Partisinin Demokrasiye inancı ve bağlılığı tamdır. Türk Milletinin devlet anlayışına uygun olan «MİLLİ DEVLET» fikri temel, ilke olarak kabul edildiği taktirde parlementer demokrasinin yerleşeceği inancını taşıyoruz.. Demokraside millet eğemenliğinin partizan iktidarlar eğemenliğine dönüşmemesi için mücadele edeceğiz. Bugün Türk Milleti insanca hür. yaşamak olan; Demokratik .düzenden başka bir düzen düşünmemektedir. Ancak . Demokratik rejimde de geleneksel Türk Devlet yönetiminin, geleneksel Türk Anlayışı esas olmalıdır. Ayrıca demokrasinin tam işliyebilmesi için toplumumuzun eyilimlerinin meclislerimizde tam olarak yansımasının gereği vardır. 


Bunu temin içinde seçim sisteminin bu yansımayı temin edecek şekilde düzenlenmesi şarttır. Bildiğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi son seçimlerde 
122 000 oya bir milletvekili çıkartırken Cumhuriyet 
Halk Partisi 18 000 oya bir milletvekili çıkarmıştır. 


Büyük Türk Milleti 


Milliyetçi Hareket sana adil ve güçlü bir devlet kurmayı vadetmektedir. İçinde bulunduğumuz bu bunalımlı devrede aziz milletimizin yegâne ümit kaynâğı ve teminatı olan siyasi parti Milliyetçi Hareket Partisidir. Milliyetçi Hareketin ülkücü kadroları mahalli idarelerde ve ileride millet hizmetinde olacakları görevler için büyük bir azim ve sevk içindedirler. 


Bu kutsal ülkünün sahipleri hergün daha çoğalmaktadır. Güçlükler sabır ve azmimizi kuvvetlendirmektedir. Türk'ün kendine döneceği gün uzak değildir. 


TANRI TÜRK'Ü KORUSUN 


“ 
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Çellatların Cezasını Kim Verecek 


FARUK AKKÜLAH 
MHP. Genel Başkan Yardımcısı 


Yüce Milletim, 


Ufuklarında güneşin batmadığı büyük imparatorlukların mirasçısı Mübârek Milletim! 


Son ümidi, son hareketine bağlı kalmış Büyük Milletim!.. 


Cenâbi Hakın övgüsüne mazhar olmuş; Hz. Muhammed'in müjdesine lâyık olmuş Fatih Miilet!... 


Tarih boyunca Kuvvet'in ve Kudret'in (o kaynağı olmuşsun! 


Yabancılara «Benim iktidarımın yettiği yere sizin hayal gücünüz yetmez» diyen Büyükler'in çıkmış.. 
Bugün ise, «Venedik Donanması Sağlam görsün de Bombardıman Edemesin» diye Yedi Kule Surları'nı badana ettiren eski Vezir'lerin yerine Yeni Vezirler yetişti.. 


Seçim tek ve son çâre değildi... Seçtik te... Seçildik te... Ne değişti?!... > 


8. Aralık. 1973 Cumartesi günü Milliyetçi Hare ket Partisi Genel:'Başkan Yardımcısı Faruk a) ın radyoda yaptığı konuşmadır. . 
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Altı yüz yıldır anlayamadığımız... o Bilemediğimiz... Seçemediğimiz... Yapamadığımız... Sezemediğimiz... Eremediğimiz... Kendi Öz Kaynağımızdı... 
Onu seçemedik... 


Neyi arıyoruz? Kendi Ruh Kökümüzü, muhasebe ve murâkabe etmekten başka bir iş bulunmadığını bilmeden... Kaybettiğimiz kıymetleri, ocebimizdeki delikten astara kaçırıp, dani gibi sokak sokak iklim iklim dışımızda arıyoruz. 


Bulduklarımız ise önümüzde!.. 9 yaşında futbol 
19 yaşında sinema, 29 yaşında kumar 39 yaşında iç- 
ki, 49 yaşında ihtikâr, 59 yaşında sahte Vatan Kahramanlarından başka şey zuhür etmedi... 


Hâlâ sen... Kendi kendinle.. Öz nefsinle ihtilâfın zebünusun.. : . 


Zindancının anahtarı sende.. Zindanda olan ise hâlâ sensin!.. 


Kurtar Milletin ruhunu... her an ödünü patlatan üç, beş korkuluğun sahte gardiyanlarından!.. Ve tık içeri, bütün hak ve hakikat düşmanlarını!.. 


Görelim . Sun'i teneffüsle açilan bir. baygın gibi bir miltetin doğrulduğunu!... 


Görsünler Ba tı'nın madde ve mânâ iklimine uymak için zorladıkları tohumun o iklime nt olduğunu. , Büyük Milletim! 


Bu iş ne Çok Meclis, Ne Tek Meclis... Ne Basın Hürriyeti Ne Üniversite Muhtariyeti... İşi... Bu ' İş Yürek İşidir! 


Bu iktidarın tükenişinin ise, tek müsebbibi, yine kendi iktidarsızlığıdır!.. 
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© Siz Ey! 
Tarihini tahrif eden kalemden korkanlar!. 
Dilci Geçinenlerin cehlindenr korkanlar! 
Kızıl Profesörden.. Rezil alimden korkanlar!.. 
Bir Devrin yüz karası sağır zalimden -korkanlar!... 


- Gafif garp hayranından.:.  Zübbe kibardan 'korkanlar!... 


| “Modadan. . Sefahattan... oPlajdan... Bardan... 
Barcıdan korkanlar!. 


Memleket aleyhine tüten bacadan.. Vicdansız Muhtekirden,. Gaddar esnaftan Korkanlar!. 
Sözüm sizedir!. 


Bu toprağın :sahibi olan Milli Bünyeye Yabancı her fikre ve harekete karşıdır... 


Bu toprağın çocuğu, Kapitalizm'in, Komünizm'in savunucusu olamaz!.. 


Emeksiz vergi kaçakçısı Kirli Patronun Beynelmilel sermayenin ve menfaat gruplarının koruyucusu olamaz!.. 

Büyük Milletim! 

Tarih tarih olalı, alnına böyle bir baht yazmadı. 


Bugün Türkiye'de nizam Çökmüş... Evi, Mini Etekli Kızla, Hipi Kılıklı Oğlan işgal etmiş... Evde nizam yok!.. 


Üniversiteyi Beş On er ii İşgal etmiş, İlim yuvasında nizam yok... 
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Piyasayı Türk Düşmanı Gayr-ı Mili unsurlar, Karaborsacılar, Vurguncular, Tefeciler işgal etmiş, iktisadi hayatta nizam e Yok 


Büyük Milletim! 


Siyasi cemiyetlerin hayat iksiri Ahlâk'tır!. Bu nizâmi biz kurarız!.. : 


Bizim nizâmımızda, .bütün eğitim. teşkilâtının gâyesi Çağın Bilgi Hazinesi ile birlikte; «Kimin Malını Aldımsa, İşte Malım! Gelsin Alsın... Kimin Sırtina Vuşdumsa, İşte Sırtım! Gelsin Vursun...» diyen ALLAH Sevgilisinin Ahlâkını neslin karanine yerleştirmek olacaktır! 


3 Hilâlli Bayrağın altında toplananlar, bu Milletin 
ölmezliğini taahhüt altına alan bir Milli Heyecanı akılla Birleştiren zihniyetin temsilcisidir. 


. Hürmet, merhamet ve hizmet duygularına ve nan Ahlâk nizamını biz. kurarız... : i 


Karaborsayı meyhâneyi, barı Arsa'sız bırakacak nizâmı... 


Sakallı Büyük Babaları evlerin ayıbı; 


Mini Etekli torunları da şerefi yapan bugünkü nizâmı, Ters çevirecek nizamı... Zekâya saygı.. Teşebbüse emniyet... Ve emeğe değeri ölçü sayan nizamı... Çıkışta eşitlik.. Yarışta güvenlik.. Barışta haklılık isteyen nizâmı.. Adil onizâmı.. Milli nizâmı biz kurarız!.. 


Büyük Milletim! 
Ulvi bir dâvanın ve en çetin bir mücadelenin 


içindeyiz... Elbette hedefe bundan daha kolay şartlarla gidilemezdi!... j 
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Madem ki zorluk bu kadar müthiş; o halde Hak yeli üzerindeyiz!.. Ni 


“Ve madem Ki Hak “Yolun üzerindeyiz, o halde yürüyeceğiz ve erişeceğiz Menzilel.: Çünkü biz, her hangi bir bedâvacılık ve lüpçülükten uzak... Hizmetle mütenâsip ebedi Devlet'i istiyoruz!.. 


© O halde, her gey çekerek, sonunda bu Devleti kuracağız!.. 

“ Madem ki ızdırap bu kadar büyük, Mazhariyet ve devlet de o nisbette azim olacaktır!.. 


Yüce dâvamız, bunun içindir ki, bu kadar Sinir- i lere Dokunmakta, Huzur Kaçırmakta, üstelik kendi Sinirlerimizi Yemekte, Huzursuz Kalmakta ve milyonlarca surat, Kaybolmuş Tek Çehreyi; Erkek Çehreyi Arayarak, bizden olabilecek Enderleri aramaktadır. 


Bütün bir çile pahasına” da Milletin Özünden Geiyor ve topyekün Devlet Hizmetlerini istiyoruz!.. 


Tarihin her devrinde “Büyük “Kalmış Devletler, Tarihin eskitemediği Milletler, Hürriyet uğrunda, Hakikat uğrunda Şehit veren Milletlerdir!.. 


Milletlerin ruh © dünyasındaki (o kımıldanışların müjdecisi, münâdisi olan Büyük Fikirler, zorlu mücadelelerin sonunda, büyük şehitlerin izlerinde doğdu!. 

Biz onların niçin öldüklerini, niye öldürüldüklerini görerek, anlayarak, elde. ettiğimiz bilgiyle Felsefemizi, ahlâkımızı, ruhi çatımızı kurmaya mecburuz!.. 


Milletimizin Hayat Kaynakları" nı, onlardan öğrenmeliyiz!... Halbuki, İrademizin Felsefesi Garbtan alındıl. “ 


Biz Nerdeyiz, Şühedânın Felsefesi Nerede?! 
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:: Şimdi .soralım : w 
Bütün süfli emelleri istismar ederek, yüzlerce yıllık Tarihten, bir avuç kan ve Kemik çıkaran Cel- 

Jâtların Cezasını Kim verecek? 


Hiç bunca Şehidin yatarak 'gövdesi yerde, " Derya gibi kan, sine-i hilkatta tüter de Yakmaz mı bu tufan, bu duman git gide Arşı? 
Hissiz mi kalır iücce-i Rahmet buna karşı?!. 


Yakın mazinin meş'um hâtıraları bizi öyle Yalnız, öyle ruhumuzdan Habersiz kurtuluş içinde öyle .Şaşkın bırakmış ki... Ben bu Milleti Onun Azametli Tarihimn önünde perişan vücudunu ve Sahipsiz nglieini düşündükçe, 


“ Büyük 'Ruhümüz  Akif'le birlikte Mehmetçiğin .Ebedileşen ruhuna EEENEE, .istimdât etmekten kendimi. alamıyorum... 


Diriler koşmadı imdâda, sen bâri yetiş! 
Büyük Milletim! 
“Tarihimizin, mühim bir Dönüm Noktasındayız!. 


Yeni bir Dünya Doğmadal!.. Siz, Ruhunuzun ec- 
'dattan aldığı bütün ölmez ve asil kuvvetleri kullanmaya'mecbursunuz... Bu 'hakkı;:size omuzlarında tarihi, vicdanlarında Mukaddes taşıyan Kahraman Ölüler Verdi!.. e 


Türk Çocuğu!... 


Gitte, yurdünda ' heri &vin “ “kapısını Yıkarcasınâ Çal ve Haber Ver!.. Ne yapasanız yapın, Benim Hakikattıma ,Kıymayın!. : se ie 
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Beni ve Kuvvetimin nereden geldiğini anladıkları gün, her şeyi anlamış olacaklardır!.. 

Aziz Milletim!. 

Sözüm Sanadır!. 


Daha dün, ömrünün bahârında Din için, Devlet için... Can çekişen Millet için... 


Bir Avuç Anarşistin Karşısında Kanlarını sebi! 
eden 22 Ülkücü Şehidin Kanının diyetini veremedin! 
Yazık Olsun! 


Seçim işinin geçim işi olduğu bir memlekette namuslu adamın Dayanağı Yoktur!. Vebal de senindiri. 


Aslında hâdiseler Onu bilen ve onlara Erkekçe Meydan Okuyan Adam İster!.. Bilemedin!.. 


Gene de ve her şeye rağmen Madem ki Ben Varım, 


Türk Milleti Var.. 


Duâlarım üzerine olsun, Aziz Milletim... 


AU 
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Milliyetçi Hareket 


MEHMET DOĞAN 
M.H.P. Genel Muhasibi 


BÜYÜK TÜRK MİLLETİ 


- Hareketimiz her yönüyle Türk'ün özüne, benliği- en dönüş hareketidir. Türkiye'mizde mevcut siyasi partilerle Milliyetçi Hareket'in felsefesi tamamen değişiktir. Prensiplerimizde her ne halde ve her ne pahasına olursa olsun haklı ve doğru bulunmadıkça güçlüye hayranlık duymak ve güçlü karşısında eğilmek, küçülmek yoktur. Şerefli ve güçlü olmak vardır. 
Her Milliyetçi Hareket mensubu; binlerce yıllık üç kıtada hükümran oluşumuzun ve çöküşümüzün Ss€- beplerini en ince teferruatına inerek inceler. Atalarımızın yükseliş veya çöküş sebeplerini, yükselişteki feragat fazilet ve uyanıklığı, inkırazdaki gaflet ihanet ve suikastları nokta nokta tesbit ederek, geleceğin güçlü Türkiye'sini nasıl kuracağını ve devletini ebediyete kadar ne şekilde devam ettireceğini düşünür ve gelişen dünya şartları içinde kuvvet dengelerini kılı kırk yararak tesbit ve ileriye matuf plânlarını yapar. Hiç bir meselesini tesadüflere bırakmaz. 
Türk'ün dostunun Türk olduğuna inanan Miltiyetçi, Hareket diğer siyasi (teşekküller gibi yabancıların sahte gülüşlerine yalancı dostluklarına bel bağlayıp hayali hesaplara kapılmaz. Daima uyanık ve derin bir sezgi: içinde Milli menfaatlerini ön plânda tutarak Türk Milletini güçlü kılmanın yollarını arar ve. bulur. 
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AZİZ MİLLETİMİZ, 


Milliyetçi Hareket dıştan yapılan telkinlere; Komünizme, Kapitalizme, Faşizm ve Nazizme, Türk'e ters düşen her rejime karşıdır. Şempânevari taklit çiliklere kesin olarak dur diyecektir. Çünkü Mitliyetçi Hareket Milli bir görüşün ve sistemin savunucusudur. ' Ekonomik: Emperyalizmi silecek olan parti- 


miz Kültür Emperyalizmine asla müsamaha etmeyecektir. Yabancılarla bir tek konuda alış verişimiz olacak B da ilim, fen ve teknolojidir. Bunları nerede bulürsak alacak Türk'ün damgasını vurup daha da geliştirerek ileri götüreceğiz. Devletler arası münasebet ve ittifakları Türk'ün Milli menfaat ve çıkarlarına, haysiyetine, bağımsızlığına gölge düşürmeyecek şekilde tesbit ve tayin ederek sulh içinde yaşamanın yollarını: bulacağız. Netice olarak dışta haysiyetli bir barış, içte birlik, beraberlik ve kardeşliği. 
gerçekleştirecek, kanun hakimiyetini ve adalet düzenini kuracağız. İnsan sevgisini temel prensip yapar Milliyetçi Hareket Allah'ın hür olarak yarattığı insanın hür olarak yaşamasını gerçekleştirecek, onu her türlü baskı ve sömürüden koruyacak, maddi ve manevi ihtiyaçlarını dengeli olarak yürütüp gerçek demokrasiyi kurarak Türk (Milletini mutlu kılacaktır. 
Aziz ve Büyük Türk Milleti Titre ve Kendine Dön. 
Bu yol senin yolun bu sistem senin öz malındır. Aradığın * özlediğin her Şeyi Milliyetçi Hareket'te bulacaksın. Saflarını sıklaştır ki, gafil ve hainler araya girmesin Büyük ve Güçlü Türkiye" m kurmana engel olmasınlar. 
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Lider ve Kadro Buhranı 


AZİZ VATANDAŞLARIM, 


Türk Milleti'nin en büyük  sıkıntılarıdan birisi de lider ve kadro sıkıntısıdır. Yıllar boyu Türk Milletinin kaderine hükmeden  fiderler ve kadroların, Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu hadiseleri takipten âciz, korkak ve liyakatsız olmaları, Türk Mil letine çok pahalıya malolmuş, ülkemiz büyük çalkantılar Ve sarsıntılar geçirmiştir. Koltuk ve makam hırsıyla iktidar peşinde koşan kişinin biri gitmiş diğeri gelmiş ama Türkiye'de iyiye, güzele doğru tek bir adım atılmamış milletin hiçbir problemi çözülmemiştir. -Türkiyemiz hâlâ geri kalmış ülkeler arasında 76 
ncı sırayı işgal:ederken milli devletimizin bekası sağlem temellere oturtulmamıştır. (o Tehlikelerle karşı karşıyadır. Yıllar boyu Milli Şeflik ilân edenler mileti sıkıntı ve ızdıraptan başka hiçbirşey verememiş altı lira yol: parasını veremeyen köylüye, işgal kuvvetlerinin bile tevessül etmiyeceği baskı ve zulmü yanmıştır. Yokluk ve sefalet içinde kıvranan halkımızı, altı lirayi ödeyemediği için yatak, yorgan, tencer&- ,sini haczedip sırtına bağlıyarak karakol, karakol do-Jaştırmış, köylü kadınların . başlarındaki yaşmakları yırtıp, yakmayı cami ve . kütüphanelerdeki tefsir ve .el yazması nadide eserleri toplatarak, çürümeye terketmeyi, inkılâpçılığın ve ilericiliğin bir icabı saymış, .bununla milletin -karnının doyacağını ve yüzünün güleceğini. sanmıştır. 1950: yılında çok partili dönem 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Milli Şefi tasfiye etmiş ve aynı kadronun başka Şahıslarını işbaşına getirmiştir. Milletin canı yanmıştı; gelsinde, değişsinde kim olursa olsun diyordu. 
Yeni gelenler biraz daha yumuşak ve kurnazdı; milletin yüzüne gülmesini biliyorlardı. Bazı şiddet ve baskılar kalkmıştı. ama onlar da milletin . istediğini. 
vermekten uzaktı nihayet onlarda gelen bir fırtınaya, 
27 Mayıs hareketine yakalanıp tarihe gömüldüler, Hareketi yapanlar da kısa zamanda ihtilâfa düştü. Bazı kara cübbeliler ve kurt politikacılar çeşitli oyunlarla iş.yapacak samimi ve milliyetçi kişileri saf dışı ederek hareketi rayından çıkarttılar. Müteakiben yapılan 1961-1965 ve 1969 seçimleri de Türk:-Milletinin yüzünü güldürememiştir. 1961 seçimleri Milli Şefe bir fırsat daha vermiş, o da bıraktığı yerden başlamayı zihniyeti icabı en uygun yol bulmuş, fakat dört. yıllık dönem ihtilâl ve hoşnutsuzluk. yılları olarak tarihe intikal etmiştir. , 


AZİZ ARKADAŞLARIM, 


1965 seçimi, milleti toparlamış Halk Partisi dı- 
'şında bir hükümet kurma fırsatını Adalet Partisine vermiştir. Ama maalesef lider ve idareci kadrosundan yoksun bulunduğu, bir evvelkinden de farklı görüşlere sahip olmadığı 'için değişen hiçbirşey olmamıştır. 1969 seçimlerine geniş imkânlarla giren aynı parti, millete çeşitli. vaadlerde (bulunmuş, iktidara gelirse : komünizmin kökünü kazıyacağını; ihtisas “mahkemeleri kuracağını ve müreffeh Türkiye'yi inşa 
edeceklerini söyleyerek milletin reyini almış, 259 
milletvekili 90 senatörle meclise girmiş ve ne yazık ki iktidarsız iktidar olmuştur. Kendi içinde dahi tesanüdü kuramayan bu parti, iç bölünmelerle pârçalanmış, bazı parlementerler © ayrılarak “Demokratik Partiyi kurmuşlardır. Kendi bünyesinde birlik ve beraberliği sağlayamayan, solcusundan masonuna, din- 


186 


lisinden -dinsizine toplandığı. gayesiz, renksiz, kırk ambar kadrodan Türkiye'nin refahını gerçekleştirmesi birlik ve beraberliği kurması elbetteki beklenemez. Nitekim seçimden sonra Türkiyemiz daha da karışmış, örgütlü ve silâhlı komünist çeteleri okul ve üniversiteleri işgal etmişler, meydan ve caddeleri arenaya çevirmişlerdir. Ana muhalefet lideri bu olayları hoşgörü içinde müdafaa ederken işgâlin de boykotun da aynı olduğunu söylüyor, iktidarın korkak ve aciz başı ise bu hainlere yeşil lamba yakarak sokakların yürümekle aşınmıyacağını, her demokraside biraz da anarşinin olduğunu, millet huzurunda sıkıtmadan açıklarken kendisini uyaran (Milliyetçilere «Ölüm sessizliğimi? istiyorsunuz.» diye çıkışıyordu. 


BÜYÜK TÜRK MİLLETİ, 


Herşeyin, ehli ve erbabı vardır. Nasıl ki, hastayı doktora, inşaatı mühendise, adaleti hâkime havale ediyorsan, Devleti de &hline teslim etmelisin. Geçirdiğin tecrübeler, basit ve ufak olaylar değildir. Son vatan parçası olan aziz yurdun uçurumun kenarından dönmüştür. Bazı partiler laf ebeliği yaparken büyük partiler komünizme fırsat vermişlerdir. Olaylara tam teşhisi, yalnız Milliyetçi Hareket Partisi ve onun cesur lideri koymuştur. Meseleyi her yönüyle değerlendirmiş, işgal ve boykotların sonunda hedefin devleti yıkmak olduğunu ve Türkiye'nin kızıl emperyalizmin kucağına itileceğini en ince detaylarına kadar görmüştür. Türkeş hükümetin o olayları küçümsemesi ve bazı şahıs ve kuruluşların korkması sebebiyle bu - korkunç olaya © «Dur» deme görevinin Türk Milliyetçilerine düştüğünün şuuru içinde Anadolunun yiğit gençlerine seslenmiş, onlara -işin vahametini idrak ettirmiş «Siz Türk: çocuklarısınız. Türkiye sizin. şehit atalarınızdan kalan kutsal emanettir. 
Üniversiteler de bu milletin malıdır; bunları her ne 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pahasına olursa olsun komünistlere (overmiyeceksiniz» demiştir. Bu 'emri alan ülkücü gençlik her türlü imkânsızlık içerisinde görevini yapmış, cadde ve üniversiteleri kızıl eşkiyaların tasallutundan, 20 genç şehidin kanı bahasına da olsa kurtarmıştır. Hadiseleri yakından izleyen Türk ordusu, tehlikenin büyüklüğünü görme imkânını ve 12 Mart'ı hazırlama fırsatını bulmuştur. Korkak ve aciz iktidar safdışı edilmiş, ama ne yazık ki kurulan hükümetler, bu işin üstesinden gelecek liyakat ve kabiliyette olamamışlardır. ,Bazı kabine üyeleri anarşistleri açıkca destekleme yoluna dahi gitmişlerdir. Birinci ve İkinci Erim kabinesi peşinden gelen Melen kabinesi de bu işin ehli olmadığını açıkça ortaya koymuştur. Talü kabinesi de onlardan farksızdır. 


BÜYÜK TÜRK MİLLETİ, 


Geçen günler arkada kalmış ama tehlike henüz geçmemiştir. Tehlikelere dur diyecek iktidarı seçmek, problemleri çözecek lideri iş başına getirmek senin elindedir. Denenmişleri denemek hiçbir meseleyi çözemeyecek aksine işirini kördüğüm yapacaktır. 1973 sçimleri Türkiye'nin kaderini tayin edecektir. Karar senindir. Korkak, ruhsuz, pısırık, kişi ve kadrolara emaneti verme. Kararlı ve ehil ellere ema: neti teslim etmelisin. 


Sen kudretli, cesur ve inanmış liderlere sahip olduğun zamanlar odünyanın en kudretli, büyük ve müreffeh milleti olarak yaşadın. Bu çapta liderlerini kaybettiğin zaman, maddeten ve manen kuvvetini de kaybettin. Senin, üç kıt'aya ve milyonlarca insana hâkim olduğun, milletleri adaletle idare ettiğin zamanlar, kuvvetli liderlere sahip olduğun zamanlar. 
dır. Yine büyük olman, yine kudretli ve zengin ol man büyük çaplı liderlere ve kadrolara sahip olmanla mümkündür. Tarih bunu böyle söylüyor. Yüzbinlerce askeri, harpte zafere veya mağlübiyete götüren bir tek kumandan ve onun kurmay heyetidir. Milletleri de büyük başarılara kavuşturacak veya âciz, zayıf bırakacak olanlar lider ve onun çevresindeki kadrolardır. 


Büyük Türk Milleti, liderine kavuştuğun gün, yeniden hayatına kavuştuğun gün olacak ve asrın en kuvvetli devleti olmak için yarışa gireceksin. Milliyetçi Hareket, senin yıllardır özlediğin, fikir ve kurtuluş partisidir, Alparslan Türkeş, senin yıllardır hasretini çektiğin muktedir ve cesur liderdir. Parolamız «Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için» dir. Hedefimiz, kuvvetli, büyük ve müreffeh Türkiye'dir. Yaşasın 
100 mityonluk, büyük ve kudretli Türkiye, Yaşasın 
bu ülküyü gerçekleştirecek Hareket ve Yaşasın onun büyük lideri ALPARSLAN TÜRKEŞ!.. 


ai 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mânevi Değerlere Bağlıyız 
© MUHTEREM VATANDAŞLARIM, 


BiZ, yaratıkların en şereflisi olan insanın kafasını ilim, kalbini imanla doldurmadıkça fayda yerine zarar, saadet yerine felâket getireceğine .inanıyoruz. 
İnsanlığın tarihini . tetkik ettiğimizde görürüz ki, cemiyetlerin yükselişi yüksek bir manevi inançla olmuş, yıkılışlarına ise parasızlık, ordusuzluk değil, ehlâksızlık sebeb olmuştur. İnsanı, maddi ve manevi cepheleriyle ele almayan (o cemiyetler suni olarak ilerleme kaydetmişler ise de sonları inkıraz ve hüsran olmuştur. Tarihte misalleri sayılamayacak kadar çoktur. 


AZİZ MİLLETİM, 


, Bir tarafı felç olmuş herhangi bir insanı düşünün, bu adamın cemiyetine katkısı ne olabilir? Bu tp insanların cemiyete yük olacağına inanan Mitliyetçi Hareket, tek kanatlı kuşun değil, çift kanatlı uçanın hedefe varacağı fikrini savunur. Türk insanını, Milli bir eğitim sistemi içinde manevi ve maddi yönüyle ele alarak kafasına ilim, kalbine iman ve millet aşkı yerleştirmeyi en önemli işlerin başında mü- 


" talâa eder. 
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SEVGİLİ ARKADAŞLARIM, 


Yurdumuzda büyük bir manevi buhran vardır. 
Bu buhran. gün geçtikçe dahada artmaktadır. Materyalist dünya görüşüne sahip olan hükümetler, bu konuyu daima istismar etmiş, oy aracı olarak kullanmış, hiçbir zaman köklü ve gerçekçi çözüm yolları getirmemiştir. Aksine buhranı körüklemiş, sıkıyönetim mahkemelerinde: şahit olduğumuz gibi Türklüğünü ve müslümanlığını inkâr eden hainlerin yetişmesinde başlıca âmil olmuştur. İnsan psikolojisinden, .millet gerçeklerinden bihaber iktidarlar, ekonomik kalkınmayı . sağlayacaklarını (o söylemek yalancılığı içinde bulunmaktadırlar. 


AZİZ VATANDAŞLARIM, 


Asıl olan insandır. Yaşadığımız çağ makine ve endüstri asrıdır. Ama makineyi, füzeyi yapanın insan olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Demekki insan olmadan makina, endüstri ve ekonomik kalkınma olamaz. İlk önce insanı ele alıp, yaratılış gayesine uygun olarak yetiştirmeliyiz. İşte o zaman problemlerimizi çözer, ahenkli bir cemiyet olabiliriz. 


KARDEŞLERİM, 


Milliyetçi Hareket, maneviyatçı bir dünya görüşüne sahiptir. İslâmı ruh, Türklüğü beden olarak kabul eden partimiz; Türk gencine muhtaç olduğu manevi gıdayı doyurana kadar verecektir. Kalbi imanla dolan gençliği asrın ilmiyle mücehhez kılarak Büyük Türk Milleti'nin hizmetine koşturmayı amaç edinmiştir. 


MUHTEREM VATANDAŞLARIM, 


Yeryüzünde dinsiz millet yoktur. Her milletin bir dini vardır. Türk Milleti ise müslümandır. Din 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müessesesi uzun yıllardan. beri gereği gibi. ele, alınmamıştır. Manevi hiçbir görüşü olmayan materyalist partiler; becerebilmişlerse istismar etmiş, çıkar sağlamış aksi halde din'düşmanlığını korkunç: Şekilde tahrik etmişlerdir. Cemiyetin en güçlü müessesesi olan dini Milliyetçi Hareket Partisi gereği gibi ele alacak;: her köyde,. her mahallede halkımızın: ibadet ihtiyacını * karşılayacak camii: ve mescitlerin yapımını sağlıyacaktır. Yeterli ve ehil din adamı yetişme- 
'sinde devlet imkânlarını seferber. ,edecek, din adamlarının imkânlarını geliştireceğiz. © Vicdanları baskı ve tasalluttan: koruyacak kutsal değerleri tahkir ve tezyif ettirmiyeceğiz. Dinle alâkası olmayan din istismardnı körüklemek yoluyla çıkar sağlıyanlara -fır- 
"sat vermiyeceğiz. Türklük. Şuuru. İslâm Ahlâk ve Fazileti ile mücehhez nesiller yetiştirip. Büyük ve: > Güç lü MEEYEYE kuracağız: 


Hakkına Sahip Çıkmalısın 


AZİZ VATANDAŞLARIMIZ, 


Milletimiz binbir sıkıntıya katlanarak yetiştirip, devlet çarkını ellerine teslim ettiği okumuş kadrodan dert ve ızdıraplarını dindirecek oolumlu hizmetler beklemektedir. Çünkü : Bu bekleyiş onun hakkıdır. 
Köylü, işçi esnaf, bütün yurttaş, üstüne düşen görevi yapmış, memleketin ihtiyacı olan: Doktor, mühendis, hakim, avukat ve teknisyen kadroları her türlü imkânsızlık içerisinde yetiştirmiştir. Eğitim ve öğretim sistemimizin Türk'e göre olmaması Türk Milletinden kopuk aydınlar yetiştirmiş; işte binbir sıkıntı ve yokluk içerisinde yetiştirdiğimiz insanlar milletten kopuk ve ona tepeden bakar tipte olması geri kalışımızın esasını teşkil etmiştir. 


DEĞERLİ VATANDAŞLARIMIZ, 


Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak yüzbinleri aşan Türk'ün törelerine bağlı millet sevgisiyle dolu Ülkücü-Milliyetçi Gençliği Türk'e hizmet aşkı ile yetiştiriyoruz. Onların aldığı ders ve öğüt (Milletin efendisi millete hizmet edendir.) (oOOnların inanç ve ideali mitlete hizmetkâr olmidk, onu yükseltmek, büyük ve güçlü Türkiye'nin mesut insanlarının mutlu yaşantılarını görmek ve vicdan huzuru içinde olmaktür. 
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BÜYÜK MİLLETİMİZ, 


1973 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisine, 
fırsat ve imkân verirsen; gerek eğitim kurumlarını ve gerekse bütün devlet çarkını millet hizmetine en verimli şekilde düzenleyecek, herşeyi büyük milletimizin örf, adet ve inançlarına göre tanzim edecektir. Devletin temelini dinamitlemeye kalkan hainlere fırsat vermiyecek, torpil, iltimas, rüşvet, karaborsa gibi her türlü ahlâk dışı; gidişatın kökünü kazıyacaktır. İşsizliği, sefaleti kesin olarak önleyecek; kardeşliğe, sevgiye ve saygıya dayalı ahlâkın rehber olacağı, milli: bir düzen *küracağız. Yolsuz, SUSUZ, elektriksiz tek bir köy kalmayacak, fabrikaları en ücra köşelere: kadar yayacak, İşi vatandaşın ayağına götüreceğiz. Adaleti mutlak hak ölçüleri içinde kuracak, kanun ve nizamları hakim kılacağız. Güçlünün zayıfı zenginin fakiri ezmesine asla müsaade etmeyeceğiz. 
Amacımız :milletimizle kol kola, omuz omuza olmaktır. Niyetimiz hâlis, gayemiz millete hizmettir. Milliyetçi hareket senin partin ve idealindir.: Yıllar boyu çektiğin ızdırabı dindirecek, sana hizmet etmeyi 


şereflerin en büyüğü sayacaktır: 


AZİZ YURTTAŞLARIM, 


Artık denenmişleri denemenin hiçbir fayda sağlamadığını geçirdiğin tecrübeler göstermiştir. Onların yalanlarına: kanma, onlardan geçen heder olmuş yılların . hesabını sor. Bu senin en tabii hakkındır. 
Cenab-ı Allah'tan «973 seçimlerinin Büyük Milletimize hayırlı olmasını dileriz. . > 


© SAHİPSİZ'OLAN MEMLEKETİN BATMASI. HAKTIR, 


SEN SAHİP. OLURSAN. BU VATAN-BATMAYACAK-TIR, 
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9 IŞIK 
MİLLİYETÇİLİK YOLU 


ANKARA - 1974 


Türk, Oğuz Beyleri, Işitin : 
Üstte gök basmasa, altta 
Yer delinmese, Türk Milleti, 
İlini, Töreni kim bozabilecekti? Milletin adı sanı yok olmasın diye, Türk Milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Küçük Kardesim 
Kül Tigin ile, öle yite kazandım. Tanrı buyurduğu için 
Kağan oldum. Fakir milleti zengin, öz milleti çok kıl. 
dım. Yoksa bu sözümde yalan var mı? 


BİLGE KAĞAN 


M.H.P. Genel Merkezi yayınıdır. (1974) 


